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Onderwerp van deze avond.
Geschapen om eeuwig te leven.

Het is nooit Gods bedoeling geweest dat we zo kort zouden
leven.

Dit is het gevolg van de keuze van de mens.

Is er een weg terug.

De Bijbel zegt ja en openbaart deze weg op een duidelijke
manier.

De aarde schudde. De krachtige bevingen veroorzaakten
schokgolven door de hele stad. Kantoorgebouwen en huizen
stortten in. Ziekenhuizen, scholen en kerken werden allemaal
verwoest.

Door de aardbeving in februari 2001 in El Salvador werden bijna
3000 mensen op hetzelfde moment gedood. Duizenden verloren
hun huis. Reddingswerkers zochten dag en nacht naar
slachtoffers. Ze vonden slechts een paar levend terug.

Na vier dagen onafgebroken gegraven te hebben, stonden ze op
het punt om hun zoektocht op te geven toen iemand een arm zag
die half begraven was onder het puin. Het was zelfs nog
schokkender toen de arm langzaam bewoog. De reddingswerkers
groeven met al hun macht. Het duurde bijna vier uur voordat ze
een man van middelbare leeftijd onder het puin vandaan hadden
gehaald. Hij was levend. Hij had vier dagen overleefd zonder
voedsel of water. Later werd hem in het ziekenhuis gevraagd hoe
het mogelijk was dat hij had kunnen leven onder zulke
erbarmelijke omstandigheden. Zijn antwoord was: ‘Ik wilde
leven. Ik hapte naar lucht. 1k wilde niet sterven. Ik geloofde dat
hulp onder weg was”.
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We zijn geboren met deze wil om te leven. U en ik hadden het
toen we deze wereld binnenkwamen.

ledereen die ooit geleefd heeft, had het.

Het is waarschijnlijk de sterkste wil die we ooit hebben gehad.
Wij mensen zijn met elkaar verbonden door onze
gemeenschappelijke wil om te leven.

En als een menselijk leven in gevaar is, zijn mensen tot
ongelooflijke heldendaden in staat om anderen te redden.

Het zou een kind kunnen zijn die in de put is gevallen.

Of mensen aan boord van een scheepswrak die gestrand zijn op
Zee.

Of een bergbeklimmer die gestrand is op een gevaarlijke richel
in de bergen.

Of slachtoffers die vast zitten onder het puin van een aardbeving.
Als iemands leven in de waagschaal ligt, haasten mensen zich
om elkaar te redden.

Maar de waarheid waar niemand van ons van houdt — maar wel
degelijk waar is — is dat de levens van een ieder van ons in
gevaar is. Niet alleen maar in gevaar.

Wij zijn gedoemd te sterven.

(Tekst: Romeinen 6:23)

“Het loon van de zonde”, zegt de Bijbel, “is de dood, maar de
genade, die God schenkt, is het eeuwiqg leven in Christus
Jezus, onze Here”.

Romeinen 6:23

Zonde is giftig spul — het is dodelijk.

Waarom? Omdat het ons uiteindelijk voor altijd scheidt van de
Bron van alle leven — God Zelf die ons maakte.

En een ieder van ons heeft gezondigd.
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(Tekst: Romeinen 3:23)
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”.

(Tekst: Romeinen 3:10-12)
“...Niemand is rechtvaardig, ook niet één.

er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt.

Allen zijn afgeweken ... er is niemand die doet wat goed is, zelfs
niet één”.

Romeinen 3:10-12

Zo is de mens in zijn natuurlijke toestand

Onze eerste ouders, Adam en Eva, waarvan het gehele
mensenras afstamt, kozen ervoor om zichzelf los te maken van
God door Hem ongehoorzaam te zijn en hun eigen weg te
gaan.

Connanss 700 (Tekst: Romeinen 5:12)

7 justas “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is
binnengekomen en door de zonde de dood,

zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen
gezondigd hebben”. Romeinen 5:12

JeCause a
sinned.”
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Het natuurlijke resultaat van zonde is de

dood. Het sterftepercentage van de zonde is 100 procent. Adam
zou sterven als gevolg van zijn zonde. Zo zou hetzelfde
gebeuren met degenen die van hem afstammen—inclusief wijzelf.
De dood is dus geen naruurlijke zaak.

Wetenschappers hebben vele vragen over het
verouderingsproces.

We zitten dus allemaal in de put.

Gevangen en hulpeloos.

Gedoemd te sterven tenzij iemand ons redt.

Het slechte nieuws is dat wij gedoemd zijn tenzij iemand ons
redt.

Het goede is dat lemand dat gedaan heeft.

(Tekst: Efeziérs 2:8,9)
“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en niet uit
uzelf: het is een gave van God,

niet uit werken, opdat niemand roeme”.

Efeziérs 2:8,9

“lk doe toch niets verkeerds.”

Ja, we hebben allen gezondigd.

Daar is geen twijfel over!

We zondigen met iedere zelfzuchtige handeling, woord, of
zelfs gedachte.

Stel je de talloze keren voor die we iedere dag gezondigd
hebben!

|
1095 |
xage |

number | En ons probleem is niet alleen maar dat we zonden hebben

of sins

| begaan — het is het feit dat we zondaars zijn!

' We kunnen uit onszelf niets anders.

Mensen gingen in een grot leven, op een paal zitten, en zich zelfs
ingraven alleen om vast te stellen dat de zonde hen overal
achtervolgt.
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lemand met een dodelijke ziekte die zijn of haar probleem niet
inziet of medische hulp zoekt zal sterven. En dat is het lot van
zondaars die hun geestelijke conditie niet inzien en hulp zoeken.

(Tekst: Jesaja 59:2)

“Maar uw ongerechtigheden [zonden] zijn het, die scheiding
brengen tussen u en God”. Jesaja 59:2

Dit is de oorzaak van ons probleem.

God is de bron van alle leven, en toen Adam zondigde, begon
hij te sterven.

We zijn allen onder een doodvonnis.

Maar een God van liefde heeft ons niet het resultaat van zonde
verteld zonder ons hoop te geven op redding!

Hier is het goede nieuws!

(Tekst: Romeinen 6:23)

“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade,
die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze
Here”. Romeinen 6:23)

Verlossing is een gave.

We hebben het niet verdient

noch kunnen wij het verdienen door onze goede werken, en het
IS niet te koop.

De meeste mensen geloven dat mensen vergiffenis en eeuwig
leven krijgen door meer goede daden te doen.

Mensen zitten op spijkerbedden, gelovende dat zij in Gods
gunst kunnen komen door hun lichamen te pijnigen.

Sommige mensen slaan en verwonden hun lichamen met
zwepen en kettingen, anderen doorboren zichzelf met scherpe
haken, en
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sommigen lopen op bloten voeten over hete kolen op zoek naar
Gods gunst door ongewone handelingen van lichamelijk
misbruik.

Anderen geloven dat zij verdiensten verkrijgen voor een
toekomstige leven door tempels te bouwen of heilige mannen
te voeden,

en voor weer anderen is er geen grotere vreugde of een betere
weg om Gods gunst te verdienen dan een bedevaartstocht naar
Mekka of te sterven in de naam van de Islam.

Veel Christenen doen onbewust hetzelfde.

Zij gaan naar de kerk, geven aan de collecte, en volgen de
Gouden Regel van de Bijbel, daarmee denkend dat zij Gods
gunst verdienen en op basis daarvan eeuwig leven verdienen.
Maar is dat mogelijk?

Kan de mens door enig middel van lichamelijke bestraffing,
geestelijke pijn of liefdadigheid, God omkopen om hem
vergeving en eeuwig leven te schenken?

Verdienen we verlossing of winnen we het zoals men een
sporttrofee wint of een gouden medaille?

(Tekst: Efeziérs 2:8,9)
De Bijbel zegt: “Want door genade zijt gij behouden, door het
geloof, en niet uit uzelf: het is een gave van God,
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niet uit werken, opdat niemand roeme”.
Efeziérs 2:8,9

We kunnen onszelf niet redden door onze werken — we moeten
vertrouwen op Gods genade en Zijn liefde en gunst, die hij
zonder tegenprestatie aan ons geeft.

Als wij onze verlossing konden verdienen, zou het geen gave
zijn.

Veronderstel dat je werkgever je een envelop overhandigt en
zegt dat hij een geschenk voor je heeft.

Als je je loonstrookje voor de laatste twee weken daarin
ontdekt, zou dat een gave zijn? NIET ALS JE HET VERDIEND
HEBT!

Maar waarom zou de almachtige God die het universum regeert

zich bezig houden met mensen op een planeet ver weg in de
ruimte?

Waarom verliet Hij niet gewoonweg de zelfzuchtige, rebelse
mens en liet hem de resultaten van zijn zonden ondergaan?

(Tekst: 1 Johannes 4:8)

Het antwoord kan gevonden worden in de eerste brief van
Johannes: “God is liefde”.

1 Johannes 4:8
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Sommigen van u zijn ouders.

En sommigen weten hoe het is om een baby te hebben die ziek
wordt en dag en nacht begint te huilen.

Je probeert van alles om de situatie te verbeteren, maar niets lijkt
te helpen.

Je loopt door het huis, je zingt voor de baby, en je probeert
allerlei adviezen uit van vrienden, maar niets werkt.

Maar laat me je iets vragen.

Hoe moe je ook bent, hoe lang de baby ook ziek is, zou het ooit
in je opkomen om de baby weg te geven of hem in de steek te
laten en alleen te laten lijden?

That is
what God
is like.

Nee? Waarom? Omdat je van die kleine hulpeloze baby houdt,
zelfs meer nog vanwege de pijn en het lijden dat hij of zij moet
doormaken. Je zou willen zijn of haar plaats innemen

Zo is het ook met God!

Zijn kinderen op planeet Aarde zijn ziek geworden door de
ziekte van de zonde,

en de pijn en het lijden dat zij daardoor doormaken doet Gods
liefde voor hen alleen maar groter worden.

Nooit heeft God overwogen om zomaar van ons weg te lopen!
Nooit heeft Hij overwogen ons te verlaten om te sterven en de
resultaten van onze rebellie te ondergaan.
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(Tekst: 2 Petrus 3:9)

De Bijbel zegt: “De Here is ... lankmoedig jegens u, daar Hij niet
wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering
komen”. 2 Petrus 3:9

Ongeacht hoe goed of slecht je bent, God houdt van je en wil
je redden.
Hij wil niet dat je sterft.

Echter, we hebben allemaal gezondigd.
We zijn allen tegen God in opstand gekomen en Zijn wet
gebroken.

Aardse regeringen kunnen geen wetteloosheid tolereren en lang
overleven.

Overtreders worden gestraft.
Maar Gods wet overtreden is zelfs erger, omdat zonde ons van
God scheidt — de Enige die ons kan helpen en ons redden!

Ook al is God een God van eeuwige liefde, Hij is ook een God
van gerechtigheid.

Hij kan ons niet zomaar vergeven.

Er moet gerechtigheid geschieden.

De wet kan niet omzeild worden.

Op de berg Sinai beschreef Hij Zichzelf:

(Tekst: Exodus 34:6,7)
“... Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot
van goedertierenheid en trouw,
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die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de
schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig”.

Exodus 34:6,7

Is er geen oplossing? Geen uitkomst?

Ja, er is een oplossing!

Een liefdevol God heeft een manier gevonden om ons te redden
terwijl Hij tegelijkertijd rechtvaardig kan zijn.

Hij heeft een volmaakte Plaatsvervanger gevonden die in onze
plaats zou sterven; daarmee zou Hij de straf voor onze zonden
betalen zodat wij kunnen leven.

Johannes, de geliefde discipel, legt het op deze manier uit:

(Tekst: Johannes 3:16)
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe”.
Johannes 3:16

Jezus kwam om op aarde te leven als mens, waarbij Hij met
dezelfde problemen en verleidingen te maken kreeg als ieder
mens die meemaakt. Hij leidde een leven van volmaakte
gehoorzaamheid. Vervolgens, als de enige zondeloze
vertegenwoordiger van het menselijk ras, nam Christus vrijwillig
de schuld van ieder persoon die ooit zou leven op Zichzelf, en
stierf in hun plaats.

10
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i s (Tekst: Romeinen 5:19)
{0 e f Paulus schreef, “Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van
één mens zeer velen zondaren geworden zijn,

zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen
rechtvaardigen worden”. Romeinen 5:19

many
right

Jezus’ dood was absoluut niet bedoeld om genoegdoening te
geven aan een boze God. Jezus bood aan om te sterven om ons te
redden van onze zonden. En God had ons zo lief dat Hij bereid
was om Zijn enige Zoon op te offeren voor ons.

Jezus was het Lam van God, het Offerlam!

Toen Gods uitverkoren volk -de Israélieten- door de wildernis
zwierf vlakbij de berg Sinai na te zijn bevrijd uit Egypte door
Mozes, waren zij dagelijks getuige van Gods plan om de
gevallen mens te redden door middel van symbolen en
ceremonién.

God had speciale instructies gegeven voor de bouw van de
tabernakel in de woestijn. De diensten waren door God ingesteld
en verwezen continu naar wat in de toekomst op Golgota zou
gebeuren — de bergtop waar Jezus zou sterven; waar het ware
Lam geofferd zou worden voor de zonden van alle mensen.
Daarmee zou Hij allen de hoop en verzekering geven van
vergiffenis en redding.

De zondaar kwam [naar de tabernakel] en bracht een offerdier
met zich mee.

Hij legde zijn hand op de kop van het dier en beleed zijn zonden.
Vervolgens pakte hij zijn mes en doodde het. Dit symbolizeerde
dat zijn zonden de dood veroorzaakten van het Offerlam dat
Jezus voorstelde.

11
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Onplezierig, ja. Maar het kruis op Golgota dat de belofte van
eeuwig leven bracht aan het menselijk hart was nog veel
onplezieriger. Door deze daad liet God echter zien dat zonde
dood brengt, ofwel aan de zondaar ofwel aan het onschuldige
offer.

Gods volk in de Bijbelse tijd brachten offers om hun geloof te
tonen in de komende dood van de Zoon van God, Degene die
zou sterven als plaatsvervanger van de mens.

the world!"

(Tekst: Johannes 1:29)

Jezus was het ware offer. Toen Jezus kwam om gedoopt te
worden, zei Johannes: “Zie, het Lam Gods, dat de zonde der
wereld wegneemt”.

Hoe ironisch was het dat sommige mensen voor wie Hij
gekomen was om ze te redden, plannen beraamden om Zijn
leven te benemen.

Jezus werd geslagen, bespot, en veroordeeld om gekruisigd te
worden, eén van de wreedste executievormen.

(Tekst: 1 Petrus 2:22)

En toch, zoals de Bijbel zegt, de Enige “die geen zonde gedaan
heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden” stierf aan dat
kruis! 1 Petrus 2:22.

Christus werd gekruisigd tijdens het Pascha. Het was de
gewoonte van de Romeinse heersers om tijdens deze periode een
misdadiger vrij te laten als blijk van goed vertrouwen. De
menigte koos Barabbas en liet Jezus daarentegen sterven.

In Zijn dood werd Jezus gelijkgesteld met zondaren.
Hij werd gekruisigd tussen twee dieven!
En toen God op Hem de zonden van de hele wereld plaatste,

12
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Prnrnewzras)

*...My God,

forsaken Me?"

(Tekst: Mattelis 27:46)

riep Hij uit: “ ... Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij
verlaten?”

Matteus 27:46

Hij voelde de vreselijke scheiding die zonde brengt. Jezus kon
de verschrikking gescheiden te zijn van de VVader niet verdragen.
Het brak Zijn hart.

Ps 69:20 De smaad heeft mij het hart gebroken, en ik ben
verzwakt. Ik wachtte op een teken van medelijden, maar
tevergeefs, op troosters, maar ik vond hen niet.

(Tekst: Marcus 15:31)

De menigte schreeuwde: “...Anderen heeft Hij gered, Zichzelf
kan Hij niet redden”.

Marcus 15:31

En dat was waar!

Hij kon Zichzelf niet redden en tegelijkertijd anderen redden.

Hij was God die de prijs betaalde voor een verloren ras, een
gebroken wet, het loon van zonde. Zo was het dat God, met een
liefde die niet bevredigd kon worden totdat de mens in Zijn
familie opgenomen was, Zijn eigen Zoon gaf om in de plaats van
de mens te sterven.

Jezus werd behandeld zoals wij verdienen zodat wij behandeld
kunnen worden zoals Hij verdiend.

Hij werd veroordeeld voor onze zonden en stierf onze dood
zodat wij eeuwig leven mogen hebben.

Op deze manier kon God ons eeuwig leven geven en nog steeds
rechtvaardig zijn. Niet vanwege goede daden die wij verricht
hebben, maar omdat God ons eer kan geven vanwege dat wat
Christus gedaan heeft-vanwege het volmaakte leven dat hij
leidde.

13
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(Tekst: Efeziérs 2:8)

Paulus, de apostel aan de heidenen, zei:

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof”.
Efeziérs 2:8

Dit geloof is de kern van verlossing.

Toen de gevangenbewaarder te Filippi Paulus vroeg wat hij
moest doen om gered te worden, antwoordde Paulus:

(Tekst: Handelingen 16:31)

“Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden
worden”.

Handelingen 16:31

Het is echter niet genoeg om ermee in te stemmen dat Christus
op aarde geleefd heeft. Dat is geen reddend geloof.
Er is meer voor nodig.

(Tekst: Jacobus 2:19)
De Bijbel zegt dat “de boze geesten ook geloven en zij
sidderen”. Jacobus 2:19.

Te geloven in Jezus houdt meer in dan erkennen dat Hij meer
dan 1900 jaar geleden is gestorven.
De Bijbel zegt:

(Tekst: Spreuken 3:5,6)
“Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen
inzicht niet.

14
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D | Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken”.
BeinomEngs Spreuken 3:5,6
2 Vertrouwt u op Hem? Vertrouwt u echt op Hem?
Genoeg om Hem uw leven te laten leiden?

Een reddend geloof is te vertrouwen op het offer van Christus als
de volledige betaling van de prijs voor iedere zonde die wij ooit
begaan hebben.

Het houdt in te geloven dat het niet is wat wij kunnen doen om
onszelf te redden, maar wat Christus voor ons deed op Golgota.

Geen mens kan er ooit trots op zijn dat hij zichzelf gered heeft.
Alle eer behoort God toe!

Het is genade aan Gods kant en geloof aan onze kant: God
volledig te vertrouwen—gewillig ons leven door Hem te laten
leiden.

Redding ontvangen is zo eenvoudig, en toch laten velen het zo
moeilijk en gecompliceerd lijken.

De vraag die wij moeten beantwoorden is dezelfde vraag die de
gevangenbewaarder te Filippi uitriep ten opzichte van Paulus en
Silas in die verschrikkelijke nacht toen de aardbeving alle
gevangenisdeuren opende.

(Tekst: Handelingen 16:30)
“Wat moet ik doen om gered te worden?”

Er zijn vier feiten ten aanzien van verlossing die je moet weten
om gered te kunnen worden.
Slechts vier.

15
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(Tekst: Efeziérs 2:8,9)

FEIT 1: Verlossing is een vrije gave.

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet
uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat
niemand roeme.”

Efeziérs 2:8,9.

Nu is de vraag: “Waarom moet verlossing een vrije gave zijn?”
De reden waarom het een vrije gave moet zijn, brengt ons bij het
tweede punt.

(Tekst: Romeinen 3:23)

FEIT 2: We hebben allemaal gezondigd. Romeinen 3:23 zegt:
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.”

Dat betekent, dat ik deze gave niet verdien.

Ik verdien geen verlossing.

Ik heb gezondigd.

Ik ben tekort gekomen in het eren van God.

Als verlossing van mijn goedheid afhangt, dan kan ik het nooit
verdienen want ik heb gezondigd — ik kan nooit goed genoeg
zijn.

Dat is nou precies de reden waarom verlossing een vrije gave
moet zijn, vrijelijk aan mij gegeven, omdat ik het niet verdien en
ik het niet waard ben.

We hebben allemaal gezondigd en komen tekort in het eren van
God.

e (Tekst: Romeinen 6:23)
o FEIT 3: Het probleem: Zonde betekent de dood.

R Romeinen 6:23: “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood.”
Dat is het grote probleem dat we allemaal onder ogen moeten
zien.

Ik ben een zondaar, ik verdien daarom de dood.

Ik verdien die vrije gave niet.

Daarom moet het een vrije gave zijn, omdat we allemaal
gezondigd hebben en tekort gekomen zijn in het eren van God.
Het probleem is dat ik als zondaar verdien om te sterven. Maar
God heeft een oplossing voor dat probleem.

16
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(Tekst: Romeinen 5:8)

FEIT 4: De oplossing: Jezus stierf voor ons.

Romeinen 5:8 zegt: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons,
doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons
gestorven is.”

Is dat niet heerlijk? Jezus stierf voor mij, een zondaar. En Hij
stierf ook voor jou!

FOUR SIMPLE FACTS:

Vier simpele feiten. Laten we nog eens terugkijken:

FOUR SIMPLEFACTS:

1. Salvation is a [ree gift.

1. Verlossing is een vrije gave.

FOUR SIMPLE FACTS:

2, All of us have sinned.

2. We hebben allemaal gezondigd.

FOUR SIMPLE FACTS:

3. Het probleem: Zonde betekent voor ons de dood.

4. De oplossing: Jezus stierf voor ons, wat voor ons het leven
betekent, als we Hem accepteren als onze Verlosser.

17
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Toen we nog zondaars waren, is Jezus voor ons gestorven.
Houden jullie niet van Hem, vrienden?

Zou je niet van Hem houden omdat Hij voor jouw en mijn
zonden is gestorven?

Zou je niet van Hem houden omdat Hij ons die vrije gaven van
verlossing aan ons heeft gegeven?

Nu kun je jezelf afvragen: “Hoe kan ik deze vrije gave
accepteren?”

(Tekst Openbaring 3:20)

De Bijbel geeft ons een antwoord in Openbaring 3:20.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.”

Als de Ene met het eeuwige leven aan de deur van je huis klopt,
laat je Hem dan buiten staan, of vraag je Hem binnen?

Natuurlijk open je de deur en vraag je hem binnen! Door Jezus te
ontvangen, ontvangen we de gave van het eeuwige leven, dat Hij
met zich meebrengt. Is dat niet heerlijk?

Jezus wil in onze levens komen.

Wij nodigen Hem uit binnen te komen.

Zo accepteren we die vrije gave.

We richten ons eenvoudigweg tot Hem zeggende: “Dank U,
Jezus!

Kom in mijn leven.

Kom in mijn hart.

Neem de leiding in mijn leven — neem de leiding in mijn hart.”
En als Jezus komt, accepteren we Hem als onze Vriend, onze
Verlosser en onze Heer en Meester.

Er zullen twee dingen gebeuren als we Jezus in onze harten
vragen — als we Hem accepteren in onze levens.
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(Tekst 1 Johannes 1:9)

Eerst belijden we onze zonden en ontvangen Zijn vergeving.
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven

en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1:9.
Dat is een heerlijke belofte.

Het maakt niet uit wat we hebben gedaan, of waar we waren, het
maakt niet uit wat voor levens we hebben geleefd, zelfs als we
de meest verschrikkelijke zondaar zijn geweest, kunnen we tot
Jezus komen en die vrije gave van verlossing accepteren. We
kunnen onze zonden belijden en complete en totale vergeving
ontvangen.

De Bijbel vertelt dat Jezus onze zonden in de diepte van de zee
gooit, om er nooit meer aan herinnerd te worden.

Vrienden, als Jezus vergeeft, vergéét Hij het.

Zijn er zonden, die je aan God hebt beleden, maar voel je je nog
steeds veroordeeld en belast door schuld? Misschien vind je dat
er zonden zijn die misschien te groot zijn voor God om te
vergeven.

We moeten geloven wat God zegt.

In 1 Johannes 5:10 wordt duidelijk gezegd dat we God tot een
leugenaar maken als we Hem niet geloven.

(Tekst: 1 Johannes 5:10)
“Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich;

19



8 — Geboren om voor Altijd te Leven

| UTITERD
e who

wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt,

omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigt
heeft van zijn Zoon.” 1 Johannes 5:10.

Als Jezus belooft dat Hij onze zonden zal vergeven en onze
schuld zal wegnemen, zal Hij precies doen wat Hij gezegd heeft.

Als Jezus vergeeft, vergeet Hij en wij zouden het ook moeten
vergeten!

(Tekst: Handelingen 3:19)
Met de woorden van Petrus in Handelingen 3:19: “Komt dan tot
berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden...”

We komen tot Jezus, accepteren de vrije gave van verlossing,
nodigen Hem uit in onze levens, en het eerste wat er gebeurd is
dat Hij ons vergeeft en reinigt, dat Hij ons wast en onze zonden
in de diepste oceaan werpt.

Is dat niet heerlijk?

Zou je niet van jouw en mijn Verlosser houden? Maar er gebeurt
nog iets anders als we Jezus in onze harten uitnodigen.

Hij geeft ons de kracht om onze zonden te overwinnen en meer
en meer zoals Hij te worden — in Zijn voetstappen te wandelen.
De dief zal niet langer stelen.

De leugenaar zal niet langer liegen.

De dronkaard zal niet langer drinken.
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(Tekst: Johannes 1:12)

Merk op in Johannes 1:12: “Doch allen, die Hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te
worden,

hun, die in zijn naam geloven.”

Hij geeft ons de macht om Zijn kinderen te worden, Zijn zonen,
Zijn dochters. We worden niet langer geknecht door Satan.

We zijn niet langer kinderen van de duisternis.

Hij zal ons de macht geven om in Zijn voetstappen te wandelen.
Als we in Hem geloven, als we Zijn gave van verlossing
accepteren, geeft Hij ons de macht om overwinnaars te zijn.

Als we struikelen en vallen nadat we de gave hebben ontvangen,
zal Hij ons telkens weer vergeven.

Dan zal Hij ons die kracht geven om overwinnaars te zijn —
steeds meer als Jezus te groeien.

Het leren om geloof, vrijmoedigheid en vertrouwen in Jezus
onze Verlosser te hebben, is een groeiproces. We zullen niet
volmaakt zijn, maar we zullen vergeven worden. Satan is niet
meer onze meester. Jezus is onze Heer.

Geloven betekent echt geloof en vertrouwen te hebben en die
gave van verlossing te accepteren.

Hij vergeeft ons onze zonden en geeft ons ook de macht om in
Zijn voetstappen te wandelen.

Als we die klop op de deur van ons hart beantwoorden en Jezus
binnen vragen, reinigt Hij ons zondig hart en vergeeft ons.

Hij geeft ons ook de macht om te veranderen, de zonde te
overwinnen en steeds meer te worden zoals Hij.
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En als Jezus in ons leeft, kunnen we verzekerd zijn van het
eeuwige leven.
Wist je dat?

We hoeven ons geen zorgen te maken of we wel gered zijn en
voor eeuwig met Jezus zullen leven.

(Tekst: 1 Johannes 5:12, 13)
e Son has “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet
il heeft, heeft het leven niet.

S0 10
Eydoes not
’ HTJ\ e life.”

QT | Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon
“These things GOdS,

A

ll

opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.” 1 Johannes 5:12, 13.

Jezus wil dat wij ni weten dat we het eeuwige leven hebben.

We kunnen na weten dat we zeker onze verlossing ontvangen als
we Jezus in onze harten vragen.

Jezus geeft de uitnodiging aan iedereen en overal, zodat

(Tekst: Johannes 3:16)

“...een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig
leven hebbe.” Johannes 3:16.

Misschien denk je dat je een hopeloze zondaar bent, maar dat is
niet waar!

God kan de meest onmogelijke situatie omzetten in een
overwinning.

Geen leven is zo slecht, geen zonde zo groot, dat Christus die
niet kan vergeven!
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Op 31 december 1995, leidde John Clancy, een ervaren brandweerman in
New York City, zijn bemanning een brandend leegstaand
appartementencomplex binnen in een drugswijk in Manhattan. Toen het
vuur onbeheershaar werd, waren de brandweerlieden bezorgd of er nog
iemand in het appartementencomplex aanwezig was, alhoewel de enigen
die het gebruikten zwervers, drugsverslaafden, alcoholisten en prostituees
waren. Niettemin besloten Clancy en zijn collega’s de gloeiende hel binnen
te gaan en een reddingsoperatie uit te voeren. Het gebouw was vol met rook
waardoor het zicht bijna nihil was. De brandweerlieden riskeerden hun
levens om zwervers te vinden, die het gebouw als een tijdelijke woning
gebruikten. Plotseling bezweek de zoldering van de tweede verdieping.
John Clancy raakte opgesloten. Zijn collega’s werkten koortsachtig om hem
te bevrijden van de vurige vernietiging, maar toen zij hem er uiteindlijk
uittrokken, was het te laat.

Zijn lichaam was onherkenbaar verbrand. De laatste dag van 1995 was ook
de laatste dag van het leven van deze dappere brandweerman. Hij liet een
zes maanden zwangere vrouw achter en een toekomst, die zij samen hadden
gepland. John Clancy vond dat elk leven waardevol was, daarom was hij
bereid om zijn eigen leven te riskeren om wie ook in het gebouw was te
redden. Hij begaf zich in de vlammen om levens te redden maar verloor het
zijne. Zijn plichtsbetrachting kostte hem zijn leven.

Hij kon niet lijdelijk toezien, terwijl hij wist dat anderen dood gingen.

Toen de details van het verhaal aan het licht kwamen, ontdekten de
onderzoekers dat het vuur was ontstaan door brandstichting. Edwin Smith,
iemand aan de “onderkant van de maatschappij”, die geregeld in het
gebouw kwam, had de brand gesticht. Het nuchtere feit is dat John Clancy
probeerde degene te redden, die het gebouw deed afbranden. Hij gaf zijn
leven voor een brandstichter.

Wat een voorbeeld van Jezus Christus.
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Jezus verliet de veiligheid van Zijn hemelse huis en stortte Zich
in een brandende wereld.

Onze Verlosser hing aan een kruis, en de vlammen van de zonde
hebben Hem helemaal verteerd.

We zondigden door onze eigen bewuste keuze. We hebben deze
wereld door onze boze natuur, onze oneerlijkheid, onze begeerte,
onze hebzucht, ons overspel en onze leugenachtigheid in viam
gezet.

Christus stierf zodat wij kunnen leven.

Hij ondervond de vlammen van de zonde aan het kruis zodat wij
de vlammen van de hel niet hoeven te ervaren als Jezus komt om
de zonde voor altijd te verbranden.

Jezus verlangt ernaar om je vandaag de zekerheid te geven dat je
voor eeuwig zult leven.

Hij luistert en wacht.

Waarom open je vandaag niet de deur van je hart en nodigt Hem
uit om binnen te komen en de Verlosser en Heer van je leven te
zijn?

Hij wacht! Hij luistert!

Er is één ding wat Jezus niet kan doen, je te dwingen de deur van
je hart voor Hem open te doen.

Hij heeft ons allen de macht om te kiezen gegeven. Wij moeten
de deur openen! Hij zal graag binnenkomen als we de deur
openen!

Zou je dat na willen doen?

Wil je zonder nog langer te aarzelen Jezus in je hart uitnodigen?

Z0 ja, bid dan dit gebed met mij.

“Lieve God, ik erken dat ik een zondaar ben en dat ik hulp nodig
heb.

24



8 — Geboren om voor Altijd te Leven

Ik wil Jezus als mijn Verlosser en Heer aannemen.

Ik wil Zijn kloppen beantwoorden en Hem nu uitnodigen in mijn
hart.

Vergeef alstublieft iedere zonde die ik ooit begaan heb. Neem
alstublieft de totale controle over mijn leven.

Ik wil dat Jezus in mijn hart komt en het reinigt en mij dan helpt
voor Hem te leven.

Dank U voor het verhoren en beantwoorden van mijn gebed, in
Jezus naam, Amen.”
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