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1 

Geschapen voor iets beters. 
 
Komt en rust een weinig. 

 
2 

Er is een verhaal over de bioloog evolutionist Thomas Huxley, die 
te laat aankwam in een stad waar hij een lezing zou houden. Hij 
sprong in een taxi, wat toen een door paard en wagen getrokken 
koets was, en schreeuwde naar de koetsier: ”Volle vaart vooruit!” 

 
3 

Gehoorzaam klapte de koetsier met zijn zweep en het voertuig 
ging met een wilde snelheid bonzend langs de straten. De 
uitgeputte Huxley streek erg opgelucht neer in zijn stoel, maar 
schoot toen met een ruk overeind.  
Hij riep naar boven: “Hé, hé weet je wel waar ik naar toe wil?” 
“Nee, meneer,”antwoordde de koetsier, “Maar ik rij zo snel als ik 
kan.” 

 
4 

Tegenwoordig zijn er veel mensen in beweging. Er gebeurt veel 
in hun leven. Zij hebben altijd haast als ze ergens naar op weg 
zijn. Maar, te veel mensen weten niet echt waar naar zij op weg 
zijn; zij weten niet in welke richting hun leven gaat. 
Anderen denken dat alles nutteloos is, het najagen van wind. 

 
5 

Aan al deze mensen doet God een laatste oproep, in het laatste 
boek van de bijbel, de Openbaring. In hoofdstuk 14 vers 7 heeft de 
apostel Johannes een boodschap voor de wereld,  

 
6 

(Tekst: Openbaring 14:7) 
“…Vreest God en geef Hem eer, want de ure van zijn oordeel is 
gekomen; 
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7 

en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de 
waterbronnen gemaakt heeft.” 
Openbaring 14:7. 
 

 
8 

Wie aanbidden? Aanbidt Hem die hemel en aarde maakte. 
Aanbidt de Schepper van alles. 
God nodigt ons uit langzamer te gaan en besef krijgen van waar 
we naar toe gaan. 
Als we begrijpen dat we door God zijn geschapen, geeft het ons 
een besef van waarom we hier zijn en waar we naar toegaan. 

 
9 

Maar tegenwoordig zijn de mensen vergeten, dat God de 
Schepper is van het universum, onze wereld, alles en iedereen in 
de wereld. 
 

 
10 

We zijn hier per toeval, er is geen doel, en het is jammer genoeg 
een kort en dikwijls ellendig leven. 

 
11 

En toch had het niet zo moeten zijn want God gaf ons een teken 
van het feit dat Hij onze schepper en levensgever is. Elke week 
geeft Hij ons iets om ons daaraan te herinneren.  
De Bijbel spreekt over dit teken. Als de Bijbel waar is, hangt je 
eeuwige bestemming ervan af, of je het teken gelooft en 
accepteert. 
Wat je over de Bijbel gelooft, geeft aan wat je over God gelooft. 

 
12 

Hij gaf ons deze wekelijkse herinnering meteen aan het eind van 
de scheppingsweek. 
Maar bijna de hele wereld heeft vergeten wat deze herinnering is. 
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13 

En zonder deze herinnering zijn velen vergeten, dat God Degene 
is, Die alles heeft geschapen. 
Daarom zenden we tegenwoordig mensen naar de maan om 
aanwijzingen te zoeken over hoe onze wereld is begonnen. 

 
14 

Wij kijken door krachtige telescopen ver het heelal in voor 
aanwijzingen over hoe ons universum is begonnen. 
Maar als u het wilt geloven ligt het antwoord hier voor ons. 
Laten we daarom kijken naar dit grote Boek – de Bijbel – ook wel 
God’s Woord genoemd – en kijken of we bewijs kunnen vinden of 
het waar is of niet – of het betrouwbaar is of niet. 

 
15 

Waarom al deze inspanning en uiterst emotionele interesse? 
Omdat we antwoord willen op onze grootste vragen. Zijn we 
alleen in het universum? Hoe zijn we hier gekomen? Waarom zijn 
we hier? En waar gaan we heen? 
Het onderzoek gaat verder. Toch zijn de hele tijd de antwoorden 
direct voor ons. Maar we zijn een wereld dat vergeten heeft – we 
herinneren ons niet meer waar we vandaan komen! 

 
16 

Aan een wereld dat vergeten heeft, zegt God: “Gedenk – gedenk 
dat Ik je Schepper ben. En om je te helpen gedenken, heb ik je een 
teken – een symbool, gegeven!” 

 
17 

Terwijl op dit moment in de geschiedenis de evolutie ons leert, dat 
we het resultaat van toeval zijn, zegt God: “Je bent niet 
geëvolueerd – Ik schiep je!” 

 
18 

Maar, zullen sommigen vragen: “Wat is dit teken of symbool dat 
ons eraan doet denken, dat God ons schiep?” 
Herinner je wat we leerden over wat God gedurende elke dag van 
de Scheppingsweek schiep? 
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19 

(Tekst: Psalm 33:8, 9) 
De schepping is ontzagwekkend! Hoe deed Hij het – en zo snel? 
De Bijbel geeft het antwoord: “De ganse aarde vreze voor de Here, 
al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. 

 
20 

Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.” 
Psalm 33:8, 9. 

 
21 

We kunnen niet begrijpen hoe, maar God was bij machte dingen te 
laten ontstaan door Zijn gesproken woord. Het woord van God, of 
het nu gesproken of neergeschreven is in de Bijbel, is scheppend 
en machtig!  
Deze afspraak kan alleen worden verklaard door te erkennen, dat 
God dit Boek aan ons gaf, zodat Hij in staat is, om aan ons Zijn 
wil mee te delen.

 
22 

(Tekst: Genesis 2:1) 
“Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.” 
Genesis 2:1. 

 
23 

In zes dagen deed de Schepper een wereld ontstaan, bekleedt met 
heesters en bomen, bloemen en rivieren. 

 
24 

Hij schiep zonneschijn en glorieuze zonsondergangen en een 
prachtige maan om ’s nachts van te genieten. 
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25 

Maar het beste van alles, Hij schiep twee perfecte mensen. 
Wat een eer! Geschapen naar het beeld van hun Maker! Zij 
waren geschapen om over de aarde en alles wat er op was, te 
heersen! 

 
26 

(Tekst: Genesis 1:27) 
“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep 
Hij hen.” 
Genesis 1:27. 

 
27 

Maar God was nog niet klaar! 
Er was nog een ding wat Hij wilde doen. 
Let vooral op, op wat de Bijbel zegt over wat de volgende dag 
gebeurde – de zevende dag van de schepping: 

 
28 

(Tekst: Genesis 2:2 – 4) 
“Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij 
gemaakt had, 

 
29 

rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. 

 
30 

En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop 
gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had 
gebracht. 
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31 

Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij 
geschapen werden.” 
Genesis 2:2 – 4. 

 Dit is het enige duidelijke antwoord op de herkomst van de 
zevendagenweek. 
De ongelovige mens zegt: “Het enige dat we zeker weten over de 
herkomst van de zevendagenweek is dat we niets zeker weten. De 
zevendagen week is geen natuurlijk fenomeen.” 

 
32 

Alleen God kan iets heilig maken en de Bijbel zegt dat Hij de 
zevende dag zegende. 
 

 
33 

God heiligde de dag: zette die apart voor een heilig gebruik. Hij 
zegende de dag: hij maakte dat ze zou blijven bestaan zoals ze is 
een dag van rust. 
Sommige mensen vragen zich af – wat maakt een dag nu uit? 
Misschien kan dit voorbeeld helpen. 

 
34 

Bij een huwelijk wordt één vrouw gezegend of apart gezet voor 
één man. 
Stel je eens voor dat het jouw huwelijksdag is. 
Je bent zo opgewonden. Je hebt al enige tijd naar deze dag 
uitgekeken. 

 
35 

Stel je voor, dat je toekomstige vrouw zes zussen heeft. Tijdens de 
trouwplechtigheid worden een vrouw en een man verenigd. Zij is 
apart gezet. Zij is geen één van de zeven meer. 
Zij is de gezegende. Toegewijd door haar huwelijk aan haar 
echtgenoot. 
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36 

Wat, als na het huwelijk een van die zussen zei: “Wat maakt het 
uit? Een van de zeven volstaat. Ieder van de zeven zussen is net zo 
goed als de andere.” 
Wat zou jij zeggen? Maakt het wat uit? 

 
37 

Wat denkt u, mevrouw, maakt het wat uit voor de bruid? 
Jazeker! 
Als echtgenoot zou je zeggen: “Mijn bruid was uitgekozen, 
gezegend, apart gezet, toegewijd aan mij.” 
Dus nam God een gewone, normale dag van 24 uur – de zevende 
dag – en verkoos, heiligde, zette apart en wijdde het aan Zichzelf.  
De sabbat is een gezegende, geheiligde dag. Volgens God’s woord 
is het niet zomaar een dag, maar de zevende dag. 

 
38 

(Tekst: Marcus 2:27, 28) 
Dit is wat Christus zei: “De sabbat is gemaakt om de mens, en niet 
de mens om de sabbat. 

 
39 

Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.” 
Marcus 2:27, 28. 

 
40 

God gaf ons de sabbat, zodat we ons zouden herinneren, dat wij 
niet zijn geëvolueerd.  
God had hem geschapen en in zes dagen de hele rest van deze 
prachtige wereld!  
Dit zou een heilige tijd moeten zijn, zodat de mens en Zijn Maker 
hun gelofte van liefde en toewijding aan elkaar, elke week zou 
vernieuwen. 
Elke week zou de mens zich moeten herinneren, dat God de hemel 
en de aarde in zes dagen gemaakt heeft en op de zevende rustte.
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41 

God vroeg de mens zich te herinneren dat Hij met Zijn eigen 
vinger de wet schreef. 
Het vierde gebod staat in het midden van die heilige Wet van God. 
Hij vertelde de mensheid deze dag te “gedenken”, omdat Hij in zes 
dagen de aarde, de zee en de waterbronnen heeft geschapen. 

 
42 

Als de sabbat altijd was gehouden als een gedenkteken van de 
Schepping, zou er vandaag geen evolutionist, ongelovige of 
scepticus zijn. 
Zij zouden elke week aan hun wortels en hun relatie tot hun 
Schepper zijn herinnerd! 
Toen de zonde op aarde toenam, vergat de mens waar hij vandaan 
kwam, waarom hij hier is en waar hij naartoe gaat. 
Toen dit gebeurde, vergat hij ook hoe hij moest leven. 

 
43 

Tegen de tijd van Mozes was het volk van Israël bijna helemaal 
hun God vergeten. 
Zij waren ondergedompeld in de aanbidding van door mensen 
gemaakte goden! 

 
44 

God bevrijdde hen wonderbaarlijk van hun vijanden en leidde hen 
door de woestijn naar het “Beloofde Land.”  
In deze woestijn deed Hij twee dingen om hen te tonen wat Hij 
wilde dat ze zouden doen met betrekking tot de zevende dag – 
sabbat die Hij gemaakt had in de eerste week van de geschiedenis 
van deze wereld. 

 
45 

Eerst herinnerde God hen eraan, dat Hij om hen gaf en dat Hij hen 
uit Egypte had geleid. 
Zij konden niet genoeg eten meenemen. 
Spoedig mopperden ze, omdat het opraakte. 
Zij schenen alle wonderen en vriendelijkheid wat God hen had 
laten zien, niet te waarderen, maar een liefhebbende God zorgde 
toch voor voedsel! 



11 – Gemaakt voor iets beters 

 
 

9

 
46 

(Tekst: Exodus 16:4, 5) 
“Toen zeide de Here tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de 
hemel laten regenen; 

 
47 

dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag 
nodig is, 

 
48 

opdat Ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn 
wet.” 
Exodus 16:4. 
Het “brood” waarvan hier gesproken wordt, staat algemeen bekend 
als “manna.” 

 
49 

“En als zij op de zesde dag bereiden wat zij hebben 
binnengebracht, 

 
50 

dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen 
verzamelen.” 
Exodus 16:5. 

 
51 

(Tekst: Exodus  16:6) 
“Daarop zeiden Mozes en Aäron tot alle Israëlieten: 



11 – Gemaakt voor iets beters 

 
 

10

 
52 

Vanavond zult gij weten, dat de Here u uit het land Egypte heeft 
geleid.” 
Exodus 16:6. 

 
53 

De manna kwam met het neerslaan van de dauw. ’s Morgens als 
de dauw was verdwenen, bedekte de manna de grond. 
De mensen gingen uit en verzamelden het in de vroege 
morgenuren en tegen de middag was de resterende manna 
verdwenen. 
Maar wacht – kijk wat er op de zesde dag van de week gebeurde: 

 
54 

(Tekst: Exodus 16:21, 22) 
“Zij nu verzamelden het elke morgen ieder naar zijn behoefte; 

 
55 

maar als de zon heet werd, smolt het. 

 
56 

En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee 
gomer voor ieder; 

 
57 

En al de vorsten der vergadering kwamen het Mozes berichten. 
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58 

(Tekst: Exodus 16:23) 
“Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de Here gezegd heeft: een 
rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de Here; 

 
59 

bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt; laat al wat 
overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.” 
Exodus 16:21 – 23. 

 
60 

(Tekst: Exodus 16:25, 26) 
Wat de zevende dag betreft: “Voorts zeide Mozes: Eet dit 
vandaag, want heden is het sabbat voor de Here, vandaag zult gij 
het niet vinden op het veld. 

 
61 

Zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het 
sabbat; dan is het er niet.” 
Verzen 25, 26. 

 
62 

Het grootste deel van het volk deed wat God had bevolen, maar 
sommigen gingen toch op sabbat manna verzamelen. Let op wat 
God zei over hen! 

 
63 

(Tekst: Exodus 16: 28 – 30) 
“Daarom zeide de Here tot Mozes: Hoelang weigert gij mijn 
geboden en wetten te onderhouden? 
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64 

Bedenkt, dat de Here u de sabbat gegeven heeft; daarom geeft Hij 
u op de zesde dag brood voor twee dagen. 

 
65 

Ieder moet op zijn plaats blijven; niemand mag zijn plaats op de 
zevende dag verlaten. 

 
66 

Toen rustte het volk op de zevende dag.” Exodus 16:28 – 30. 
 

 
67 

De sabbat was bij de schepping ingesteld en werd door het volk 
van God gevierd, al vóór zij bij de Sinaï kwamen, waar God hen 
de Tien Geboden gaf. 

 
68 

In de derde maand van de uittocht bracht God het volk bij de berg 
Sinaï. Daar verscheen Hij aan Mozes en gaf een boodschap die hij 
het volk moest meedelen: 

 
69 

(Tekst: Exodus 19:5, 6) 
“Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond 
bewaart, 
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70 

dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse 
aarde behoort Mij. 

 
71 

En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. 

 
72 

Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.” 
Exodus 19:5, 6. 

 
73 

God deed Zijn volk een zeer gunstig aanbod. Als zij Zijn wetten en geboden 
zouden gehoorzamen, zouden zij een speciaal volk en een heilige natie zijn! 
Een van de geboden was gegeven om er zeker van te zijn, dat Zijn volk hun 
relatie met hun Schepper nooit zouden vergeten. Het begint met het woord 
gedenk. 

 
74 

(Tekst: Exodus 20:8 – 11) 
“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw 
werk doen; 

 
75 

maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen 
werk doen, 
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76 

gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw 
dienstmaagd, 

 
77 

noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen 
heeft de Here  

 
78 

de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de 
zevende dag; 

 
79 

daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.” 
Exodus 20:8 – 11. 

 
80 

De sabbat is het middelpunt of het hart van deze tien regels. 
De sabbatdag is een monument van de schepping. 
Het is net zo oud als de wereld zelf! 
God belooft zijn volk vele zegeningen als zij Hem gehoorzamen en Zijn 
scheppingsmonument gedenken. 

 
81 

(Tekst: Jesaja 58:13, 14) 
“Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn 
heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt,  
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82 

de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door noch uw gewone 
bezigheden te doen,  

 
83 

noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan,  

 
84 

dan zult gij u verlustigen in de Here…” 
Jesaja 58:13, 14. 
Als de  mens  het monument gedenkt, zullen de vele problemen – een 
vergeten God, een zinloos leven, een identiteitscrisis – die hij tegenkomt, 
worden opgelost. 
Er zouden geen evolutionisten zijn! 

 
85 

Het is treurig om te zeggen, maar het volk van God vergat. Zij vergaten Hem 
te aanbidden op Zijn heilige dag en 

 
86 

Het duurde niet lang of zij begonnen goden van hout en steen te aanbidden. 
Zij vergaten hun herkomst! 

 
87 

Door de eeuwen heen waren er oplevingen in het naleven van de sabbat, als 
de profeten van God hun aandacht weer op God de Schepper vestigden. 
Jesaja benadrukte, dat het nooit God’s bedoeling was de sabbat tot het Joodse 
volk te beperken. 
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88 

De sabbat was reeds ingesteld, voordat het Joodse volk ontstond. 
God beperkte deze zegen niet tot een natie. 

 
89 

(Tekst: Jesaja 56:6, 7) 
Hij nodigt iedereen, overal uit om de sabbat met Hem te gedenken en te 
vieren. “Allen die de sabbat onderhouden…. 

 
90 

Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in 
mijn bedehuis; 

 
91 

…want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.” 
Jesaja 56:56, 7. 
 

 
92 

Nergens in de bijbel wordt de zevende dag “de Sabbat van de Joden” 
genoemd. 
Jezus maakte duidelijk, dat het een dag voor de hele mensheid is, toen Hij zei: 

 
93 

(Tekst: Marcus 2:27) 
“…De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. 
“Marcus 2:27. 
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94 

(Tekst: Exodus 20:10) 
En God zei: “…de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God…” 
Exodus 20:10. 

 
95 

(Tekst: Matthéüs 12:8) 
Jezus zei ook, dat Hij “de Heer van de sabbat” is (Matthéüs 12:8), omdat Hij 
hem gemaakt heeft. 

 
96 

(Tekst: Openbaring 1:10) 
Daarom noemde Johannes in de Openbaring het “de Dag des Heren.” 
Openbaring 1:10. 
De sabbat is meer dan een monument van de schepping en de Schepper. 
Het is een teken tussen God en de mens. 

 
97 

(Tekst: Ezechiël 20:20) 
“Heiligt mijn sabatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, 

 
98 

opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God ben.” 
Ezechiël 20:20. 
De Ene die de sabbat heiligde gedurende de scheppingsweek is dezelfde Ene 
die zondige mensen heilig maakt. 
Onze Schepper is ook onze Redder! 

 
99 

(Tekst: Ezechiël 20:12) 
“Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, 
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100 

opdat zij zouden weten, dat Ik de Here, hen heilig.” 
Ezechiël 20:12. 

 
101 

De sabbat was ingesteld vóór de zonde op aarde kwam en zal ook gevierd 
blijven worden, nadat de zonde voor altijd van de aarde is verbannen. 

 
102 

(Tekst: Jesaja 66:22, 23) 
“Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor 
mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, 

 
103 

zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.” 

 
104 

En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot 
sabbat, 

 
105 

dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt 
de Here.” 
Jesaja 66:22, 23. 
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106 

Door alle eeuwen heen, zal het volk van God de sabbat vieren, om Hem als 
hun Schepper en Verlosser te eren. 
Indien de sabbat al voor de zondeval op aarde werd gevierd en het gevierd zal 
worden als de aarde is vernieuwd, zou het dan niet zinnig zijn, dat het volk 
van God het nu zou vieren? 

 
107 

Als we over God en de sabbat vragen hebben, kunnen we kijken naar hoe 
Jezus het behandelde. 

 
108 

Lucas vertelt ons, wat Jezus op de sabbat deed: 

 
109 

(Tekst: Lucas 4:16) 
“En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, 

 
110 

en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond 
op om voor te lezen.” 
Lucas 4:16. 
De bijbel verteld dat het Jezus’ gewoonte was! 

 
111 

Webster’s woordenboek zegt: “Sabbat; 
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112 

De zevende dag van de week(zaterdag).” 
Webster’s New World Dictionary, second college edition. 
 

 
113 

Was de dag veranderd of vergeten in de tijd van Adam tot Mozes, God heeft 
het geheeld door het schrijven van de Tien geboden op Sinaï. 

 
114 

Was de dag verloren gegaan tussen de tijd van Mozes en Jezus, Christus heeft 
de zaken rechtgezet. 

 
115 

Was de dag veranderd tijdens het leven van de discipelen, dan zouden ze er 
zeker over hebben geschreven. 

 
116 

En natuurlijk aanbidden de Joden, die de tijd goed bij houden, nog steeds de 
zevende – dag, of Zaterdag. 

 
117 

De identiteit van de rustdag is gedurende het leven van Jezus op aarde, nooit 
in twijfel getrokken. 
Het enige twistpunt ontstond over hoe Hij de sabbat hield. 
De rabbijnen hadden de voorschriften voor de sabbat verdraait door het 
instellen van moeilijke en lastig te hanteren regels. 
Jezus probeerde de door de mensen gemaakte eisen te elimineren en de 
betekenis van sabbatviering te laten zien. 
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118 

Toen zij Jezus beschuldigden van het breken van de sabbat, omdat Hij 
mensen op deze dag genas, antwoordde Hij: 

 
119 

(Tekst: Matthëus 12:12) 
‘…Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wèl te doen.” 
Matthëus 12:12. 

 
120 

De bijbel zegt, dat Jezus diende en genas, de sabbat is er om ons gezond te 
maken, ons te bevrijden van schuld, vooroordeel en zelfzucht en ons 
gemoedsrust te geven; 
Het is om ons te herstellen naar het beeld van God en ons weer te wijzen op 
onze Schepper! 
Dit was het werk dat Jezus kwam doen en dit was het werk dat de discipels, 
nadat Hij hen verlaten had, deden.  

 
121 

De betekenis van sabbatviering werd tijdens Zijn sterven, door de volgelingen 
van Jezus, gedemonstreerd. 
Tijdens deze crisis rustten de vrienden van Jezus naar het gebod van God en 
stelden het zalven van het lichaam van Jezus uit tot ná de sabbat. 

 
122 

(Tekst: Lucas 23:54 – 56) 
“En het was de dag der voorbereiding en de sabbat brak aan. 

 
123 

En de vrouwen, die met Hem uit Galiléa gekomen waren, volgden en zij 
bezagen het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd; 
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124 

En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed.  
En op de sabbat rustten zij naar het gebod.” 
Lucas 23:54 – 56. 

 
125 

De dag voor de sabbat was hun hoop in Jezus de kop ingedrukt. Zij zagen 
Hem een gruwelijke dood sterven aan het kruis. Hun droom en hoop lag in 
een donker graf. 
Zij wilden zijn dode lichaam zalven. 

 
126 

(Tekst: Lucas 24:1) 
“…maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond 
met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf.” 
Lucas 24:1. 

 
127 

Laten we eens op een andere manier naar deze drie gedenkwaardige dagen 
kijken. 

 
128 

1. Vrijdag: Jezus stierf; de vrouwen maakten specerijen en mirre gereed. 

 
129 

2. Zaterdag (sabbat): Jezus rustte in het graf; zijn volgelingen rustten. 
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130 

3. Zondag (eerste dag van de week): Jezus stond op uit de dood! Vrouwen 
kwamen om Jezus te zalven. 
Er kan geen twijfel bestaan over welke dag de sabbat was bij de dood van 
Jezus. 

 
131 

(Tekst: Johannes 19:30) 
Jezus hing op de dag der voorbereiding aan het kruis en riep: 
“…Het is volbracht!…” 
Johannes 19:30. 

 
132 

Zijn verlossingswerk was volbracht! 
Hij rustte tijdens de sabbat in het graf 

 
133 

en stond op zondag op, de eerste dag van de week. 
Zelfs in de dood hield Jezus de sabbat; 
Hij rustte in het graf op sabbat. 
Als we bij het kruis staan, krijgen we het gevoel dat zomaar een dag niet 
volstaat! 
Want als je aan de sabbat komt, kom je aan de schepping, aan Sinaï en zelfs 
aan Golgotha zelf! 

 
134 

Ja, het maakt uit welke van de zeven dagen we vieren. 
Een christelijk schrijver, George Vandeman geheten, schreef: 

 
135 

“Hoe kunnen wij zijn volgelingen zelfs zien weigeren de geheiligde uren te 
ontwijden door liefdewerk, 
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136 

hoe kunnen wij Hem zien sterven aan het kruis, omdat er niet aan de wet kan 
worden gesleuteld, zelfs niet om Zijn eigen leven te redden –  

 
137 

hoe kunnen we in het vlammende licht van Golgotha staan en zeggen dat het 
er niet toe doet?” 
-A Day to Remember, p. 40. 

 
138 

“Gedenk,” zei de Schepper, toch vergeten zo velen! Maar dat was niet de 
bedoeling van God. 
Jezus verwachtte, dat christenen de sabbat altijd zouden houden. 

 
139 

(Tekst: Matthëus 24:20) 
“Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.” 
Matthëus 24:20. 

 
140 

Jezus verwachtte, dat christenen in het jaar 70 NC , toen Jeruzalem vernietigd 
was, nog steeds de sabbat zouden houden! 

 
141 

(Tekst: Handelingen 17:1, 2) 
Het Nieuwe Testament vermeldt, dat de volgelingen van Jezus na de 
opstanding de sabbat hielden: 
“Zij kwamen te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. 
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142 

En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie 
sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften.” 
Handelingen 17:1, 2. 
Terwijl Paulus op een andere sabbat sprak, kwamen enkele heidenen met een 
verzoek: 

 
143 

(Tekst: Handelingen 13:42, 44) 
“…verzochten zij hun tegen de eerstvolgende sabbat weder deze woorden te 
spreken. 

 
144 

En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods 
te horen.” 
Handelingen 13:42, 44. 

 
145 

Het boek Handelingen vermeldt in feite 84 bijeenkomsten die Paulus op de 
sabbat hield. 

 
146 

Als een rode draad loopt de sabbat van Genesis tot de Openbaring, die 
degenen beschrijft, die voorbereid zijn Jezus te ontmoeten bij Zijn Tweede 
Komst. 

 
147 

(Tekst: Openbaring 14:12) 
“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in 
Jezus bewaren.” 
Openbaring 14:12. 
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148 

(Tekst: Johannes 14:15) 
Jezus zei: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” 
Johannes 14:15. 
En een van deze geboden vertelt ons de “sabbatdag te gedenken.” 

 
149 

Als we God, onze Schepper, elke week op de zevende – dag sabbat 
aanbidden, zullen we nooit vergeten waar we vandaan kwamen of Wie ons en 
de wereld om ons heen schiep. 

 
150 

Als we elke week de sabbat houden, hoeven we ons nooit af te vragen wie we 
zijn – de zonen en dochters van God, de Koning van het universum! 

 
151 

We zullen ons nooit hoeven af te vragen, hoe we hier kwamen – we zijn hier 
omdat God dat wilde, omdat Hij ons maakte. 
 

 
152 

Dezelfde Jezus die ons vraagt te “gedenken,” strekt zijn handen vanavond 
naar je uit – handen die eens aan het kruis van Golgotha waren genageld voor 
onze zonden – en roept vriendelijk: “Volg Mij.” 

 
153 

Wil je jouw Schepper nu volgen? 
Wil je Zijn gebod gehoorzamen om de sabbat die Hij voor jou gemaakt heeft, 
te gedenken? 
Wil je Hem vanaf nu elke week aanbidden, als Zijn sabbat elke zevende dag 
langskomt? 
Wil je het voorbeeld van Jezus en de apostelen volgen door het aanbidden van 
je Maker op de zevende – dag sabbat? 
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154 

De sabbat is niet zomaar een kwestie van welke dag we aanbidden. Het is een 
kwestie van Jezus helemaal te volgen. Het is een kwestie van naast Adam en 
Eva te staan als zij in Eden op die eerste sabbat aanbaden. 
Het is een kwestie van God’s gebod te gehoorzamen met Mozes toen God zei: 
“Gedenk de sabbat dat gij die heiligt.” 
Het is een kwestie van aanbidding op de zelfde dag als Jesaja, Jeremia, Daniël 
en alle geloofshelden in het Oude Testament. 
Het is een kwestie van het prijzen van God elke sabbat als de Schepper van 
alles met Petrus, Jacobus en Johannes. 
Het is een kwestie deel te zijn van God’s volk in de eindtijd die, volgens de 
Openbaring, de geboden bewaren. 
Wil je zeggen: “Ja, Jezus, ik wil aan Uw zijde staan. Ik wil U voorop stellen. 
Ik wil U helemaal volgen.” 
Als dit je verlangen is, hef dan je hand op als we bidden. 

 


