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1 

Wat gebeurt er wanneer u sterft? 
 
Hemel, Hel of Niets? 

 
2 

In 1956 bevond Belgisch Congo zich in de greep van een vreselijke 
burgeroorlog. Het ziekenhuis van Dr. Paul Carlson werd door de rebellen 
ingenomen. Veel ziekenhuispersoneel werd gedood.   
Ook Dr. Carlson bevond zich onder de slachtoffers.   
Toen men enkele dagen na de zinloze moord zijn lichaam vond, zat er in de 
zak van zijn vest een Nieuw Testament. Binnenin het boek had de dokter de 
datum opgetekend. Het was de dag voor hij werd neergeschoten, en hij 
schreef er een woord naast, “Vrede.” 
Vrede in het aanschijn van de vreselijkste omstandigheden.   
Vrede in het aanschijn van de dood. 
Wat gaf de dokter zo’n vrede? 
 

 
3 

Is het voor ons mogelijk deze wonderlijke vrede te bezitten wanneer de dood 
ons voor ogen staat? Wat kan er ons voor behoeden om alle hoop te verliezen 
wanneer de dood toeslaat? 
Er zijn zovele onbeantwoordde vragen betreffende de dood. Wat gebeurt er 
eigenlijk wanneer iemand sterft?   
Is het de hemel? Of de hel? Of houd alles op en blijft er niets over? 
Iedereen weet wat er gebeurt met het lichaam, maar waar is de persoon die in 
dit lichaam leefde?  
Wanneer mensen sterven, houden ze dan volledig op met bestaan, of gaat het 
leven in een andere vorm op een andere plaats verder? 
 

 
4 

  
De pijn die de dood veroorzaakt is zo diepsnijdend dat we wanhopig zoeken 
te geloven dat op een of andere manier onze geliefden niet helemaal 
verdwenen zijn, hebben opgehouden te bestaan en dat wanneer we ernstig 
zoeken we een manier zullen vinden om met hen te communiceren. 

 
5 

Stemmen beweren nadrukkelijk: dit is waar en mogelijk. 
Neem als voorbeeld de zogenoemde geestesmedium James van Praagh. 
Zijn boek Spreken met de Hemel:De boodschap van een Medium over het 
Leven na de Dood, scheerde hoge toppen in de lijst van de bestsellers nadat 
hij op de TV verschenen was. 
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6 

Onze harten verlangen de waarheid te weten omtrent de dood hopende 
vrede te vinden op het moment van ons sterven. 
 

 
7 

Heeft God iets over dit onderwerp te zeggen?   
Heeft de Bijbel iets te zeggen over de gebeurtenissen na de dood?  Het 
antwoord is een nadrukkelijk JA! 

 
8 

En het antwoord wordt gevonden in de opstanding van Jezus Christus. 

 
9 

Nadat Jezus aan het kruis gestorven was, werd zijn lichaam, door zijn 
vrienden, zo verteld de Bijbel ons, in “Jozefs nieuwe graf.” gelegd. 

 
10 

De Romeinse gouverneur Pilatus stelde een wacht aan, en zijn soldaten 
verzegelden de steen die de ingang van het graf afsloot met een Romeins 
zegel. 
Nu was er niemand die het lichaam nog kon wegnemen.  
Niemand behalve God de Vader zelf. 

 
11 

‘s Zondagsmorgen vroeg terwijl het nog donker was, kwam ere een 
schitterende engel uit de hemel neergedaald. Hij rolde de steen weg die de 
ingang van het graf afsloot en riep Jezus om uit het graf te komen. 
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12 

De opgestane Verlosser kwam naar buiten als een die de dood volkomen 
overwonnen had.  
De soldaten vielen als dood op de grond bij het aanschouwen van de 
schitterende engel. 

 
13 

Het verhaal van de opstanding van Christus was de drijvende kracht van de 
eerste Christelijke kerk – terwijl de Romeinen geen hoop hadden die verder 
strekte dan het graf. 
Het enige wat zij wisten was dat het graf een diepe, donkere put was waar 
niemand nog levend was uitgekomen tenzij hij er levend inklom. 
Nu hadden de Christenen een boodschap van waarachtige hoop. Het graf was 
niet het einde. 
Zij die stierven “in Christus” zouden eens terug met Hem leven! 

 
14 

De catacomben onder de stad Rome tonen het verschil tussen de dood van 
een ongelovige en dat van een Christen.  
Kijk maar eens naar de opschriften die aangebracht zijn op de graven van 
hen die stierven met een heidense hopeloosheid. 

 
15 

Steeds weer zien we dezelfde woorden van verdriet: Vaarwel voor altijd – 
of, Vaarwel voor eeuwig.   
Maar kijk nu eens naar de woorden die geschreven staan op de graven van de 
Christenen: 

 
16 

Vaarwel en tot weerziens—of, Vaarwel tot de morgen. Sprekende over de 
morgen van de opstanding.  
Hun graven bevatten teksten vol hoop en goede moed, vooruitziende naar de 
opstandingsdag. 

 
17 

In openbaring 1:18 zegt Jezus 
(Tekst: Openbaring 1:18) 
“Ik ben de eerste en de laatste, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend 
tot in alle eeuwigheid, 
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18 

En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.” Openbaring  1:18 
Ja Jezus heeft de antwoorden op al onze vragen over de dood en wat erna 
gebeurt.  
Met deze woorden duidt Hij ook aan dat Hij de enige is die wat aan de dood 
kan doen. 

 
19 

Het vijftiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiers is de grootste 
verhandeling van Paulus over de dood en de opstanding.  
Hij maakt duidelijk dat indien er geen opstanding is er voor de Christen ook 
geen toekomst is. 

 
20 

(Tekst: 1 Korintiers 15:16-18) 
Luister naar wat hij zei: 
“Immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet 
opgewekt. 

 
21 

En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt 
gij nog in uw zonden! 

 
22 

Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn verloren. 
1 Korintiers  15:16-18. 

 
23 

Maar om te begrijpen waarom hij die dingen zegt, moeten we gaan kijken 
naar wat de Bijbel zegt over de dood zelf. 
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24 

Toen God de mens schiep was het zeker niet met de bedoeling dat hij ooit 
zou sterven. 
Nadat God Adam had geschapen, keek Hij naar wat Hij gemaakt had, en de 
Bijbel zegt ons in Genesis 1;32 dat alles zeer goed was! 
Er was geen dood, ziekte of lijden op deze planeet voor de val van Adam en 
Eva..  
Misschien herinner je je nog wat God aan de mens zei: 

 
25 

(Tekst: Genesis 2:16, 17) 
“En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof 
moogt gij vrij eten; 

 
26 

Maar van de boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet eten, 

 
27 

Want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”  
Genesis 2:16, 17. 

 
28 

Het volgende hoofdstuk van het verhaal is niet zo mooi. Dit tragisch verhaal 
staat voor ons opgeschreven in het Boek Genesis, hoofdstuk 3. 

 
29 

De duivel die een slang als medium gebruikte, verscheen aan Eva en verzocht 
haar om ongehoorzaam te zijn aan God en te eten van de verboden boom.  
Toen Eva zei dat God haar gezegd had niet van de vrucht te eten omdat ze 
anders zou sterven, 
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30 

(Tekst: Genesis 3:4) 
Zei de slang, “Gij zult geenszins sterven.”  
(Vers 4.) 
Dit is de eerste leugen over de dood die in de Bijbel vermeld staat!  
Eva verkoos de duivel te geloven en te eten van de boom van goed en kwaad. 

 
31 

God zag zich verplicht om Adam en Eva te verwijderen van de boom des 
levens omdat: 

 
32 

(Tekst: Genesis 3:22, 23) 
“...de mens is geworden als onzer een  door de kennis van goed en kwaad 

 
33 

Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens 
nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou gaan leven. 

 
34 

Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden. 

 
35 

Om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.” Genesis 3:22, 23. 
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36 

De dood kwam over de mensheid omdat hij gescheiden was van God, de 
bron van alle leven en van de boom des levens. 

 
37 

(Tekst: Genesis 3:18, 19) 
God zei toen tot Adam: 
“. . . Gij zult het gewas van het veld eten. 

 
38 

In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten totdat gij tot de aardbodem 
wederkeert, 

 
39 

Omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren..” Genesis 3:18, 19 

 
40 

Hier is de sleutel tot het begrijpen wat de dood eigenlijk is en wat God van 
plan is te doen om ons te redden van een eeuwige scheiding. 

 
41 

De Bijbel zegt dat de mens terug zou keren naar het stof van waaruit hij 
gemaakt was.  
Let er eens op hoe God Adam schiep: 
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42 

(Tekst: Genesis 2:7) 
“toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem, 

 
43 

En blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend 
wezen.” 
Genesis 2:7. 

 
44 

God nam de elementen van de aarde en maakte daarmee een lichaam voor de 
mens.  
Toen Hij klaar was met het vormen van een lichaam had Hij alleen nog maar 
een levensloos voorwerp. 
Er was iets meer nodig om ere en levend wezen van te maken.  
De Bijbel zegt dat God de levensadem in de neus van Adam blies en zo werd 
deze een levende ziel. 

 
45 

We kunnen zo de volgende optelling maken: 
Lichaam 
+ levensadem 
= een levende ziel. 

 
46 

Voor de dood kunnen we schrijven: 
 Levende persoon 
 - Levensadem 
 = Lijk. 

 
47 

(Tekst: Prediker 12:7) 
Dat is wat de wijze man zei in Prediker over de overledene: “en het stof 
wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, 
die hem geschonken heft.”  
Prediker 12:7. 
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48 

Dat is hoofdzakelijk hetzelfde wat het boek Job, het oudste boek in de Bijbel, 
te zeggen heeft over de dood. 

 
49 

(Tekst: Job 27:3) 
“zolang mijn adem nog ten volle in mij is, en de Geest Gods in mijn 
neusgaten.”  
Job 27:3. 
Merk op dat de Bijbel zegt, “Zolang de Geest Gods in mijn neusgaten is.” 

 
50 

Dat is wat God in de neus blies toen Hij de mens schiep. 

 
51 

(Tekst: Psalm 146:3, 4) 
Laten we even naar een andere tekst kijken: 
“Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is;. 

 
52 

Gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan 
zijn plannen.” 
Psalm 146:3, 4. 

 
53 

Koning David openbaart de waarheid over de dood wanneer hij zegt dat 
wanneer de levensadem uitgaat en het lichaam terugkeert naar de aarde.  De 
mens sterft. 



13 – Wat Gebeurt Er Wanneer Je Sterft? 

 
 

10

 
54 

(Tekst: Prediker 9:5, 6) 
Dit komt overeen met wat Salomon sprak:   
“De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten 
niets, zij hebben geen loon meer te wachten,  

 
55 

Zelfs hun nagedachtenis is vergeten. 

 
56 

Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan…”  
Prediker 9:5, 6. 

 
57 

Hij weet niets meer!  
Niets! Betekent niets iets? 
Nee!  Het betekent Niets! 
Dat is overeenkomstig wat de Psalmist schreef, dat de doden niet in de hemel 
zijn om God te loven.  
Waar zijn ze dan wel? Zult u vragen. 

 
58 

(Tekst: Psalm 115:17) 
David zegt het heel duidelijk: “Niet de doden zullen de Here loven, niemand 
van wie in de stilte zijn nedergedaald.”  
Psalm 115:17. 

 
59 

(Tekst: Job 14:10, 12, 13) 
“Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer;geeft een mens de 
geest, waar is hij gebleven? . . . 
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60 

Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer 
zijn, 

 
61 

Ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap. 

 
62 

Och of Gij mij in het dodenrijk wildet versteken, mij verbergen totdat uw 
toorn geweken was; 

 
63 

Dat Gij mij een tijd steldet en dan weer aan mij dacht!”  
Job 14:10, 12, 13. 

 
64 

Hier lezen we in Gods Woord dat de mens sterft en zich nederlegt in het graf 
en niet weer opstaat tot op de dag van de opstanding.  
Let er op hoe hij dit beschrijft; 

 
65 

(Tekst: Job 14:14, 15) 
“Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de dagen 
van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. 



13 – Wat Gebeurt Er Wanneer Je Sterft? 

 
 

12

 
66 

Gij zoudt roepen en ik zou u antwoorden.. . .”  
Job 14:14, 15. 

 
67 

(Tekst: Job 17:13) 
Job zegt ons verder: “Wanneer ik het dodenrijk verwacht als mijn tehuis in de 
duisternis mijn leger spreid.” 
Job 17:13, KJV. 

 
68 

Het is u al opgevallen dat Job en anderen over slapen spreken wanneer zij het 
over de dood hebben.  
 

 
69 

(Tekst: Psalm 13:3) 
David schreef: “Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode.”  
Psalm 13:3. 
 
 

 
70 

(Tekst: Daniel 12:2) 
Daniel spreekt over de doden die zullen opgewekt worden: 
“Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot 
eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”  
Daniel 12:2. 

 
71 

Een van de meest troostende waarheden in Gods woord is dat wanneer 
iemand sterft, hij of zij in stilte rust, ongestoord door de zorgen en het 
lijden van het leven totdat de levengever hem of haar terug tot het leven 
roept. Vandaar dat de bijbel de dood een slaap noemt? 
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72 

De profeet Nathan vertelde aan koning David wat met hem zou gebeuren 
wanneer zijn tijd om te sterven zou komen. 

 
73 

(Tekst: 2 Samuel 7:12) 
“Wanneer uw dagen vervuld zijn…en gij bij uw vaderen te ruste zijt gegaan.”  
2 Samuel 7:12. 

 
74 

Jezus zelf noemde de dood een slaap.  
Hij gebruikte het woord slaap om de dood te beschrijven van zijn vriend 
Lazarus. 
Laat ons even kijken hoe Jezus en Zijn metgezellen over de dood spraken.   
Te Bethanie was er een huis waar Jezus dikwijls op bezoek ging, het huis van 
Lazarus, Maria en Martha. 

 
75 

(Tekst: Johannes 11:5) 
De Bijbel zegt, “Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief.” 
Johannes 11:5. 

 
76 

Op een zekere dag bevonden Jezus en Zijn discipelen zich bij de rivier de 
Jordaan. Iemand kwam tot hen met een dringende boodschap vanwege zijn 
drie vrienden te Bethanie. Lazarus was heel erg ziek. Maar Jezus bleef waar 
Hij was, twee dagen lang. 

 
77 

(Tekst: Johannes 11:11, 12, 14, 15) 
Toen zei Jezus, “Lazarus onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daar heen om 
hem uit de slaap te wekken.” 
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78 

De discipelen waren blij en spraken tot elkander, “als hij slaapt zal hij 
herstellen!” 

 
79 

“Toen zeide Jezus ronduit tot hen, Lazarus is dood.’ 

 
80 

En het verblijdt mij om u, dat ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof 
komt. Maar laten wij tot hem gaan.”  
Johannes 11:11-15 

 
81 

Ze gingen op weg naar bethanie waar de familie woonde.  
Bij het naderen van de stad kwam Martha hen tegemoet gerend. 

 
82 

(Tekst: Johannes 11:21, 23, 24) 
Martha dan zeide tot Jezus, “Here indien gij hier geweest waart, zou mijn 
broeder niet gestorven zijn.”  
Johannes 11:21. 
Ze had het zonder twijfel bij het rechte eind.  
Maar Jezus had een plan. 

 
83 

Hij zei, “Uw broeder zal opstaan.” 
Luister nu even goed naar het antwoord dat Martha geeft: 
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84 

“Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dage.(op de laatste 
dag)”  
Johannes 11:23-24. 
Martha verzekerde Jezus ervan dat ze verwachtte Lazarus terug te zien bij 
de opstanding aan het einde van de wereld. 

 
85 

Jezus stond echter op het punt een indrukwekkend voorbeeld te geven van 
deze gebeurtenis. 

 
86 

(Tekst: Johannes 11:25) 
Jezus zeide tot haar: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, 
zal leven, ook al is hij gestorven.”  
Johannes 11:25. 

 
87 

Johannes vertelt ons dat bij het naderen van Lazarus’ graf, 

 
88 

(Tekst: Johannes 11:35) 
Jezus weende!  
Hij weende niet voor Zijn vriend Lazarus.  
Hij wist dat Hij hem uit de dood zou opwekken. 

 
89 

Hij weende omwille van het lijden dat de familie ervaarde en voor al degene 
die in de loop der tijden zouden lijden en verdriet hebben omwille van een 
overleden geliefde. 
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90 

Jezus gaf het bevel om de steen die de ingang tot het graf afsloot zou 

 
91 

Weggenomen worden. 

 
92 

(Tekst: Johannes 11:39) 
Martha reageerde bezorgd en zei bezwarend;”…Here er is reeds een lijklucht, 
want het is al de vierde dag.”  
Johannes 11:39. 
Ja, Jezus had zijn vertrek naar Bethanie vier dagen uitgesteld. Deze vertraging 
zorgde ervoor dat niemand zou twijfelen aan het feit dat Lazarus werkelijk 
gestorven was. 

 
93 

Maar de steen had men van voor het graf weggerold, en Jezus sprak met luide 
stem, “LAZARUS KOM NAAR BUITEN!” 

 
94 

Iemand merkte eens op dat het een goede zaak was dat Jezus alleen tot 
Lazarus sprak, anders zou elk graf op deze planeet ich geopend hebben! Dit 
is de kracht van Gods woord, het doet niets anders dan wat het zegt. 
 

 
95 

Wat een bijzondere dag moet dat geweest zijn voor de drie vrienden in 
Bethanie!  
Wat een blijdschap!  
Het onverwachte weerzien van een overleden broer en vriend. 
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96 

Maar dit was maar een kleine voorafschaduwing van de heerlijkheid en 
opwinding die er zal zijn op de dag dat Jezus terugkomt, wanneer al de graven 
van Jezus’ andere vrienden die Hem hebben verwacht als hun verlosser zich 
zullen openen – zij zullen allen opgewekt worden en Hem tegemoet gaan in 
de lucht.  
Dit is de vertroostende boodschap die Paulus had voor de eerste 
Christenen: 

 
97 

(Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:13, 16) 
“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die 
ontslapen zijn, 

 
98 

Zoals de andere mensen die geen hoop hebben.!”  
1 Thessalonicenzen 4:13. 
Paulus vertelt ons wat Jezus zal doen wanneer Hij voor de tweede maal komt: 

 
99 

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel  

 
100 

en bij een klank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En die in 
Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan.”  
1 Thessalonicenzen 4:16. 

 
101 

Paulus beschrijft in detail wat zal gebeuren wanneer Jezus terugkomt: 
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102 

(Tekst: 1 Korintiers 15:51-55) 
“Zie ik deel u een geheimenis mede: Allen zullen wij niet ontslapen, maar 
allen zullen wij veranderd worden— 

 
103 

In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, 

 
104 

Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt 
worden en wij zullen veranderd worden.”  
1 Korintiers 15:51, 52. 
Dan vertelt Paulus hoe we zullen veranderd worden: 

 
105 

“Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke 
moet onsterfelijkheid aandoen. 

 
106 

En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit 
sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, 

 
107 

Zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is 
verzwolgen in de overwinning. 
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108 

Dood waar is uw overwinning? Dood waar is uw prikkel?”  
1 Korintiers 15:53-55. 

 
109 

Jezus had zijn discipelen verteld dat allen uit de graven zouden opstaan. 

 
110 

(Tekst: Johannes 5:28, 29) 
“Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn 
naar zijn stem zullen horen, 

 
111 

En zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten 
leven, 

 
112 

Wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel..”  
Johannes 5:28, 29. 

 
113 

Denk even na: Indien mensen na hun dood ofwel naar de hemel ofwel naar 
de hel gingen, waarom is er dan nog nood aan een opstanding van zowel de 
rechtvaardigen als de onrechtvaardigen? 
Waarom zou Jezus de volgende uitspraak doen wanneer Hij voor de tweede 
maal komt? 
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114 

(Tekst: Openbaring 22:12) 
“Zie , Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, 
naardat zijn werk is.”   
Openbaring 22:12. 

 
115 

Het kan maar zo duidelijk zijn!  
Wanneer de mens sterft, slaapt hij, hij rust van al zijn vermoeienissen en 
problemen totdat Jezus komt. 

 
116 

Waarom komt Hij?  
Hij komt om op te wekken en verenigd te worden met al degenen die Zijn 
offer hebben aanvaard als verzoening voor hun verkeerdheden. 
Jezus komt ook om hen te verwelkomen die Zijn trouwe volgelingen zijn op 
dat moment.  
Luister maar eens naar dit goede nieuws! 

 
117 

(Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:17) 
“Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken 
in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht.” 

 
118 

En zo zullen wij altijd met de Here wezen.”  
1 Thessalonicenzen 4:17. 

 
119 

We hebben al gelezen dat alle verlosten een verheerlijkt lichaam zoals dat van 
Jezus zullen hebben, en dat zij onsterfelijkheid, eeuwig leven zullen krijgen 
zodat zij altijd met de Here zullen zijn. 
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120 

Misschien vraagt iemand, “Hoe staat het met de dief aan het kruis?” 

 
121 

Laat ons eens zien wat de Bijbel leert over de dief en de belofte die Jezus hem 
gaf.  
Jezus werd gekruisigd tussen twee dieven zodat de mensen hem zouden 
rekenen onder de misdadigers. 

 
122 

Het evangelie van Markus vertelt ons dat beide dieven Jezus eerst 
beschimpten zeggende dat indien Hij werkelijk zo machtig was, Hij zichzelf 
en hen maar moest verlossen. 
Even later echter had een van de dieven berouw en smeekte Jezus om 
verlossing. 

 
123 

(Tekst: Lucas 23:42, 43) 
Hij zei, “Jezus gedenk mijner, wanneer Gij in uw koninkrijk komt. 

 
124 

En Jezus richtte zich tot hem en zei:voorwaar Ik zeg u heden, gij zult met Mij 
in het paradijs zijn.”  
Lucas 23:42, 43. 

 
125 

Laat ons nog eens naar die belofte kijken. Ja vrienden! Vandaag, nu op dit 
moment kunt ook u deze zekerheid hebben. In Jezus is er zekerheid. 
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126 

Alhoewel Christus op die zelfde dag zou sterven en in het graf zou verblijven 
tot de zondagmorgen verzekerde hij de dief ervan dat het graf niet eeuwig 
was, dat Hij hem zou opwekken en hem tot zich nemen. 

 
127 

(Tekst: Lucas 23:43) 
Wat een enorme zekerheid voor de stervende dief! Terwijl er voor hem geen 
hoop was. Wanneer alles wat voor hem lag alleen maar duisternis leek een 
verschrikking voor zijn ziel, kon Jezus hem hoop geven nah et graf.   
Jezus beloofde de dief in dat uur, Ik zeg u heden, of nu zeg ik je , “Je zult met 
mij in het paradijs zijn.” 

 
128 

Sommigen geloven dat Jezus de dief beloofde dat hij onmiddelijk naar het 
paradijs zou gaan. Maar Jezus zelf ging niet onmiddelijk naar het paradijs 
toen Hij stierf. 

 
129 

De Bijbel zegt ons dat Hij op die dag, de vrijdag stierf en in een graf werd 
gelegd. 

 
130 

Op zondagmorgen verscheen Jezus aan Maria, en ze wilde Hem aanbidden, 
maar Hij weerhield haar daarvan omdat Hij nog niet ten Hemel was 
opgevaren. Luister even naar wat Hij zei: 

 
131 

(Tekst: Johannes 20:17) 
“...Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader…”  
Dat was op zondagmorgen, en Hij zei dat Hij nog niet bij de vader was 
geweest! Johannes 20:l7.  
Jezus kon dus op vrijdag niet in het paradijs zijn geweest! 
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132 

De Bijbel vertelt ons dat de dief ook niet in het paradijs was op vrijdag. 

 
133 

(Tekst: Johannes 19:31-33) 
“De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat 
aan het kruis mochten blijven--  

 
134 

(want de Sabbath was een heilige dag), vroegen Pilatus, dat hun benen 
gebroken en zij weggenomen zouden worden” Johannes 19:31 

 
135 

De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, 
die met Hem gekruisigd waren. 

 
136 

Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, 
braken zij zijn benen niet.” Johannes 19:31-33 

 
137 

Hier zien we dat ze de benen van de dieven braken om hen vlug te doen 
sterven 
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138 

Maar Jezus benen braken ze niet omdat Hij al dood was.   
Noch Christus noch de dief waren op vrijdag in het paradijs. 

 
139 

Jezus betaalde de prijs voor onze verlossing en voor ons herstel. 

 
140 

De grootste gave die God aan de mensheid kan schenken is eeuwig leven, 
overwinning over de dood! 
Alle andere gaven verliezen hun betekenis zonder deze!  
Je hoeft er maar om te vragen! 

 
141 

Uw beslissing is de grootste beslissing die u ooit zal maken: uw eeuwige 
toekomst hangt ervan af! 

 
142 

Deze gave van onschatbare waarde, het eeuwige leven wordt beloofd aan 
iedereen die Christus aanvaard als zijn verlosser en Here. 
En de prijs?  Alleen de overgave van ons hart. 
  
Een hart gereinigd en veranderd.  
Een trots zelfzuchtig hart dat vernieuwd werd aan de voet van het kruis. 
Christus heeft dit alles voor ons mogelijk gemaakt op Kalvarie.  
Wat kon Hij nog meer voor ons doen? 

 
143 

Het eeuwig leven kunt u ook bezitten als u het werkelijk wilt. 
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144 

Omdat Hij left, 
Hebben wij een heerlijke hoop—een hoop die verder reikt dan het graf! 

 
145 

Op een avond zoals deze werden er ergens in een klein dorp in het oosten van 
de VS voordrachten gehouden. Een jonge man die erg depressief was kwam 
ook naar deze voordrachten. 

 
146 

De vergaderzaal lag juist naast een kerkhof.   
Net voor het binnenkomen had deze jonge man over het kerkhof gewandeld. 
Hij stelde zich vragen over de bedoeling van het leven.  
Hij verlangde naar vergiffenis en een rustig geweten.   
Terwijl hij over de dood nadacht verlangde hij meer dan ooit naar de 
zekerheid van het eeuwig leven. 
 

 
147 

Het onderwerp van de Bijbelvoordracht op die avond was “Hoop na het graf” 
De jonge man zat tussen de luisteraars en was vol aandacht. 
Die zelfde avond gaf hij zijn leven in Christus handen.   
Die zelfde avond aanvaarde hij de Christus die voor hem stierf en opstond uit 
de doden om hem eeuwig leven te schenken.   
Die zelfde avond werd zijn gehele leven veranderd door de levende Christus.   
Die zelfde avond werd zijn hart met vrede gevuld.   
Die zelfde avond kwam er nieuwe hoop in zijn hart. 
 

 
148 

U kunt ook deze vrede bezitten – deze hoop – deze zekerheid van het eeuwige 
leven – leven na  het graf. Indien u deze zekerheid wilt, wilt u dan nu opstaan 
terwijl we bidden? 
 

 


