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 1 

Je kunt opnieuw beginnen 

 2 

In maart 1992 hield een Christelijke evangelist een serie 
evangelisatie-bijeenkomsten in het Kremlin auditorium van 
Moskou. 
Na één van de bijeenkomsten zat hij in zijn kantoortje, toen de 
deur plotseling open vloog. 

 3 

Een stevig uitziende jonge man met een smerige baard en een 
ruw uiterlijk stormde de kamer binnen. 
Omdat hij geloofde dat de man hem wilde aanvallen, stapte de 
evangelist achteruit. Zijn Russische vertaler stapte tussen hen 
beiden. Meteen begon de man met zijn armen te zwaaien en 
heftig in het Russisch te spreken. 
De vertaler legde uit dat deze man één van Moskou’s 
beruchtste criminelen was. Hij had 28 keer in de gevangenis 
gezeten. Gebukt onder schuld en zonder hoop over zijn 
toekomst, verlangde hij ernaar vrede te vinden. De evangelist 
las kalm 1 Johannes 1:9 voor: “Als wij onze zonden belijden, 
Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven”. 
Hij vertelde de verontruste man het verhaal van de dief aan het 
kruis die vergeving kreeg. Hij verzekerde hem dat Jezus 
dezelfde Redder is vandaag. 
Hij biedt vergiffenis, bevrijding en redding aan. Neem het aan! 
Verheug je erover! Prijs God ervoor! 
Met tranen in zijn ogen knielde deze schuldige jonge Rus neer 
en ontving Gods vergiffenis. 

 4 

Ongeveer een jaar later bracht de evangelist een bezoek aan 
Moskou. 
Toen hij God prijsde met een groep gelovigen in een nieuw 
gevormde kerk, zag hij de bekeerde crimineel zingen in het 
koor. 
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 5 

Het gezicht van de ex-crimineel toonde een nieuwe innerlijke 
vrede. 
De man straalde werkelijk van geluk. Hij had Jezus 
aangenomen. De leer van de Bijbel had zijn leven veranderd en 
hij volgde Jezus door zich te laten dopen. 
De Bijbelse doop is een symbool van een leven dat door Gods 
genade veranderd is. De doop getuigt van het begin van een 
nieuw leven in Jezus Christus. Het spreekt van een veranderd 
leven. Eén van de krachtigste voorbeelden van een totale 
verandering die Christus in het leven kan maken is het verhaal 
van Saulus die later de apostel Paulus werd.  

 6 

Saulus was een Romeins staatsburger  van geboorte en 
onderwezen door de beste leraren in Jeruzalem. 
Saulus was vol ijver voor de Joodse religie en was bekend als 
een fanatiek verdediger van het geloof. 

 7 

Saulus – wiens naam na zijn bekering in Paulus werd 
veranderd – beschrijft zelf wat hij deed om een einde te maken 
aan de Christenen.  

 8 

(Tekst: Handelingen 22:4,5) 
“Ik heb deze weg ten dode toe vervolgd door mannen en 
vrouwen in boeien te slaan en gevangen te zetten.... 

 9 

en ben naar Damascus gereisd, om ook hen, die daar waren, 
geboeid naar Jeruzalem te brengen opdat zij gestraft zouden 
worden”. 
Handelingen 22:4,5 

 
10 

Toen hij onderweg was naar Damascus, scheen een fel licht uit 
de hemel en deed hem op de grond vallen. 
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11 

(Tekst: Handelingen 22:7,8) 
Hij hoorde een stem die zei: “Saul, Saul, waarom vervolgt gij 
Mij?”, 

 
12 

en hij antwoordde: “Wie zijt gij, Here?” 
En de stem antwoordde: 

 
13 

“Ik ben Jezus, de Nazoreeër, die gij vervolgt”. 
Handelingen 22:7,8. 

 
14 

(Tekst: Handelingen 22:10) 
De trotse Farizeeër vroeg de Here nederig: “Here, wat moet ik 
doen?”. En de Heer zei: “Sta op en reis naar Damascus, 

 
15 

en daar zal u gezegd worden al hetgeen u opgelegd is om te 
doen”. 
Handelingen 22:10. 

 
16 

Saulus was blind geworden door het felle licht en moest geleid 
worden naar een huis in Damascus. 
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17 

Drie dagen lang had Saulus de tijd om na te denken over het 
lijden en de pijn die hij Gods volk gebracht had, en de keren 
dat hij gezworen had dat Jezus niet de Messias was en dat Zijn 
volgelingen misleide fanatiekelingen waren. 
Door tegen Gods volk te getuigen en hen vals te beschuldigen, 
had hij tegen de Redder van de wereld getuigt! 
Wat een hartzeer moest dit Saulus hebben gebracht. 
Saulus had tijd om de dingen recht te zetten met zijn Heer. 

 
18 

Hij zat in totale duisternis drie dagen lang, en toen zond God 
een profeet naar hem die Ananias heette. 
Toen zei Ananias tegen Saulus: 

 
19 

(Tekst: Handelingen 22:13-15) 
“Saul, broeder, word weer ziende! En op hetzelfde ogenblik 
werd ik weer ziende en zag hem. 

 
20 

En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u voorbestemd om 
zijn wil te leren kennen, 

 
21 

en de Rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen;

 
22 

want gij moet getuige voor Hem zijn bij alle mensen, van 
hetgeen gij gezien en gehoord hebt”. Handelingen 22:13-15. 
Toen, om verder te gaan met zijn leven en de deur naar zijn 
verleden te sluiten, 
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23 

(Tekst: Handelingen 22:16) 
zei Ananias tegen Saulus: “En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, 
laat u dopen en uw zonden afwassen, 

 
24 

onder aanroeping van zijn naam”. 
Handelingen 22:16 

 
25 

Dit is de manier waarop Saulus voor altijd met zijn Heer 
verenigd moest worden. De doop was het begin van een nieuw 
leven voor Saulus. 
Saulus moest schoon gewassen worden van de verschrikkelijke 
dingen die hij in de naam van zijn godsdienst had gedaan. 
Hij wist dat hij Gods genade en vergiffenis nodig had. 

 
26 

Toen hij gedoopt was wist hij dat God hem vergeven had. 
En Saulus de vervolger zou Paulus worden, een beijveraar voor 
Jezus zijn hele leven lang! 
Wat een prachtige boodschap heeft de Bijbel! 
Wat we ook gedaan hebben, wie we ook zijn, we kunnen 
opnieuw beginnen!

 
27 

Heb je ooit de wens gehad om helemaal opnieuw te beginnen 
en dat alle fouten die je in het verleden gemaakt hebt, 
weggewassen kunnen worden? 

 28 

God wist dat wij allemaal zo’n ervaring nodig hebben, zodat 
Hij de doop instelde als een teken dat we met Hem verenigd 
zijn van die tijd af: een nieuwe start – een nieuw leven in 
Jezus. 
Wat had de dood aan de zonde en het begin van een nieuw 
leven mooier kunnen symboliseren dan de doop door 
onderdompeling – door onder water te gaan? 
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29 

De Christelijke doop had zijn oorsprong bij Johannes de 
Doper, een profeet die verscheen in de wildernis van Judea en 
op krachtige wijze bekering predikte.  
Alle wegen naar de rivier de Jordaan waren vol mensen die 
naar hem gingen luisteren. 

 
30 

(Tekst: Matteüs 3:5,6) 
De Bijbel zegt: “Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de 
gehele Jordaanstreek tot hem uit, 

 
31 

en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, 
onder belijdenis van hun zonden”. 
Matteüs 3:5,6. 
Wat had Johannes gepredikt? 
De wet van God.  
Hoe kunt u staan voor Gods oordeel? 
Hij biedt u een nieuw leven aan.

 
32 

Terwijl hij de deur van Zijn timmermanswinkel sloot en Zijn 
moeder gedag zei, ging ook Jezus op weg naar de Jordaan. 
Toen Johannes Jezus zag, herkende hij Hem en stopte met 
preken. 

 
33 

(Tekst: Johannes 1:29) 
Wijzend naar Jezus, zei Johannes: “Zie, het lam Gods dat de 
zonde der wereld wegneemt”. 
Johannes 1:29. 

 
34 

Johannes herkende het ware Offerlam dat zou sterven voor de 
zonden van allen die Zijn offer zouden accepteren. 
Toen Jezus vroeg om gedoopt te worden, twijfelde Johannes. 
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35 

(Tekst: Matteüs 3:14) 
Hij zei: “Ik heb nodig door U gedoopt te worden”. Matteüs 
3:14. 

 
36 

(Tekst: Matteüs 3:15) 
Maar Jezus stond erop: “Laat Mij thans geworden, want aldus 
betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen”. Vers 15. 
Johannes erkende dat Jezus geen zondig verleden te belijden 
had. 
En Jezus hoefde zeker niet Zijn geloof in Zijn eigen opstanding 
te tonen! 

 
37 

Jezus vroeg om gedoopt te worden omdat Hij Zichzelf wilde 
vereenzelvigen met de mens. 
Hij wilde een volmaakt voorbeeld geven dat wij moeten 
volgen. 
Hij was ook de tweede adam, de vertegenwoordiger van de 
gehele mensheid. Wat hij deed deed hij voor iedereen. 
Zijn doop geldt voor allen die omwille van de omstandigheden 
zich niet hebben kunnen laten dopen. Vb dief aan het kruis. 
Dus dompelde Johannes Jezus onder in de rivier de Jordaan, 
want dat is wat het woord doop betekent.

 
38 

(Tekst: Matteüs 3:16,17) 
De Bijbel zegt: “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij 
op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, 

 
39 

en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem 
komen. 
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40 

En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de 
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”. Matteüs 3:16,17. 
Op de vleugels van een duif, zond God Zijn liefde en woorden 
van bemoediging naar Jezus, maar Hij deed nog iets anders. 

 
41 

Toen Jezus uit het water kwam en met doorweekte kleren op 
de modderige oever van de Jordaan stond, noemde God Hem 
publiekelijk Zijn Zoon – de Gezalfde. 
Christus’ doop markeerde het begin van zijn openbaar werk, 
zoals Petrus zei:  

 
42 

(Tekst: Handelingen 10:38) 
“... hoe God Jezus van Nazareth zalfde met de heilige Geest en 
met kracht heeft gezalfd. 
Jezus begon in zekere zin een nieuw leven.  

 
43 

Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen die door de 
duivel overweldigd waren; want God was met Hem”. 
Handelingen 10:38. 
Jezus zelf doopte niet (Frank: het lijkt erop dat Jezus volgens 
Johannes 3:22-26 wel doopte) maar de Bijbel vermeldt dat 
Zijn discipelen dat deden: 

 
44 

(Tekst: Johannes 4:1,2) 
“Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, 
dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, 

 
45 

- ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen - ...”. 
Johannes 4:1,2. 
En let op de laatste opdracht van Jezus die opgeschreven is 
vlak voordat Hij naar de hemel ging: 



16 – Making a New Start 

  
 

9

 
46 

(Tekst: Matteüs 28:19,20) 
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes 

 
47 

en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik 
ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. 
Matteüs 28:19,20. 

 
48 

Misschien vraag je je af welke manier van dopen de 
volgelingen van Jezus hanteerden nadat Hij naar de hemel 
gegaan was. Ongetwijfeld volgden zij Jezus’ voorbeeld, zij 
waren immers Zijn discipelen. 

 
49 

(Tekst: Efeziërs 4:5) 
Paulus, één van Jezus’ ijverigste volgelingen, zegt dat er 
slechts “Eén Here, één geloof, één doop” is. 
Efeziërs 4:5. 

 
50 

Het enige gedetailleerde verslag van een doop na het kruis is 
opgenomen in het boek Handelingen – een doop die uitgevoerd 
werd door Filippus, de evangelist. 

 
51 

Toen Filippus over de stoffige weg naar Gaza liep, zag hij een 
Ethiopische kamerling van koningin Kandake, die haar 
opperschatbewaarder was. 
Hij was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. 
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52 

Hij was op weg terug naar huis in een wagen terwijl hij uit een 
boekrol las. 
Filippus liep snel naar de man toe en vroeg hem:  

 
53 

(Tekst: Handelingen 8:30,31) 
“Verstaat gij wat gij leest?” 

 
54 

“Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst?” 

 
55 

Hij nodigde Filippus uit om bij hem in de wagen te komen. 
Filippus keek en zag dat de man aan het lezen was uit Jesaja, 
hoofdstuk 53. 
De Ethiopiër nodigde Filippus uit om het hem uit te leggen. 
Het hoofdstuk ging over Jezus’ leven en de details van de 
kruisiging van de Messias. 

 
56 

(Tekst: Handelingen 8:35) 
De Bijbel zegt: “En Filippus opende zijn mond, en uitgaande 
van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus”. 
Handelingen 8:35. 

 
57 

Wat een Bijbelstudie moet dat zijn geweest in die hobbelende 
wagen! 
Niet alleen vertelde Filippus over Jezus maar hij legde 
duidelijk de betekenis van de doop uit, want de Bijbel zegt dat 
toen zij bij een waterpoel aankwamen, de Ethiopiër Filippus 
vroeg: 
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58 

(Tekst: Handelingen 8:36,37) 
“... Zie, daar is water; wat is ertegen dat ik gedoopt wordt?” 
Handelingen 8:36. 

 
59 

Filippus antwoordde: “Indien gij van ganser harte gelooft, is 
het geoorloofd”. 

 
60 

De Ethiopiër zei: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van 
God is”. 
Vers 37. 

 
61 

(Tekst: Handelingen 8:38) 
“En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het 
water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem”.  
Handelingen 8:38. 
Filippus dompelde de Ethiopische schatbewaarder onder in het 
water, net zoals Johannes Jezus onderdompelde toen Hij 
gedoopt werd.

 
62 

(Tekst: Handelingen 8:39) 
“En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des 
Heren Filippus weg, 

 
63 

...en hij [de kamerling] ging zijn weg met blijdschap”. 
Handelingen 8:39. 
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64 

Dat is wat er gebeurt als we ons oude leven van zonden 
begraven en een nieuw leven in Christus beginnen. 
Het is duidelijk dat de doop door onderdompeling de manier 
van dopen was die de eerste Christelijk kerk gebruikte. 

 
65 

In feite is er geen bewijs in het Nieuwe Testament dat er een 
andere wijze van dopen was. Hier ziet u een afbeelding van een 
doopvont in een kerk in de eerste eeuw in Filippi. Vroege kerk 
historici en vondsten van archeologen 

 
66 

tonen beide aan dat onderdompeling de manier van dopen was 
tot de twaalfde en dertiende eeuw. 

 
67 

Kardinaal James Gibbons schreef: “Gedurende verscheidene 
eeuwen na het ontstaan van het Christendom vond de doop 
gewoonlijk door onderdompeling plaats; 

 
68 

maar vanaf de twaalfde eeuw kreeg het gebruik van dopen door 
middel van besprenkeling de overhand in de Katholieke Kerk, 

 
69 

aangezien deze manier minder ongemak met zich meebrengt 
dan doop door onderdompeling. 
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70 

De Kerk oefent haar wijsheid uit waarbij zij de meest 
comfortabele methode aanneemt volgens de omstandigheden 
van tijd en plaats”. 
–The Faith of Our Fathers, 94th edition, p. 277. 

 
71 

Veel toeristen bezoeken vandaag de dag de Sint Johannes Kerk 
die gelegen is in de ruïnes van de stad Efeze in Turkije. 
Deze kerk was gebouwd als een gedenkteken aan de discipel 
Johannes. 
Zeer interessant is het doopvont, rond van vorm, met een 
doorsnede van ongeveer 4 meter en circa 1,5 meter diep, met 
trappen aan weerszijden die het vont ingaan.  

 
72 

De meeste mensen hebben gehoord van de oude klokkentoren 
voor de kathedraal van Pisa in Italië, beter bekend als de 
Scheve Toren van Pisa. 

 
73 

Bij de kathedraal en de scheve toren is een doopkapel, een rond 
gebouw dat  

 
74 

een bad bevat van ongeveer 6 meter doorsnede en 1,5 meter 
diep dat gebouwd was in de 14e eeuw. 
Dertien honderd jaar na de hemelvaart van Jezus was de 
manier van dopen nog altijd door middel van onderdompeling! 

 
75 

Er zijn tientallen van zulke kathedralen met grote doopvonten 
in Europa. 
Alleen al in Italië zijn er 66 die gebouwd zijn tussen de 4e en 
de 14e eeuw. 
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76 

Hoe belangrijk is het doopritueel? 

 
77 

Is het nodig om gedoopt te worden? 

 
78 

(Tekst: Johannes 3:5) 
“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij 
iemand geboren wordt uit water en Geest, 

 
79 

kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan”. Johannes 3:5. 

 
80 

Jezus geeft hier aan dat geboren worden uit water, een 
verwijzing naar de doop zoals we later zullen zien, nodig is om 
de hemel te kunnen binnengaan. 

 
81 

Christus deed deze plechtige uitspraak niet slechts een enkele 
keer. 
Merk op dat Hij in Marcus 16:16 in essentie hetzelfde zegt: 



16 – Making a New Start 

  
 

15

 
82 

(Tekst: Marcus 16:16) 
“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden”. 
Marcus 16:16. 
De eerste stap in de voorbereiding voor de Bijbelse doop is  

 te aanvaarden dat je de wet van God hebt overtreden en 
schuldig bent 

 geloven dat Jezus Christus gestorven is voor je zonden 
en je Redder en Heer is. 

 Dat hij meer dan dat ons een nieuw leven geeft waar de 
zonde geen macht meer over ons heeft. 

 
83 

Filippus benadrukt deze noodzaak voor een volkomen geloof 
in Christus aan de Ethiopiër. Toen de Ethiopiër Filippus vroeg 
of hij gedoopt kon worden, zei Filippus: 

 
84 

(Tekst: Handelingen 8:37) 
“Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd”. 
Handelingen 8:37. 

 
85 

(Tekst: Matteüs 28:19) 
Jezus gaf Zijn discipelen een tweede stap: “Gaat ...onderwijst 
alle volken en doopt hen”. 
Matteüs 28:19. 
Onderwijs gaat vooraf aan de doop. 

 
86 

(Tekst: Matteüs 28:20) 
Jezus zei dat de doopkandidaat geleerd moet worden om “alles 
te onderhouden wat Ik u bevolen heb ...” 
Matteüs 28:20. 

 
87 

In andere woorden betekent dit dat iemand die zich voor het 
heilige doopritueel voorbereid Jezus’ leringen moet begrijpen 
en accepteren. Maar, er is meer nodig dan alleen kennis van 
leringen. 
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88 

(Tekst: Matteüs 28:19) 
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes”. Matteüs 28:19. 
Er moet een overgave van iemands leven aan Christus zijn. 
Als iemand zich met Jezus verenigt, begint hij van nature te 
leven op Christus’ wijze. Hij wil niets doen wat Jezus niet zou 
kunnen goedkeuren! 

 
89 

De derde stap is bekering. Petrus zei: 

 
90 

(Tekst: Handelingen 3:19) 
“Komt dan tot berouw en bekering opdat uw zonden 
uitgedelgd worden”. 
Handelingen 3:19. Bekering betekent dat men erge spijt heeft 
van zijn zonden en zich ervan afkeert. 

 
91 

Dit kan alleen voortkomen uit een hart dat op Golgota geweest 
is – een hart dat aangeraakt en zacht gemaakt is door het offer 
aan het kruis om ons van onze zonden te redden. 

 
92 

Samenvattend zijn deze stappen in de voorbereiding voor de 
doop dus: 

 
93 

1. Voor de doop moet iemand Jezus aanvaarden als Redder en 
Heer. 
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94 

2. Voor de doop moet de persoon begrip hebben van de leer 
van Jezus en bereid zijn Hem te volgen. 

 
95 

3. Hij moet alle zonden belijden en zich bekeren. 

 
96 

Misschien heb je soms de behoefte gehad om je leven te 
beteren – maar niet geweten hoe. 
Door deze drie stappen in de voorbereiding voor de doop te 
volgen kun je werkelijk een nieuw persoon worden – van 
binnenuit. Door Gods kracht kun je worden veranderd, 
wedergeboren en bekeerd. 

 
97 

Soms vragen mensen: “Als ik gedoopt ben, maak ik dan deel 
uit van een kerk? Of ben ik alleen in Jezus gedoopt?” 
De Bijbel leert dat dopen in Christus overeenkomt met dopen 
in Christus’ lichaam, de kerk. 
Toen een menigte mensen gedoopt werd op de Pinksterdag, 
zegt de Bijbel:

 
98 

(Tekst: Handelingen 2:41,42) 
“Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op 
die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 

 
99 

En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de 
gemeenschap,  
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100 

het breken van het brood en de gebeden”. (Handelingen 
2:41,42). 
De tekst is duidelijk. Wanneer wij gedoopt worden, worden wij 
geen geestelijke wezen. We staan niet alleen. 
De mensen die in Handelingen gedoopt worden “bleven 
volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap”. 
Zij werden deel van Gods Bijbelgetrouwe kerk. 

 
101 

(Tekst: 1Korinthiërs 12:13) 
1 Korinthiërs 12:13 zegt: “Want door één Geest zijn wij allen 
tot één lichaam gedoopt ...”. 
Het 28ste vers laat duidelijk zien dat het lichaam de kerk is. 
Wanneer mannen en vrouwen Jezus aanvaarden en hun leven 
toewijden om Hem te volgen, verlangen ze ernaar om God 
samen met geloofsgenoten te aanbidden. Ze willen dolgraag 
deel uitmaken van Jezus’ geboden bewarende kerk. 

 
102 

(Tekst: Matteüs 28,19,20) 
Daarom zei Jezus in Matteüs 28:19,20: 
“Gaat henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt 
hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes, 

 
103 

en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”. 

 
104 

Vanavond roept Jezus u op om uw leven aan Hem te geven. 
Hij roept u op om een deel te worden van zijn Bijbelgetrouwe, 
geboden bewarende volk. Hij doet u dezelfde uitnodiging als 
aan de apostel Paulus: 

 
105 

(Tekst: Handelingen 22:16) 
“En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden 
afwassen, onder aanroeping van zijn naam”.  
Handelingen 22:16. 
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106 

Op een nacht kwam een Joodse leider die Nicodemus heette bij 
Jezus. 
Hij wilde niet dat zijn vrienden zouden weten dat hij 
geïnteresseerd was in Jezus. 

 
107 

(Tekst: Johannes 3:2) 
Hij vleide Jezus door hem te zeggen: “Rabbi, wij weten, dat 
Gij van God gekomen zijt als leraar; 

 
108 

want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God 
met hem is”. 
Johannes 3:2. 
Jezus kon het hart van deze man lezen, dus kwam Hij meteen 
tot de kern van de zaak en liet Nicodemus zien wat hij nodig 
had. 

 
109 

(Tekst: Johannes 3:3) 
“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, 

 
110 

tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk 
Gods niet zien”. 
Johannes 3:3. 

 
111 

(Tekst: Johannes 3:4) 
Nicodemus was verbaasd en vroeg Jezus: “Hoe kan een mens 
geboren worden als hij oud is? 
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112 

Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en 
geboren worden?” Johannes 3:4. 

 
113 

(Tekst: Johannes 3:5) 
Toen maakte Jezus duidelijk dat hij sprak over een geestelijke 
wedergeboorte: 
“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt 
uit water en Geest, 

 
114 

kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan”. Johannes 3:5. 
Hier spreekt Jezus over een geestelijke wedergeboorte waarvan 
getuigd wordt door de doop. Hier wordt verwezen naar het feit 
dat de persoon gewassen zal worden in het water van de doop. 

 
115 

Ongetwijfeld verwachtte Nicodemus, de trotse Farizeeër, dat 
hij toegang zou krijgen tot Gods koninkrijk vanwege het feit 
dat hij een geboren en tevens vrome Jood was.  

 
116 

Jezus echter maakte duidelijk dat niets minder dan een 
complete verandering van het leven door de kracht van de 
Heilige Geest – zoals voorgesteld door de doop – voldoende 
was. 

 
117 

Dit is de wijze waarop iemand zijn acceptatie verzegelt van het 
offer dat gegeven is door de Vader en gedaan door de Zoon. 
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118 

Dit is het begin van het nieuwe leven in Christus. 

 
119 

(Tekst: Matteüs 3:17) 
Bij Jezus’ doop werd Gods stem gehoord zeggende: “ ...Deze 
is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”. 
Matteüs 3:17. 

 
120 

Het was op dit moment, toen de Heilige Geest in de vorm van 
een duif Jezus zalfde, dat Hij de Gezalfde werd, de Messias, de 
Christus. 

 
121 

Deze gebeurtenis was het begin van Jezus openbaar 
dienstwerk. 
Net zo markeert de doop van de gelovige het begin van een 
nieuw leven met Christus als Redder. 
Deze gebeurtenis markeert ook het openbare getuigenis van de 
gelovige dat hij verenigt is met Jezus, dat hij Christus 
aangedaan heeft.

 
122 

(Tekst: Galaten 3:27) 
Galaten 3:27 zegt: “Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, 
hebt u met Christus bekleed”. 

 
123 

De doop toont voor degene die Christus als zijn offer aanvaard 
heeft, zijn geloof in de drie grote feiten van Jezus’ offer. 
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124 

(Tekst: Romeinen 6:3,4) 
Paulus zei: “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus 
Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?” 
Romeinen 6:3. 

 
125 

Dan gaat hij verder om op de volgende stap te wijzen die de 
Christen neemt in dit ritueel: “Wij zijn dan met Hem begraven 
door de doop in de dood”. Vers 4. Maar er is een derde 
onderdeel in deze geloofshandeling. 

 
126 

(Tekst: Romeinen 6:4) 
“Opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de 
majesteit des Vaders, 

 
127 

zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen”. Vers 4. 
Hier staat het. De persoon die gedoopt is is geboren uit Geest 
en water! 

 
128 

We laten in het openbaar ons geloof zien in de dood, 
begrafenis, en opstanding van Jezus Christus. 

 
129 

(Tekst: Romeinen 6:11) 
Paulus vertelt ons daarna: “Zo moet het ook voor u vaststaan, 
dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in 
Christus Jezus”. 
Nu begrijpt u wellicht waarom dit zo’n prachtig onderdeel is 
van het Christelijk leven? 
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130 

Het is te vergelijken met een huwelijksceremonie voor een 
verloofd paar. Dit is hun gelegenheid om in het openbaar te 
getuigen dat zij hun leven lang aan elkaar gekoppeld zijn. 

 
131 

(Tekst: Efeziërs 4:5) 
De Bijbel zegt ons dat er “één Heer, één geloof, één doop” is. 
Efeziërs 4:5. 
In de kerk echter lijken er zovele manieren te zijn waarop 
gedoopt wordt. 

 
132 

Sommigen besprenkelen, anderen begieten en weer anderen 
dompelen onder. Hoe kan er één doop zijn wanneer er zoveel 
verwarring is over welke methode correct is? 

 
133 

We hoeven alleen te vragen: “Wat deed Jezus?” 

 
134 

We zien dat de Bijbel zegt dat Johannes aan het dopen was in 
de rivier de Jordaan. Toen Jezus gedoopt was “steeg Hij op uit 
het water”. 
Hij werd gedoopt door onderdompeling. 

 
135 

Dat is wat het Griekse woord baptizo in werkelijkheid 
betekent. 
Het betekent onder water dompelen of bedekken met water. 
Dit is de enige manier van dopen die de dood, begrafenis en 
opstanding van Jezus voorstelt. 
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136 

Een keer gingen Paulus en zijn medewerker Silas naar de stad 
Filippi op uitnodiging van een Macedonische man die Paulus 
gezien had in een droom. 

 
137 

Door hun preken brachten Paulus en Silas de mensen van 
Filippi werkelijk in beroering. 

 
138 

Zo erg dat een wanordelijke menigte ze aanviel, en hun levens 
waren in gevaar. De menigte rukte de kleren van de twee 
mannen af, en de autoriteiten lieten ze geselen. 

 
139 

Ze werden in de gevangenis gegooid waar de 
gevangenbewaarder werd verteld dat ze goed opgesloten 
moesten worden om ervoor te zorgen dat ze niet konden 
ontsnappen.  

 
140 

Rond middernacht, toen Paulus en Silas aan het bidden en 
zingen waren, was er plotseling een aardbeving die de 
gevangenismuren deed schudden. Onmiddellijk werden de 
deuren van de gevangenis geopend en ieders ketenen vielen af. 
De gevangenbewaarder kwam aanrennen en toen hij zag dat de 
deuren open waren, nam hij aan dat alle gevangenen waren 
gevlucht. 

 
141 

Hij stond op het punt om zijn zwaard te nemen en zelfmoord te 
plegen – in de zekerheid dat hij gedood zou worden omdat hij 
de gevangenen had laten ontsnappen. 
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142 

(Tekst: Handelingen 16:28) 
“Maar Paulus riep met luide stem: Doe uzelf geen kwaad, want 
wij zijn allen hier!” Handelingen 16:28. 

 
143 

De arme gevangenbewaarder was vol bewondering! Deze 
mannen – Paulus en Silas – hadden door zijn toedoen zwaar te 
lijden gehad, maar ze zaten niet vol wrok en wilden geen 
wraak. 
De gevangenbewaarder wist dat zij onschuldig waren. Hij ging 
snel een fakkel halen, ging hun cel in en viel voor hun voeten 
neer en vroeg om vergiffenis.

 
144 

(Tekst: Handelingen 16:30,31) 
“En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik 
doen om behouden te worden?” 

 
145 

De twee Godsmannen antwoordden: “Stel uw vertrouwen op 
de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis”. 

 
146 

De gevangenbewaarder nam Paulus en Silas naar zijn huis en 
waste hun bloedende voeten en ruggen. 

 
147 

(Tekst: Handelingen 16:33) 
“En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun 
striemen af te wassen. 
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148 

en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen”. 
Handelingen 16:33. 

 
149 

Vrienden, als je tot nu toe de betekenis en het belang van de 
doop niet hebt geweten, of je hebt het voorrecht nog niet gehad 
om Jezus te volgen in de heilige ceremonie van de doop door 
onderdompeling, dan geldt dezelfde vraag en uitnodiging voor 
jou die Ananias voor Saulus had: 

 
150 

(Tekst: Handelingen 22:16) 
“En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden 
afwassen ...”. 
Handelingen 22:16. 
 
 
Als u wilt ingaan op de uitnodiging van Jezus. Om u te laten 
dopen, het nieuwe leven in te gaan en deel uit te maken van 
Gods familie aarzel dan niet dit bekent te maken. U kunt dat 
schriftelijk doen of door iemand aan te spreken.  
 
Moge Gods ons helpen de juiste beslissing te nemen. 
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151 

Toen Jezus gedoopt was, zei een stem uit de hemel: “Deze is 
mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”. 
Wanneer ook jij je laat dopen, zal onze Heer tot je hart spreken 
zeggende: “Jij bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde 
dochter. In jou heb ik mijn welbehagen”. 
De grootste vreugde van het leven is te weten dat je God een 
plezier doet. 
Als je gedoopt bent, zul je het wonderlijke gevoel hebben dat 
je God toebehoort. Je bent een kind van God. De doop kan 
vergeleken worden met een bruiloft. Voor het huwelijk zijn de 
bruid en de bruidegom verliefd op elkaar. Het huwelijk creëert 
geen liefde in het hart van de man voor de vrouw of in het hart 
van de vrouw voor de man. 
Het huwelijk is een getuigenis van die liefde. Het huwelijk is 
een openbare verbintenis voor familie en vrienden. 
De doop is net zo. De doop doet geen liefde in onze harten 
ontstaan voor God. 
De reden waarom we gedoopt willen worden is omdat we al 
van Hem houden. 
De doop is het openbare getuigenis voor onze familie en 
vrienden en de kerk dat we van Jezus Christus houden en Hem 
toegewijd willen zijn. 
Als we deze publieke verbintenis aangaan, wordt ons verleden 
op symbolische wijze begraven in het doopwater, en we staan 
op om een nieuw leven in Christus te leiden. 
Het verleden is weg – begraven – om ons nooit meer lastig te 
vallen. God belooft ons de kracht van Zijn Heilige Geest te 
geven om ons in staat te stellen een Christelijk leven te leiden. 
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 Sommige mensen aarzelen. Ze houden af. Ze geloven niet dat 
zij klaar zijn. De doop betekent niet dat je perfect bent. Het 
betekent wel dat je toegewijd bent. 
Jezus doet een beroep op jou vandaag om Zijn voetstappen te 
volgen in het watergraf van de doop. Hij biedt je vergiffenis 
aan, vrijheid van alle schuld van je verleden en kracht om een 
nieuw leven te leven door Zijn Heilige Geest. 
Ben je bereid om op dit moment ja tegen Jezus te zeggen? Als 
je Jezus wilt volgen in de Bijbelse doop, vraag ik je om naar 
voren te komen zodat ik speciaal voor jou kan bidden. 
Ik nodig u allen uit om te gaan staan voor gebed. Voordat ik 
bid, vraag ik u om te zeggen: “Ja, Jezus, ik wil gedoopt 
worden”. Loop door het pad naar voren, zodat ik voor je kan 
bidden. Twijfel niet. Kom ... kom nu, en ik zal bidden. 

 


