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Vrijgemaakt door de waarheid. 
 
Jezus zei, de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:32 
Wat zullen we dan doen als we werkelijk vrij willen zijn. 
Boven alles de waarheid zoeken. 
 

 
2 

Er was eens een jonge man in het oude Griekenland die de 
waarheid wilde vinden.  
Hij zocht een oude man op die bekend stond als de wijste van de 
stad.  
De jonge man vroeg aan de oude man, “Wijze Heer, zeg me, 
A.u.b. hoe kan ik de waarheid vinden? Kunt u mij daarbij helpen?” 
De oude wijze man stond op en begon te wandelen. 
 De jongeling volgde hem. Ze wandelden de stad uit naar de zee.   
De man wandelde het water in. Toen ze bijna tot aan hun middel in 
het water stonden, zie de oude man tot de jongeling dat hij zijn 
handen op zijn hoofd moest leggen. De oude man duwde de jonge 
man vervolgens onder water.  
Drie maal kwam de jonge man luchthappend boven water. Drie 
maal duwde de oude man hem terug onder. Bij de derde keer 
schreeuwde de jonge man, “ Alles wat ik wilde was de waarheid te 
weten.”   
De wijze man antwoorde hem, “Wanneer je de waarheid zo 
verlang te weten als je verlangt naar lucht dan zul je haar zeker 
vinden. 
 
Jezus zegt: Ik ben de waarheid, mijn woord is de waarheid. 
Johannes 14:6 
 
God verstopt de waarheid niet voor ons. De profeet Jeremia zegt, 

 
3 

(Tekst: Jeremia 29:13) 
“Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt 
met uw ganse hart.” Jeremia 29:13 
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Wij zijn van nature niet geneigd over alles de waarheid te weten. 
Omdat de waarheid aan het licht brengt wat we liever niet zien. 
Als we Jezus liefhebben willen we de waarheid kennen om hem 
welgevallig te zijn.  
Maar vooraleer we hem kennen leeft er in de mens een 
voortdurende onrust. Veelal weet hij het niet maar de oorzaak ligt 
bij zijn scheiding van God de bron van alle vrede en rust. 
Deze onrust bezorgt ons een onuitsprekelijk verlangen naar iets dat 
we niet hebben. 
In het onderbewuste zijn we steeds op zoek naar iets dat we zelf 
niet kunnen beschrijven – maar het is iets waarvan we weten dat 
we het echt nodig hebben! 

 
5 

Dit onbevredigd verlangen, deze leegte in ons leven, proberen we 
te vullen met roem, fortuin, drugs, alcohol, bezittingen, 
amusement enz. Maar elke keer weer moeten we toegeven dat 
wanneer het nieuwe eraf is er geen blijvende vrede in ons is. We 
gaan weer verder op zoek. 

 
6 

Vroeg of laat gebeurt het wel eens dat we in een slapeloze nacht de 
echo horen van woorden die langgeleden door een profeet werden 
uitgesproken.: 

 
7 

(Tekst: Jesaja55:2) 
“Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw 
vermogen voor wat niet verzadigen kan?” Jesaja 55:2. 
Jezus begreep heel goed dat het bezitten van “dingen” maar een  
tijdelijke voldoening geven. Hij kende de ware oorzaak van de 
menselijke onrust en was gekomen om die weg te nemen.

 
8 

(Tekst: Lukas 12:15) 
Hij zei, “Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als 
iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.”  
Luke 12:15 
 
Daartegenover zei Jezus:”kom tot mij allen die vermoeid en belast 
zijt en ik zal u rust geven.”
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9 

Mensen vandaag voelen de behoefte aan een kracht die van buiten 
komt.  
Dat is niet nieuw. 

 
10 

Vanaf de dag dat de mens zijn eigen weg verkoos te gaan, heeft hij 
dat vreemde lege gevoel dat alleen God kan vullen. 

 
11 

God stond toe dat de kinderen van Israel tijdens hun 
omzwervingen in de woestijn honger kregen zodat zij hun nood 
aan Hem zouden beseffen.  
God sprak tot de Israëlieten door Mozes  

 
12 

(Tekst: Deuteronomium 8:3) 
“Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden…  

 
13 

... om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft; 

 
14 

maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN 
uitgaat.”  
Deuteronomium 8:3 
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15 

Blijkbaar staat God toe een innerlijk gevoel van honger en 
rusteloosheid te voelen, zodat wij naar Hem zouden toegaan en hij 
onze verlangens zou kunnen bevredigen. 

 
16 

Vandaag stellen we vast dat er een grote interesse bestaat in 
allerlei vormen van religie. 
Met de grote nadruk die er bestaat op de vereniging van de 
verschillende godsdiensten en de inspanning om muren tussen 
verschillende kerken te doorbreken is er een toename van studie en 
denken over verschillende religieuze vormen en kerken.  

 
17 

Overal ter wereld onstaan nieuwe kerken. 
Elke kerk beweert Gods bijzonder volk te zijn met een bijzondere 
boodschap van waarheid voor de hele mensheid.  
Wanneer we even stil staan bij al deze verschillende bewegingen 
en boodschappen dan beseffen we dat niet alles waarheid kan 
zijn. 

 
18 

Allen of de meesten toch beweren de Bijbel te hebben als 
fundament van hun geloof, maar wat ze leren verschilt soms veel. 

 
19 

Hoe kunnen oprecht zoekende mensen daar allemaal wijs uit 
geraken. Hoe kunnen zij weten wat nu echt de waarheid is? 
Heeft God werkelijk een aparte groep binnen het Christendom die 
Hij vandaag als de ware kerk erkent?  
Blijkbaar wel want Paulus schreef: 

 
20 

(Tekst: Efeziers 4:4) 
“een lichaam en een Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene 
hoop uwer roeping, 
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21 

een Here, een geloof, een doop.” 

 
22 

een God en Vader van allen.”  
Efeziers 4:4-6 

 
23 

(Tekst: 1 Timotheus 3:15) 
Paulus schreef aan zijn jonge vriend timoteus, en zei, “Mocht ik 
nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in 
het huis Gods, 

 
24 

dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament 
der waarheid.”  
I Timoteus 3:15. 
Paulus heeft het niet over tal van kerken die allemaal een beetje 
waarheid hebben. 
Paulus maakt duidelijk dat Gods kerk vandaag de pilaar en het 
fundament is van de waarheid, maar hoe kunnen wij vinden 
welke kerk de waarheid heeft? 

 
25 

Er zijn zo vele denominaties, verschillende richtingen, zoveel 
onderlinge strijd, zoveel verwarring binnen de godsdienstige 
gemeenschap. 
 

 
26 

Beste mensen, volgens de Schriften is het nooit Jezus bedoeling 
geweest om verwarring te brengen en zeker niet om zoveel 
verschillende denominaties te hebben.  
Net voor zijn kruisiging bad Jezus:  
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27 

(Tekst: Johannes 17:21) 
“opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U; 

 
28 

dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij 
gezonden hebt.”  
Johannes 17:21. 
Jezus wilde dat de wereld zijn volgelingen zou herkennen door 
hun eenheid en hun liefde.  
Christus wilde geen verdeeldheid in zijn kerk. 

 
29 

(Tekst: 1 Corinthiers 12:25) 
In feite schreef Paulus dat “er geen verdeeldheid in het lichaam 
zou zijn.”  
1 Corinthiers 12:25. 

 
30 

Maar Paulus schreef ook dat er afvalligheid zou komen en 
daarmee ook verdeeldheid!  

 
31 

(Tekst: Handelingen  20:28-30) 
We lezen: “Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde . . . om de 
gemeente Gods te weiden.... 

 
32 

Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen 
binnenkomen die de kudde niet zullen sparen, 
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33 

en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde 
dingen spreken, 

 
34 

om de discipelen achter zich aan te trekken.”  
Handelingen 20:28-30. 

 
35 

Wanneer we de bladeren van de kerkgeschiedenis omslaan, 
ontdekken we dat dit inderdaad zo gebeurd is. 
Valse leraren verschenen en sommigen aanvaarden hun valse leer 
en verlieten de kerk.  
Anderen werden verward. Volgelingen werden weggetrokken en 
geleidelijk aan verlieten mensen de rechte onderwijzingen van 
Jezus. Maar doorheen dit alles heeft God een kerk gehad die 
trouw bleef. Jammer genoeg spreekt de geschiedenis meestal 
over de afvallige kerk en niet over de ware. 

 
36 

Maar sommige mensen zeggen, “Je hebt je hele leven nodig om de 
leerstellingen van elke religie te bestuderen en uit te zoeken wat 
nu eigenlijk Gods ware kerk is.” 
God maakt het ons niet zo moeilijk, Hij heeft een simpele manier 
om te weten waar de ware kerk is.  
 

 
37 

Overheidsambtenaren vertellen ons dat het niet moeilijk is om een 
valse munt te onderscheiden van een onvervalste munt.  
Zij bestuderen niet alle mogelijke valse munten en biljetten. Ze 
bestuderen alleen de karakteristieken van de echte munt tot in de 
kleinste details. 
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38 

Ze weten hoe de textuur van het papier aanvoelt, ze kennen alle 
aspecten van de kleuren en de symbolen. Ze kennen de juiste orde 
van de serienummers. Wanneer ze naar een geldbiljet kijken dan 
kunnen ze deze vlug vergelijken met de onderscheidende 
kenmerken van het onvervalste biljet.  
Indien een van de kenmerken ontbreekt dat hebben ze te maken 
met een vervalsing.

 
39 

Zo is het ook met de waarheid.    
 

 
40 

Het is niet nodig dat we alle leerstellingen van alle godsdienstige 
richtingen gaan bestuderen. Als we maar de kenmerken kennen 
van Gods ware kerk zoals die beschreven staan in de Schriften. 
God laat ons niet raden naar welke het is, want Hij heeft ons in 
zijn woord de nodige kenmerken gegeven. 
 

 
41 

(Tekst: Amos 3:7) 
“Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn 
raad aan zijn knechten, de profeten.”  
Amos 3:7. 

 
42 

In het boek Openbaring vinden we een samenvatting van alle 
Bijbelse profetieen. Dit boek geeft ons bijzonder inzicht in de 
eindtijd.  
Hierin wordt de afval en godsdienstige verwarring die bestaat in de 
eindtijd van de ze wereld duidelijk geopenbaard. 
Openbaring voorspelt de strijd tussen de kerk van Christus en de 
Satan.  
Hoofdstuk 12 geeft ons een panoramisch zicht van de 
kerkgeschiedenis vanaf de tijd van Christus tot aan het einde van 
de wereld.: 
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43 

(Tekst: Openbaring 12:1, 2) 
“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met 
de zon bekleed, 

 
44 

met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op 
haar hoofd; 

 
45 

en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeen en in haar pijn 
om te baren.”  
Openbaring 12:1, 2. 

 
46 

Hier toont God ons een vrouw in het wit, gekleed met de zon, 
staande op de maan met een kroon van twaalf sterren op haar 
hoofd. 
Wat heeft dit allemaal te betekenen? 
In Bijbelse profetie stelt een reine vrouw Gods volk voor – Zijn 
kerk.  
De profeet Jeremia schreef:

 
47 

(Tekst: Jeremia 6:2) 
“Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en aantrekkelijke 
vrouw  vergeleken (SV).”  
Jeremia 6:2 
En wie is  “Sion”? Door Jesaja, zegt God, 

 
48 

(Tekst: Jesaja 51:16) 
“Ik …die….tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk....”  
Jesaja 51:16. 
Wanneer we deze twee teksten verbinden, zien we dat God een 
deugdzame vrouw gebruikt om zijn ware kerk voor te stellen.  
De apostel Paulus gebruikt dezelfde terminologie om de kerk van 
Corinte te beschrijven.
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49 

(Tekst: 2 Corinthiers 11:2) 
“Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u 
verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te 
stellen.”  
2 Corinthiers 11:2. 

 
50 

(Tekst: Openbaring 17:3-5) 
Johannes zag echter ook een andere vrouw:  
“En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol 
was van godslasterlijke namen.... 

 
51 

En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd 
met goud, edelgesteente en paarlen, 

 
52 

en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de 
onreinheden van haar hoererij. 

 
53 

En op haar voorhoofd was een naam geschreven: 

 
54 

EEN GEHEIMENIS: HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN 
DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE.”  
OPENBARING 17:3-5. 



20 – Set Free by the Truth 

 
 

11

 
55 

Deze symbolische taal beschrijft een onreine vrouw – de valse, 
afvallige gemeente. De afvallige kerk is Christus ontrouw geweest 
en heeft de waarheid verdraaid. Jakobus gebruikt gelijkaardige 
woorden wanneer hij het over hen heeft die Gods Woord hebben 
verlaten en zich met de wereldse gedachten hebben verenigd: 
 

 
56 

(Tekst: Jakobus 4:4) 
“Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld 
vijandschap tegen God is?”  
Jakobus 4:4. 

 
57 

Een gevallen vrouw stelt dus een afvallige kerk voor en een reine 
vrouw stelt de ware kerk voor. 
Laat ons nu even teruggaan naar de profetie van de reine vrouw. 
Reine vrouw =Ware Kerk 
Afvallige vrouw = Afvallige kerk 

 
58 

(Tekst Openbaring 12:2, 4) 
“en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeen en in haar pijn 
om te baren… 

 
59 

En de draak stond voor de vrouw, die baren zou,  

 
60 

om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”  
Openbaring 12:2, 4. 
Wie is deze draak die voor de vrouw stond om haar kind bij de 
geboorte te verslinden? 



20 – Set Free by the Truth 

 
 

12

 
61 

(Tekst: Openbaring 12:7-9 ) 
“En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden 
oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen 
voerden oorlog, 

 
62 

maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel 
niet meer gevonden. 

 
63 

En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die 
genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt;  

 
64 

hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.”  
Openbaring 12:7-9. 

 
65 

(Tekst: Openbaring 12:5) 
Openbaring beschrijft ook het kind: “En zij baarde een zoon, een 
mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren 
staf; 

 
66 

en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.”  
Openbaring 12: 5 
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67 

Er is maar een kind in de hele wereldgeschiedenis  “dat alle 
heidenen zal hoeden met een ijzeren staf” en die “weggevoerd 
werd naar God en zijn troon.” En dat was Jezus.  
Sprekende over Christus’ tweede komst 

 
68 

(Tekst: Openbaring 19:15) 
Zei Johannes, “en uit zijn mond komt een scherp zwaard, om 
daarmede de heidenen te slaan. 

 
69 

En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf…”  
Openbaring 19:15. 
Paulus vertelt ons hoe Christus werd opgenomen naar Gods troon,  

 
70 

(Tekst: Efeziers 1:20) 
God deed dat “door Hem uit de doden op te wekken en Hem te 
zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten.”  
Efeziers 1:20. 

 
71 

De oorlog die in de hemel begon werd verder gezet op onze aarde. 
Door middel van het heidense Rome probeerde de Satan Jezus het 
leven te ontnemen op het moment van Zijn geboorte. 
Herodus, de Romeinse gouverneur beval dat alle mannelijke 
kinderen onder de twee jaar zouden gedood worden, maar een 
engel waarschuwde Maria en Jozef om naar Egypte te vluchten. 

 
72 

Gedurende zijn dienstwerk werd Jezus door de duivel verzocht in 
de hoop dat hij zijn werk zou kunnen stopzetten en zo verhinderen 
dat Gods plan om de wereld te redden verwezenlijkt werd. 
Christus lichaam hing aan het kruis, Satan dacht dat hij de strijd 
had gewonnen. Maar een leeg graf is het teken van zijn nederlaag.  
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73 

Christus verrees en steeg op naar de troon van Zijn Vader.  
De profetie ging in vervulling zoals voorspeld was! 
Nu hij gefaald had om Gods zoon te vernietigen keerde de 
woede van Satan zich tegen de vrouw of de Christelijke kerk. 
 

 
74 

Allen behalve een van Christus’ discipelen stierven als 
martelaren. Als je een ouder wilt pijn doen hoe doe je dat het 
best?  
Door de kinderen pijn te doen. 
Satan kon Jezus niet langer raken. 
Hij bevond zich in de hemel waar hij geen toegang had.  
Hij keerde zich daarom nijdig naar Jezus’ volgelingen. 

 
75 

De Apostel Paulus werd onthoofd buiten de muren van rome.  
Christenen werden gemarteld en in kerkers gegooid, velen 
bezegelden hun getuigenis met hun eigen bloed. 

 
76 

Zolang de discipelen in leven waren stond de kerk sterk in de 
waarheid.  
Na de dood van de discipelen, met het voorbijgaan van de tijd 
begonnen sommige christenen compromissen te sluiten en 
daardoor kwam een valse leer binnen de kerk. 

 
77 

“Tegen het einde van de tweede eeuw, namen de meeste kerken 
een nieuwe vorm aan; 

 
78 

De eenvoud van de eerste christen gemeenten verdween toen de 
oude discipelen te ruste werden gedragen.”  
  –Ecclesiastical Research, p. 51. 



20 – Set Free by the Truth 

 
 

15

 
79 

In de vierde eeuw, probeerde Keizer Constantijn het Romeinse 
rijk samen te houden door heidenen en Christen te verenigen in 
een groot godsdienstig systeem. Als gevolg daarvan werd het 
Christendom zeer populair.  
Heidenen werden gedoopt en brachten vele van hun tradities en 
gewoonten binnen de kerk. 
De kerk die deze verkeerdheden opnam verloor zicht op haar doel 
en identiteit. 

 
80 

Een geschiedkundige schreef, “De nieuwe christenen waren wat 
betreft hun denken en gewoonten dezelfde als de vroegere 
heidenen…hun toevloed in de kerk deed het heidendom niet 
verdwijnen. 

 
81 

Integendeel, al deze gedoopte heidenen hadden tot gevolg dat de 
morele krachten van het Christendom herleid werden tot niets.”  
  –Centuries of Christianity: A Concise History, p. 58. 

 
82 

Niettegenstaande bleven vele ware christenen trouw aan Gods 
waarheden en protesteerden tegen de veranderingen die de kerk 
waren binnengeslopen.  
Ze weigerden compromissen te sluiten en velen werden voor hun 
standvastigheid vervolgd. 
Weldra vaardigden de Romeinse Keizers bevelschriften uit 
waardoor de ‘opstandelingen’ die zich verzetten tegen de valse 
praktijjken van de staatskerk konden gestraft worden. 

 
83 

(Tekst: Openbaring 12:13) 
Dit alles voorzienend schreef Johannes,  
“En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, 
vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.”  
Openbaring12:13.  
En wat gebeurde er met de vrouw? 
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84 

(Tekst: Openbaring 12:6) 
Zij “…vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door 
God bereid, 

 
85 

opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou 
worden.”  
Openbaring 12:6. 
Merk op dat God hier de periode openbaart waarin zijn volk zou 
vervolgd worden.: 1,260 dagen. 
We hebben eerder al  ontdekt dat elke dag in bijbelse profetie 
gelijk staat aan een letterlijk jaar.

 
86 

(Tekst: Ezechiel 4:6) 
Ezechiel schreef, “...Ik heb u gegeven elken dag voor elk jaar.”  
Ezechiel 4:6, KJV. 

 
87 

De vervolging van Gods trouwe volk zou dus volgens de 
voorspelling in openbaring 1260 jaren duren. 

 
88 

De geschiedenis bevestigd deze Bijbelse profetie.  
De Romeinse keizer Justinianus gaf bevel aan de Romeinse 
generaal  Belisarius om de laatste twee overgebleven Arische 
machten die zich verzetten tegen de Roomse kerk uit te roeien.  

 
89 

De laatste van deze machten werden in AD 538 vernietigd. 
Justinianus verklaarde toen dat de bisschop van Rome “hoofd zou 
zijn van de kerk, en de ware doeltreffende terechtwijzer van de 
ketters.” 
De regering van de onverdraagzaamheid tegen de zogenaamde 
“ketters” was begonnen. 
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90 

Getrouwe christenen die doorgingen met de waarheden te 
koesteren zoals die geopenbaard zijn in Gods woord ondervonden 
dat de enige manier om hun geloof te bewaren, vluchten was, zoals 
voorspeld was in de Openbaring.  
De vrouw vluchtte in de woestijn. 

 
91 

De Waldensen, Albigenzen en andere getrouwe Christenen 
vluchtten naar de Alpen in Noord Italie en het zuiden van 
Frankrijk, de hugenoten verspreiden zich in Frankrijk.  Zij 
vestigden zich in verlaten valleien, afgelegen grotten en hoge 
Bergen. 
Zij werden opgejaagd als gewone misdadigers en velen werden 
genadeloos afgeslacht.  
Hun misdaad? Zij wilden de leer van Jezus niet opgeven. 

 
92 

Miljoenen Christenen verkozen de dood voor het compromitteren 
van hun geloof. 
Sommige geschiedkundigen schatten dat er wel 50 miljoen doden 
zijn geweest.  
En velen van hen die stierven werden door andere belijdende 
Christenen gemarteld denkende dat ze de wil van God vervulden!  

 
93 

Gods waarheid overwon uiteindelijk.  
De Bijbel werd vertaald in de taal van het volk en door de 
uitvinding van de drukpers werd het Woord Gods vlug onder het 
volk verspreid. 
Niet langer zou Gods waarheid verborgen blijven. Nu zou het in al 
haar kracht geopenbaard worden. 

 
94 

Moedige hervormers verkondigden zonder schroom en met kracht 
Gods woord. Sommigen zoals Huss en Jerom werden op de 
brandstapel omgebracht. 

 
95 

Anderen zoals Luther, Wycliff en Tyndale werden opgejaagd en 
vervolgd. 
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96 

Met de ontdekking van Amerika echter kwam er nieuwe vrijheid 
en een veilig toevluchtsoord voor hen die in Europa vervolgd 
werden. 

 
97 

Op de kusten van de nieuwe natie werden de fundamenten gelegd 
van Godsdienstvrijheid en democratie. 

 
98 

Het tijdperk van vervolging en afval zoals voorspeld was in 
Openbaring 12 kwam tot zijn eind in 1798.  
Dit einde kwam toen Napoleon Generaal Bertrier uitzond om de 
Paus gevangen te nemen – precies 1260 jaar nadat de periode van 
vervolging was begonnen in het jaar 538. 
 

 
99 

Op het einde van deze profetische periode had God nog altijd een 
groep trouwe gelovigen die zich vasthielden aan de Bijbelse 
waarheden en leer. 
De profetie voorzegde dat Satan zijn woede zou keren tegen de 
kerk die God na de periode van vervolging getrouw bleef: 

 
100 

(Tekst: Openbaring 12:17) 
“De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te 
leveren met de rest van haar nageslacht,  

 
101 

met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis 
van Jezus blijven.(NBV)”  
Openbaring 12:17. 
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102 

Een rest of een overschot is wat overblijft van een groot stuk stof. 
Zo ook is de “rest” van Gods kerk het laatste deel van zijn kerk die 
bestaat in de eindtijd net voor de wederkomst van Jezus. 

 
103 

Vertalen we dit vers letterlijk, dan krijgen we het volgende, “De 
duivel was kwaad…en trok ten strijde tegen de kerk in de 
eindtijd.”  
Satan is woedend omdat Gods volk in deze laatste dagen nog altijd 
Gods waarheden volgt.  

 
104 

Johannes geeft ons twee kenmerken van deze kerk in de eindtijd 
waardoor we ze kunnen herkennen:  
“De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te 
leveren met de rest van haar nageslacht, 

 
105 

met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis 
van Jezus blijven.” Openbaring 12:17. 
Deze rest zijn deze die al gods geboden houden. 

 
106 

Ze hebben het getuigenis van Jezus. 

 
107 

Maar leert niet elke kerk dat Christenen Gods geboden moeten 
gehoorzamen?  
Nee! Vele Godsdienstige denominaties leren vandaag aan hun 
leden op de een of ander manier om Gods instructies te negeren. 
Sommigen leren hun leden zich te buigen voor beelden. Anderen 
hebben geen achting voor de heiligheid van Gods naam.  
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108 

(Tekst: Exodus 20:8-10) 
Het grootste deel van de godsdienstige wereld heeft ook geen oog 
meer voor de herdenking van de schepping zoals die beschreven 
staat in het vierde gebod:  
“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt. 

 
109 

zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen 

 
110 

maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God.”   
Exodus 20:8-10. 

 
111 

(Tekst: openbaring 12:17) 
Niet alleen moet Gods kerk, het overblijfsel de geboden van God 
onderhouden maar de profetie zegt ook dat ze “het getuigenis van 
Jezus Christus heeft.” (openbaring 12:17) 

 
112 

(Tekst: Openbaring 19:10) 
Openbaring 19:10 Zegt, “Want het getuigenis van Jezus is de geest 
der profetie.” 

 
113 

Gods kerk in de eindtijd zal de gaven van de Geest hebben ook de 
geest der profetie.  
We zullen deze bijzondere gave later meer gedetaileerd bespreken. 
God geeft nog andere kenmerken van de eindtijd kerk om ons te 
helpen deze te identificieren.  
Zijn volk zal zich vooral bezighouden met het verspreiden van de 
waarheid over de hele wereld, want Jezus heeft zijn kerk bevolen:
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114 

(Tekst: Matthew 28:19, 20) 
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen, 

 
115 

en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes.  

 
116 

en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb;  

 
117 

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” 
Matteus 28:19, 20. 

 
118 

Het bevel om het eeuwig evangelie in de hele wereld te prediken 
wordt gesymboliseerd in Openbaring 14 door drie engelen die in 
het midden van de hemel vliegen. 
Het eerste deel van deze drievoudige boodschap benadrukt twee 
grote waarheden die met ieder mens moeten gedeeld worden.: 

 
119 

(Tekst: Openbarin 14:6, 7) 
“En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels, 
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120 

en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, 
die op de aarde gezeten zijn 

 
121 

en aan alle volk en stam en taal en natie; 

 
122 

en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want 
de ure van zijn oordeel is gekomen,  

 
123 

en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de 
waterbronnen gemaakt heeft. 

’”  
Openbaring 14:6, 7. 

 
124 

Dit is een duidelijke waarschuwing aan hen die leven in de laatste 
dag. Het wijst hen erop dat de tijd van het oordeel is gekomen.  
Het is ook een herinnering aan Gods groot gedenkteken voor zijn 
scheppende kracht, de Sabbat van de zevende dag.  
Het tweede deel van deze drievoudige boodschap vinden we in 
vers 8: 

 
125 

(Tekst: Openbaring 14:8) 
“En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, 
gevallen is het grote Babylon,  
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126 

dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren 
heeft doen drinken. ’”  
Openbaring 14:8. 
Deze boodschap roept Gods ware volk op om zich af te scheiden 
van de verwarde religieuze wereld.  
Hun aandacht moet gericht worden op de afvallige toestand die er 
vandaag in de godsdienstige wereld bestaat.  
De laatste en ernstigste oproep wordt gegeven in het derde deel 
van deze profetie.: 

 
127 

(Tekst: Openbaring 14:9, 10) 
“En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider 
stem: 

 
128 

‘Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op 
zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,  

 
129 

die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap,...”  
Openbaring 14:9, 10. 

 
130 

De wereld moet gewaarschuwd worden tegen de aanbidding van 
het beest en zijn beeld en het ontvangen van zijn merkteken.  
 

 
131 

(Tekst: Johannes 10:16) 
Jezus sprak, “Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal 
zijn; ook die moet Ik leiden, 
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132 

en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, 
een herder.”  
Johannes 10:16. 

 
133 

God heft in alle kerken trouwe volgelingen maar er zal een tijd 
komen wanneer een trouwe kudde zal zijn, een trouwe kerk.  
Jezus zei dat zijn schapen zullen geroepen worden om die andere 
kudden te verlaten, de kudden die het word van God en de 
onderwijzingen van Jezus niet nauwkeurig volgen.  

 
134 

(Tekst: Openbaring 18:4) 
Johannes voorspelde deze tijd in Openbaring:  
“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van 
haar, mijn volk,, 

 
135 

opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt 
van haar plagen.”  
Openbaring 18:4. 
Gods trouwe volgelingen zullen geroepen worden om de verkeerde 
religies en de verwardheid zoals die in de eindtijd voorkomen te 
verlaten.  
Het volk dat uuit de godsdienstige leugen en verwarring komt 
heeft een bijzonder kenmerk. 
 

 
136 

(Tekst: Openbaring 14:12, 14) 
“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en 
het geloof in Jezus bewaren…” 

 
137 

“En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten 
als eens mensen zoon, 
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138 

met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn 
hand.”  
Openbaring 14:12, 14. 

 
139 

Laten we nog even vlug de bijzondere kenmerken van de kerk in 
de eindtijd, zoals de Bijbel die geeft overlopen: 

 
140 

Gods overblijfsel, de overblijvende kerk verschijnt op het einde 
van de verschrikkelijk periode van vervolgingen die eindigden in 
1798  

 
141 

Zij zullen het geloof van Jezus hebben wat hen ertoe brengen zal al 
gods geboden te onderhouden. 

 
142 

Zij zullen de bijzondere boodschappen en waarschuwingen uit 
openbaring aan de hele wereld verkondigen om de mensen voor de 
komst van jezus voor te bereiden. 

 
143 

Zij zullen de gaven van de geest hebben alsook de gave van de 
profetie. 
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144 

Alle kerken lijken op het eerste gezicht eender.  

 
145 

Maar wanneer u Gods beschrijving van de ware kerk bestudeerd in 
zijn heilig word, dan wordt het tamelijk eenvoudig om degene die 
niet tegemoetkomen aan de kenmerken uit het woord te 
elimineren. 
Misschien bent u al aan het zoeken geweest, proberende uit de 
verwarring van de hedendaagse godsdienstig wereld te komen op 
zoek naar Gods kerk van de laatste dagen. Ik geloof dat er maar 
een ware kerk bestaat. Het is een kerk die gelooft in de Bijbel, die 
gericht is op Jezus en zijn onderwijzingen, een kerk die de 
geboden waaronder de sabbat naleeft, een kerk met een 
wereldwijde zending die de mensen wil voorbereiden op de 
spoedige wederkomst. Om die redenen ben ik een 
zevendedagsadventist. 
Ik geloof dat deze kerk alle kenmerken in zich draagt.  

 
146 

Nu  we deze opmerkelijke profetie hebben bestudeerd, kunt u 
duidelijk zien dat God een bijzondere boodschap heft, een een 
bijzonder volk om die boodschap aan de wereld bekend te maken 
Maar het is niet voldoende om die Bijbelse feiten te kennen. 
 

 
147 

Om de innerlijke vrede en vreugde te vinden die komt door een 
volledige overgave aan jezus christus   is het ook noodzakelijk dat 
u de stap zet om de hele waarheid zoals die in Gods wood 
beschreven staat te volgen want jezus zegt,  

 
148 

(Tekst: Johannes 13:17) 
“Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.”  
Johannes 13:17. 
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149 

God nodigt u uit om een van de belangrijkste beslissing te nemen 
in uw leven.   
Gelooft u dat u Gods woord hebt horen verkondigen gedurende 
deze series?  
Gelooft u dat Gods Geest gedurende deze series aan uw haart heft 
gewerkt?  
Wanneer we Gods woord horen, wanneer we naar Gods waarheid 
luisteren, maakt de Heilge Geest indruk op ons opdat we een 
beslissing zouden nemen.  
Nu is de tijd voor een beslissing.  
Zou u willen zeggen, “Ja Here ik aanvaard uw word. Ja Jezus ik 
wil uw waarheid volgen. Ja Here ik ga in op de aanmoedigingen 
van uw Geest. Ik wil u nu geheel en al volgen.  Ik kies om in de 
waarheid te wandelen.” 
Als dat u beslissing is, wilt u dan nu opstaan terwijl we bidden?  

 


