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 1 

Het beste moet nog komen. 
 
De hemel bestaat echt! 

 2 

Er is een verhaal over een klein meisje dat heel haar leven in de stad 
woonde. Met al de stadverlichting kreeg ze nooit de kans om eens goed 
naar de sterren te kijken. 
Tijdens een zomer nam haar moeder haar mee op vakantie naar het 
platte land. 

 3 

‘s Avonds na zonsondergang, schitterden de sterren als diamanten aan 
de hemel. Het meisje keek verwonderd naar omhoog. Ze stond versteld 
van de pracht van de sterrenhemel. Ze hield even haar adem in en zei 
toen, “O, mama, als de hemel al zo mooi is langs de buitenkant hoe 
moet het dan wel zijn aan de binnenkant.” 

 
4 

Het onderwerp van de hemel, als een betere plaats om te leven, heeft al 
altijd de aandacht getrokken van de mensen.  
Hoe ziet de hemel er in werkelijkheid uit? 
Bestaat de hemel echt? 
En als ze bestaat, waar is ze dan, en hoe is het om daar te leven? 

 5 

Sommige mensen geloven niet in de hemel. 
Anderen zeggen dat er drie hemelen zijn of zelfs zeven. 
Anderen zeggen dat je naar de hemel gaat wanneer je sterft. 

 6 

Anderen zeggen, niet waar, je gaat naar het vagevuur, en later misschien 
naar de hemel. 
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 7 

Anderen beweren dat de hemel geen reële plaats is maar een 
geestestoestand. 

 8 

Er zijn ook mensen die geloven dat uiteindelijk iedereen in de hemel 
terechtkomt. 
Anderen beweren dan weer dat er maar weinigen uitverkoren zijn om 
daar te leven. 
We weten in ieder geval al dat er over het onderwerp hemel heel wat 
verwarring bestaat en dat er tal van opinies zijn. 

 
9 

Hoe komt dat toch? Is er nergens geen betrouwbare informatie te vinden 
over de hemel? Moeten we ons tevreden stellen met al deze 
onbetrouwbare en vage theorien? 
Helemaal niet. Wanneer we de Bijbel openen dan vinden we daar heel 
duidelijke informatie over de hemel en wie er komen en wanneer ze er 
komen. 
De twee laatste punten hebben we al behandeld. 
Wie er komen en wanneer. 
 

 10 

Over de plaats zelf is de Bijbel ook niet spaarzaam met informatie. Er 
worden zelfs heel wat details gegeven. God wilt dat we weten hoe de 
hemel is. Hij wilt ons heimwee geven naar ons oorspronkelijk tehuis. 
Hij wilt ons een diep verlangen geven om daar te zijn, thuis bij de 
Vader. 
De hemel is voor een Christen geen geheimzinnige plaats. 

 11 

In vele grote gebouwen is er een sleutel die op alle deuren past. 
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 12 

De eigenaar van het gebouw heeft zo’n sleutel. Een loper noemt men 
het. Die ene sleutel kan elke deur openmaken. 
 

 13 

God heeft de sleutel, de loper die alle mysteries over ons leven en onze 
bestemming opent. Deze sleutel is de Bijbel. De bijbel zorgt ervoor dat 
de hemel voor ons geen mysterie blijft.  
Gelukkig zijn we niet afhankelijk van menselijke theorieën en opinies. 
We hoeven over de waarheid van de hemel niet verward te zijn. 

 14 

Over deze sleutel, de Bijbel, schreef Petrus. 

 15 

(Tekst: 2 Petrus 1:19) 
“En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet 
wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere 
plaats,  

 16 

totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” 
2 Petrus 1:19. 
Wat is het profetisch woord: het woord van God. 
Ze is als een lamp voor onze voeten. Psalm 119:105 

 
17 

God heeft in Zijn woord geopenbaard: 
Waar  de hemel zal zijn 
Hoe de hemel er zal uitzien 
Waar haar hoofdstad zal zijn 
Wat de mensen daar zullen doen 
Hoe de mensen daar zullen zijn 
Waar de verlosten zullen zijn 
Hoe de hoofdstad er uit zal zien 
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 18 

Laten we dus Gods sleutel, Zijn loper nemen – de Bijbel, en ontdekken 
wat God in de toekomst heeft bereid voor Zijn volgelingen. 

 19 

In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, geeft God aan Johannes 
een beeld van de toekomst. 
Johannes beschrijft wat hij zag. 

 20 

(Tekst: Openbaring 21:1, 2) 
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, 
en de eerste aarde was voorbijgegaan,  

 21 

en de zee was niet meer. 
We moeten onderscheid maken tussen de hemel als atmosfeer van de 
aarde en de hemel als woonplaats van God. 
Johannes ziet hier een nieuwe aarde en een nieuwe atmosfeer. Niet de 
bevuilde atmosfeer die we nu kennen met zijn groot ozongat. 

 22 

En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de 
hemel, van God, 

 23 

getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.” Openbaring 21:1, 
2 
Hij zag: een nieuwe aarde, een nieuwe atmosfeer en het nieuwe 
Jeruzalem, de hemelse stad van God met de woningen die Jezus bereid 
heeft. Johannes vergelijkt deze stad met een bruid voor haar man 
versierd. 
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 24 

Er zijn maar weinig taferelen die zoveel geluk en schoonheid bevatten 
als dat van een bruid die zich voorbereid op haar huwelijksdag! 

 25 

Dit hemels tehuis werd niet alleen door Johannes gezien – al de profeten 
door de eeuwen heen hebben er een blik op geslagen. 
Luister: 

 26 

(Tekst: Handelingen 3:20, 21) 
“Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias 
zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, 

 27 

die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt 
waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft 
gesproken 

 28 

en waarin alles zal worden hersteld. 
 
Handelingen 3:20, 21 

 29 

Wat zal God herstellen? 
God zal alles herstellen dat Adam en Eva verloren! 
De aarde kwam uit de handen van de Schepper in een onbeschrijfelijke 
schoonheid en volmaaktheid. 
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 30 

De Schepper zelf had de woonplaats van Adam en Eva ontworpen, de 
hof van Eden, een paradijs. God had hen de heerschappij over de aarde 
gegeven. Zij moesten de aarde bewaren in haar schoonheid. 

 31 

Ze bezaten een volkomen gezondheid, een volmaakte liefde, ze waren 
perfect geluk, vol vreugde en blijdschap en genoten een nauwe relatie 
met God. 
Alles was vrede en harmonie. 
Ze zouden nooit ziek worden of sterven indien ze God bleven 
gehoorzamen. 

 32 

En zijn gebod was: “ Eet niet van de verboden vrucht uit de tuin of je 
zult sterven.” 

 33 

Tegen alle bewijzen in, twijfelden ze aan Gods goedheid! 
En ze aten toch van de vrucht. 
Ze luisterden naar een wrede  en misleidende rebel, Satan, in de plaats 
van naar een liefdevolle en zorgzame Vader. 
Welk bewijs hebben wij van Gods goedheid? 
Jezus leven en dood voor ons. 
Indien God ons dit niet onthoud zal Hij dan niet al het goede aan ons 
geven? 
 

 34 

Nadat ze Gods gebod hadden overtreden voelden ze zich voor de eerste 
maal in hun leven, schuldig, beschaamd en bang. 
Het was de meest tragische dag in de geschiedenis van deze aarde. 
Door hun ongehoorzaamheid verloren ze alles (Het is dit alles dat 
God zal terug geven): hun prachtige woonplaats, hun heerschappij over 
de aarde, en hun toegang tot de boom des levens. 
Door niet meer van de boom des levens te eten zouden ze na een tijd 
sterven. 
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 35 

Ze hadden niet langer eeuwig leven. Hun gelukkige tijd met de 
Schepper was geëindigd .  
Onze volmaakte wereld werd verpest door de vloek van de zonde. 
De aarde werd een plaats van verdriet en lijden, van ziekte en dood. 
Adam en Eva waren niet langer heersers maar slaven. 

 36 

(Tekst: Romeinen 6:16) 
Paulus zei, “Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt,  

 37 

weet u toch dat u hem moet gehoorzamen?” 
Romeinen 6:16. 
Maar God zou God niet zijn indien Hij Zijn plan opgeeft. Adam en Eva 
waren zijn kinderen en Hij wilde dat zij in een paradijs zouden leven, 
niets minder was goed voor hen. God had reeds beslist dat Hij kost wat 
kost alles zou herstellen. De liefdevolle, zorgzame God was begripvol. 
De slang had Adam en Eva misleid. 
God hield zoveel van hen dat Hij Zijn dwalende kinderen niet zonder 
hoop kon laten.  

 38 

Bij de ingang van de tuin beloofd God aan Adam en Eva dat Zijn Zoon, 
het zaad van de vrouw, op een dag zou komen om voor hen te sterven 
zodat ze terug konden keren naar Gods gezin en eeuwig leven hebben. 

 39 

(Tekst: Genesis 3:15) 
“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad 
en haar zaad; 
 
 

 40 

dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” 
Genesis 3:15 
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 41 

Maar de toestand werd uitermate dramatisch. Toen de generaties 
voorbijgingen en de mens zich op de aarde vermeerderde, vermeerderde 
ook de zonde. De mens had God bijna vergeten en ook Zijn beloften. 

 42 

(Tekst: Genesis 6:5) 
De mensen werden gemeen en immoreel 
“De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren:  

 43 

alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.” Genesis 6:5 
Zelfzucht had helemaal bezit genomen van het hart. 

 44 

Het enige wat God nog kon doen was de goddelozen en hun werken 
vernietigen door een grote vloed. Zo kon Hij de aarde voor een totale 
ondergang behoeden. God zou geen kinderen van Adam meer hebben. 
Maar acht mensen overleefden ! 
Na de vloed duurde het niet lang of de mensheid werd weer verdorven. 

 45 

Om Zijn heilig volk op aarde te bewaren riep God Abraham en zijn 
familie weg van het afgodische Ur der Chaldeeën. 
Deze familie zouden, indien ze in de stad gebleven waren, na een tijd 
ook goddeloos geworden zijn. 

 46 

(Tekst: Genesis 12:1, 2) 
De Here zei tot Abraham, “…De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw 
land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u 
wijzen zal; 
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 47 

Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot 
maken, en gij zult tot een zegen zijn.” Genesis 12:1, 2. 

 48 

Abraham was gewillig om de luxe van Chaldeese woonplaats te 
verlaten. Hij wist niet waarheen hij zou gaan, maar hij had een glimp 
ontvangen van wat God met hem voorhad. 

 49 

(Tekst: Hebreeën 11:9, 10) 
“Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een 
vreemd land,  

 50 

waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeerfgenamen 
waren van dezelfde belofte; 

 51 

want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de 
ontwerper en bouwmeester is.” Hebreeen 11:9, 10. 
God beloofde aan Abraham en zijn nageslacht hetgene wat Adam en 
Eva hadden verloren, terug te geven. En Abraham geloofde in deze 
belofte. 
Dit was niet het aardse canaan maar het hemelse. 

 52 

De profeten doorheen de eeuwen keken uit naar het herstel van alle 
dingen. 
God noemt sommigen van hen onder de Bijbelse geloofshelden. 
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 53 

Hebreeën, hoofdstuk 11. Abraham, Enoch, Noach, Abel, Isaac, Rachab, 
David, en Samuel zijn enkele van de grote godsmensen die geloofden 
dat God uiteindelijk alles terug zou herstellen.  
Luister naar wat de Bijbel over deze helden zegt: 

 54 

(Tekst: Hebreeën 11:13, 16) 
“In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te 
hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, 

 55 

en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op 
aarde. 
maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland.  

 56 

Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had 
hun een stad bereid. 
Hebreeen 11:13, 16. 

 57 

Jesaja de grootste van alle messiaanse profeten geeft ons een boeiende 
beschrijving van het herstel dat God voor heeft. 
Laten we even kijken naar wat God aan Jesaja heeft getoond. 

 58 

(Tekst: Jesaja 65:17) 
“Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; 
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 59 

aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin 
komen.” 

 60 

(Tekst: Jesaja 60:18) 
“Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van 
verwoesting noch verderf in uw gebied; 

 61 

en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof.” 
Jesaja 60:18 

 
62 

Dit vers verteld heel wat over hoe de hemel zal zijn. 
Stelt u voor – Geen geweld meer! Alleen vrede en harmonie! 
Is dat niet heerlijk om daar naar uit te zien? 
Er is geen nood om zich wapens aan te schaffen voor verdediging.  
Er zijn geen verkrachters of dieven! 
En zal het niet heerlijk zijn om te wandelen door de gouden straten 
zonder zorgen? Geen gevaarlijk verkeer, geen agressie, geen overvallen, 
geen tasjesdieven. 
Maar de profeet heeft ons nog meer te vertellen. 
Luister maar:

 63 

(Tekst: Jesaja 11:6) 
“Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen 
bij het bokje; 

 64 

en een kleine jongen zal ze hoeden; 
Jesaja 11:6 



25 – Het beste moet nog komen! 

 
 

12

 65 

Mens en dier zullen vredig en zonder schrik naast elkaar leven. 
De Bijbel heeft nog meer te zeggen over planeet aarde wanneer ze 
uiteindelijk hersteld zal zijn in haar oorspronkelijke pracht: 

 66 

(Tekst: Jesaja 33:24) 
“En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek.” 
Jesaja 33:24. 
Geen hartaanvallen, geen kanker, geen allergieen – alleen volmaakte 
gezondheid, voor eeuwig! 
Is dat een goed nieuws? 

 67 

(Tekst: Jesaja 35:5) 
“Dan zullen de ogen der blinden geopenden worden.” de oren der doven 
ontsloten worden.” Jesaja 35:5. 
Er valt niet over te twijfelen dat het eerste wat de blinden zullen willen 
zien het gezicht van Jezus is! 
Wat een heerlijke dag zal dat zijn voor hen die blind waren.

 68 

(Tekst: Jesaja 35:5, 6) 
“ En de oren der doven zullen ontsloten worden.” Jesaja 35:5. 

 69 

“Dan zal de lamme springen als een hert.” 
Jesaja 35:6 
Geen rolstoelen meer! Geen krukken! 
Iedereen zal een volmaakt lichaam hebben. 

 70 

(Tekst: Jesaja 35:6) 
“…en de tong van de stomme zal jubelen.” 
Jesaja 35:6. 
Ze zullen niet alleen praten maar zingen! 
Wat een heerlijke ervaring zal dat zijn! 
Maar er is nog meer wonderlijk nieuws! 
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 71 

(Tekst: Jesaja 35:1) 
“De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal 
juichen en bloeien als een narcis;zij zal welig bloeien en juichen, ja, 
juichen en jubelen.” 
Jesaja 35:1. 
De natuur zelf is ontdaan van haar lijden en pijn en hersteld in haar 
oorspronkelijke schoonheid! 
 

 72 

(Tekst: Jesaja 65:21, 22) 
“Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de 
vrucht daarvan eten; 

 73 

zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, 
opdat een ander het ete, 

 74 

want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en 
van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten.” Jesaja 
65:21, 22. 
De droom van iedereen, werken voor zijn eigen rekening en slagen, 
succesvol zijn. 

 75 

Het ziet ernaar uit dat de hemel een echte plaats is met echte mensen die 
echte dingen doen, vindt u niet? 
We zullen onze eigen namen hebben en de mensen zullen elkander 
kennen! 

 76 

(Tekst: Jesaja 66:22, 23) 
“Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, 
voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des 
HEREN, 
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 77 

zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.” Jesaja 66:22 

 78 

“En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat 
tot sabbat, 

 79 

dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, 
zegt de HERE.” 
Jesaja 66:23. 
De nieuwe aarde zal een vreugdevolle plaats zijn voor God en Zijn volk. 

 80 

(Tekst: Jesaja 35:10) 
“de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in 
Sion komen 

 81 

eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij 
verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.” 
Jesaja 35:10. 
Klinkt dat niet opwindend? 

 82 

Het zal een wonderlijke en vreugdevolle viering zijn wanneer de 
verlosten elke Sabbat bijeenkomen in de Heilge stad om te loven, te 
zingen en te delen met elkander. 
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 83 

Jezus zei dat Hij voor elk van ons een woning bouwt. 
We zullen daarvan genieten, maar Jesaja zei dat we zelf ook huizen 
zullen bouwen! 
Wel, het lijkt dat we misschien een huis zullen hebben op het platte 
land, een huis dat we zelf zullen gebouwd hebben en dan zullen we elk 
weekend naar de hoofdstad van de Nieuwe Aarde gaan om daar in onze 
woning te verblijven.

 
84 

Het beeld dat de Bijbel geeft is duidelijk. 
God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. 
De Heilige Stad, het Nieuw Jeruzalem, zal neerdalen uit de hemel. 
Deze aarde eens de meest verderfelijke plaats in het heelal zal de 
hoofdstad worden van het universum. 
Het zal u misschien verbazen maar deze aarde is de toekomstige 
woonplaats van de verlosten. Jezus zei het zo. 

 85 

(Tekst: Matteüs 5:5) 
“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven.” Matteüs 
5:5. 
God zal deze planeet terugbrengen naar haar oorspronkelijke 
volmaaktheid, en wat een heerlijke Nieuwe Aarde zal dat zijn! 

 86 

Misschien herinnert u zich een van Jezus mooiste beloften die Hij aan 
Zijn discipelen en al Zijn volgelingen gaf, net voor Hij terug naar de 
hemel ging: 

 87 

(Tekst: Johannes 14:1-3) 
“Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 

 88 

n het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd 
hebben) 
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 89 

want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 
en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder 

 90 

en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” 
Johannes 14:1-3. 

 91 

(Tekst: Matteüs 6:10) 
Het gebed dat Jezus aan Zijn discipelen leerde zegt, “uw Koninkrijk 
kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” 
Matteus 6:10. 
Hier zien we dat Jezus ons vraagt te bidden voor het herstel van alle 
dingen. 

 92 

 Laat ons nu even de prachtige stad die Johannes in zijn visioen zag van 
nabij bekijken. 
Het lijkt wel of de profeet het moeilijk had om de juiste woorden te 
vinden voor de beschrijving van de Heilige Stad. 
De Bijbel zegt dat: 

 93 

(Tekst: 1 Korintiërs 2:9) 
“…Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, 

 94 

al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” 
1 Korintiers 2:9. 
Maar wacht een momentje. 
De meeste mensen laten het na het volgende vers te lezen, 
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 95 

(Tekst: 1 Korintiërs 2:10) 
“Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest.” 

 96 

Ziet u, God heeft deze dingen geopenbaard door de Heilige Geest aan de 
profeten, die het allemaal voor ons neerschreven. 
En zonder twijfel blijven er nog veel dingen die we niet weten. 

 97 

Vrienden, zo ging het met Johannes en met Jesaja en al de profeten. 
Het is allemaal waar – en de helft is nog niet gezegd! 
Wanneer Johannes de details van de Heilige stad beschrijft lijkt het 
allemaal te fantastisch om te geloven. 
Maar het is Gods woord en dat woord faalt niet! 
Hier is wat Johannes zag. 

 
98 

Johannes zei dat hij een nieuwe hemel zag en een nieuwe aarde, en dat 
er geen zee meer was. 
Dan zag hij de Heilige stad nederdalen uit de hemel. 
Dan vertelt hij ons het volgende over de stad: 

 99 

(Tekst: Openbaring 21:1-3, 11, 17, 21) 
“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste 
hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.” 
Openbaring 21:1. 

 100 

“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de 
hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.” 
Openbaring 21:2 
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 101 

“En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God 
is bij de mensen, 

 102 

en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal 
bij hen zijn,.” 
Openbaring 21:3. 

 103 

“…en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de 
kristalheldere diamant.” 
Openbaring 21:11. 

 104 

“En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, (66 meter hoog).” 
(vers 17). 

 105 

“En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk 
was uit een parel!” (vers 21) 

 106 

(Tekst: Openbaring 21:12, 21, 23) 
“…En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de 
poorten twaalf engelen, en namen op de poorten geschreven, welke zijn 
die van de twaalf stammen der kinderen Israels.” (vers 12). 
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 107 

“…de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.” (vers 
21). 

 108 

“En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar 
beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het 
Lam.” (vers 23). 

 109 

(Tekst: Openbaring 22:1, 2, 5) 
“…En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, 
ontspringende uit de troon van God en van het Lam.” 

 110 

“…aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 
twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de 
bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.” 

 111 

“En er zal geen nacht meer zijn…” 
Openbaring 22:5. 
De troon van God en het Lam zullen in het Nieuw Jeruzalem zijn. 

 112 

(Tekst: Openbaring 22:3) 
“En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het 
Lam zal daarin zijn…” Openbaring 22:3. 
En een van de mooiste geschenken wordt gevonden in Openbaring 21:4: 
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 113 

(Tekst: Openbaring 21:4) 
“n Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer 
zijn,  

 114 

noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste 
dingen zijn voorbijgegaan.” Openbaring 21:4. 
Misschien vraagt u zich af hoe groot de heilige stad wel zal zijn. 

 115 

(Tekst: Openbaring 21:16) 
Johannes heeft de precieze details over de grootte van de stad: “En de 
stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte;  

 116 

en hij mat de stad met de stok: twaalfduizend stadien; haar lengte en 
haar breedte en haar hoogte waren gelijk.” 
Openbaring 21:16. 

 117 

(Dat is een omtrek van 2400 kilometers). 
Een zijde van de stad is dus 600 kilometer. 360.000 km2  
Zal de stad groot genoeg zijn om alle verlosten te herbergen? 

 118 

In Tokyo leven ongeveer 35 miljoen mensen. 
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 119 

Groot New York heeft meer dan 20 miljoen mensen. 

 120 

Seoul en Mexico city hebben ook meer dan 20 miljoen inwoners. 

 121 

Een wiskundige heeft eens berekend dat het Nieuwe Jeruzalem  wel 2 
miljard inwoners kan hebben. Met andere woorden er zal plaats genoeg 
zijn voor eenieder die daar wil zijn. 
Maar wat zullen we in deze stad doen? 

 
122 

Geen misdaad, geen ziekte, geen honger of pest – alleen vrede en 
harmonie, voor altijd. 
Het lijkt alsof we daar veel dingen zullen doen: Ons eigen droomhuis 
bouwen, onze eigen tuin ontwerpen. 

 123 

Jezus, de Schepper, zal daar zijn om ons de mysteries van de Schepping 
te openbaren. 
We zullen altijd nieuwe dingen leren. 
We zullen kunnen reizen wanneer en waar we willen. 
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 124 

We zullen de tijd hebben om met onze vrienden en geliefden door te 
brengen. 
En elke Sabbat zullen we God loven en zingen met de engelen en Jezus 
– onze bijzondere tijd om samen met de heer te zijn. 
Wel, u kunt zich afvragen, “Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we 
daar zullen komen? 
A man dies and goes to heaven. Of course, St. Peter meets him at the 
pearly gates.  
 
St. Peter says, "Here's how it works. You need 100 points to make it 
into heaven. You tell me all the good things you've done, and I give you 
a certain number of points for each item, depending on how good it was. 
When you reach 100 points, you get in."  
 
"Okay," the man says, "I was married to the same woman for 50 years 
and never cheated on her, even in my heart."  
 
"That's wonderful," says St. Peter, "that's worth three points!"  
 
"Three points?" he says. "Well, I attended church all my life and 
supported its ministry with my tithe and service."  
 
"Terrific!" says St. Peter, "that's certainly worth a point."  
 
"One point? Golly. How about this: I started a soup kitchen in my city 
and worked in a shelter for homeless veterans."  
 
"Fantastic, that's good for two more points, " he says.  
 
"TWO POINTS!!" the man cries, "At this rate the only way I get into 
heaven is by the grace of God!"  
 
"Come on in!" 
Het antwoord is eenvoudig. 
De Bijbel onze sleutel zegt: 
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 125 

(Tekst: Galaten 3:29) 
“Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar 
de belofte erfgenamen.” 
Galaten 3:29. 

 126 

Met andere woorden, als u Jezus aanvaard als u verlosser dan is de 
belofte die God aan Abraham gaf ook voor u. 
Als we de Bijbel bestuderen dan merken we dat 

 127 

De eerste drie hoofdstukken vertellen hoe God de wereld schiep en het 
paradijs voor Adam en Eva. 
Maar Adam en Eva speelden het allemaal kwijt. 

 128 

De laatste drie hoofdstukken van de Bijbel geven ons een toekomstbeeld 
van wat God van plan is; te herstellen wat Adam en Eva verloren – een 
prachtige wereld waar onze mooiste dromen werkelijkheid zullen 
worden. 

 129 

Een aantal jaren geleden geraakte een boot die schapen transporteerde, 
haar weg kwijt in de mist op de noordzee. De bood dreef gedurende drie 
dagen doelloos rond. De schapen op de boot weigerden het muffe hooi 
te eten. 
Ze begaven zich naar de rand van het schip en begonnen te blaten. 
Ze bleven maar blaten. 
De kapitein en de bootsmannen waren daarover zeer verbaasd. Hoe 
kwam dat toch? 
Weldra trok de mist op. De boot bevond zich op enkele honderden 
meters van de Schotse kust. De schapen hadden het versgemaaide hooi 
geroken dat op de Schotse velden lag. Ze weigerden van het muffe 
graan te eten die de eigenaars hem probeerden te geven. 
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130 

Wanneer we lucht beginnen te krijgen van de hemel veranderen we onze 
prioriteiten. Wanneer we de eeuwigheid beginnen te ruiken wordt alles 
daarop gericht. We verlangen naar een ander land. We willen op de kust 
van de eeuwigheid aan land gaan. 
Hebt u heimwee naar de hemel? Wilt u daar zijn? 
Is het u hartsverlangen om voor altijd met Jezus te leven in heerlijkheid? 
Zou u willen zeggen, “Ja, Here, ik wil met u zijn. Ik wil voor altijd met 
u blijven?”   

 131 

(Tekst: Openbaring 22:17) 
God nodigt u uit: “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het 
hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het 
water des levens om niet.” 
Openbaring 22:17. 

 132 

Stel het niet uit! 
U kun teen deel worden van Gods heerlijke toekomst. 
Nodigt hem uit in uw hart en de hemel zal u huis zijn! 

 


