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 1 

De grote misleiding leidt tot het ontvangen van het merkteken. 
De Bijbel noemt dit het merkteken van het beest. 
 
Hoe je moet vermijden om het merkteken van het beest te 
ontvangen 

 2 

Daniel 2, 7, nu  6 
Het was een bijzondere dag, een grootse dag, een dag waarin een 
speciale viering met een parade en het koninklijk orkest op zijn 
plaats was. 
Koning Nebukadnessar was opgewonden. 

 3 

Hij had de hoogwaardigheidsbekleders uit het hele Babylonische 
rijk uitgenodigd om te komen. Het was een dag waar hij vol 
verlangen naar uit had gezien – en ook een dag die hij nooit zou 
vergeten zolang hij leefde. 

 4 

Een tijdje geleden had de koning een vreemde droom gehad. 
Hij had een groot metalen beeld gezien. 

 5 

Hij kon zich niet herinneren wat het was, dus had Daniël hem niet 
alleen de betekenis maar de droom zelf ook bekend moeten maken. 
Nebukadnessar kon nergens anders aan denken! 

 6 

Hij was toch immers het hoofd van goud! 
Zijn koninkrijk kende geen mededingers in de wereld. En nu zou 
iedereen te zien krijgen hoe groot Babylon werkelijk was – hoe 
groot HIJ eigenlijk was! 
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 7 

Hij werd trots en gaf zijn dienstknechten het bevel om een beeld 
geheel van goud te maken. 

 8 

Dit beeld was geheel van goud, niet alleen het hoofd, maar het hele 
lichaam. 
Iedereen stond versteld van de pracht en praal van dit enorme beeld. 
Op deze wijze wilde de koning laten zien aan de wereld dat zijn 
koninkrijk voor eeuwig zou duren. Hij daagde God uit. 

 9 

Op deze dag kwamen duizenden hoogwaardigheidsbekleders in 
het koninkrijk bij elkaar om getuige te zijn van de inwijding van 
Nebukadnessar’s gouden beeld. 

 10 

Plotseling viel er een stilte over de enorme menigte. De 
trompetten schalden en de woordvoerder van de koning 
verkondigde met luide stem: 

 11 

(Tekst: Daniël 3:4-6) 
Daniël 3:4-6 
“...Aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen: 

 12 

zodra gij hoort het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, 
doedelzak  
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 13 

en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde 
werpen en het gouden beeld aanbidden, 

 14 

dat koning Nebukadnessar heeft opgericht; 

 15 

en ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, 

 16 

zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden.” 
Daniël 3:4-6. 

 17 

De muziek klonk. 
Iedereen viel op de grond en aanbad het beeld. 
Hoewel – bijna alle mensen. 

 18 

In de enorme geknielde menigte stonden Sadrach, Mesach, en 
Abednego – drie Hebreeën die weigerden God ongehoorzaam te 
zijn door te buigen en het beeld te aanbidden. Het bericht bereikte 
snel de koning.  
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19 

Woedend dat iemand het gedurfd had zijn bevel te negeren, gaf 
Nebukadnessar de opdracht om de overtreders bij hem te brengen. 

 
20 

Toen de koning naar de drie Hebreeën keek, herkende hij ze 
meteen. 
Het waren buitengewone jongemannen met een grote intelligentie 
en veel talenten. 

 
21 

Hij had ze veel verantwoordelijkheden gegeven in het verleden, die 
ze getrouw en bekwaam hadden vervuld. 
Aangezien hij enigszins sympathie voor hen voelde, besloot hij ze 
nog een tweede kans te geven. Terwijl hij ze alledrie bij naam 
noemde, zei de koning: 

 22 

(Tekst: Daniël 3:15) 
“Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van ... allerlei 
soort van muziekinstrumenten, 

 23 

u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb 
... maar indien gij niet aanbidt, 

 24 

zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen 
worden.” Daniël 3:15. 
Nu de koning eenmaal een uitspraak had gedaan moest hij die 
verdedigen of zijn gezicht verliezen voor alle mensen. 
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 25 

Sadrach, Mesach en Abednego konden de vlammen zien van de 
enorme vuuroven. 
Er kon geen twijfel zijn over de bedoelingen van de koning. 

 26 

Wat zouden ze doen? Wat zou jij hebben gedaan? 
Zouden ze een direct gebod van God overtreden? 
O, het zou zo gemakkelijk zijn geweest om te beredeneren dat het 
geen kwaad zou kunnen om een enkel keertje te buigen voor een 
beeld onder deze omstandigheden. 
Hun levens stonden tenslotte op het spel! 
Zou het niet belangrijk zijn om respect te tonen voor de koning?

 27 

Het is zeker dat zulke gedachten nooit in hen opkwamen, want ze 
hadden Gods geboden van jongs af aan geleerd, en één van deze 
geboden zegt: 

 28 

(Tekst: Exodus 20:4,5) 
“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte ... 

 29 

Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen ...” 
Exodus 20:4,5. 
Kalm en zonder aarzeling kwam hun antwoord: 

 30 

(Tekst: Daniël 3:16-18) 
“...Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. 
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 31 

Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan 
zal Hij ons uit de brandende vuuroven 

 32 

en uit uw macht, o koning, bevrijden; 

 33 

maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw 
goden niet vereren,  

 34 

en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden.” 
Daniël 3:16-18. 
De rest van het verhaal is fascinerend. 
De koning was woedend en gaf het bevel de oven zevenmaal heter 
te maken dan gewoon. 

 35 

Toen gaf de koning bevel om Sadrach, Mesach en Abednego te 
binden en in de vurige oven te werpen. 
Het vuur was zo intens heet dat de soldaten die de drie 
jongemannen in de oven wierpen dood neervielen. 

 36 

Opeens ging de koning staan en rende naar de opening van de 
oven, terwijl hij tegen zijn adviseurs schreeuwde dat hij vier 
mannen zag rondwandelen in de vlammen en dat één op de Zoon 
van God leek! 
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 37 

Onze Heer betrad de vurige oven. Hij was met de drie Hebreeën in 
de vlammen. Hij is een machtige bevrijder. 

 38 

Nebukadnessar gaf de Hebreeën bevel om uit de oven te komen, en 
tot ieders verbazing, stapte het drietal eruit zonder dat hun 
hoofdhaar geschroeid was of dat er een brandlucht aan hun kleren 
hing! 
Het grote gouden beeld was vergeten. 
Het belangrijkste nieuws van die dag, en voor vele jaren daarna, 
moet de verbazingwekkende ervaring van deze drie jongemannen 
zijn geweest. 

 39 

Hun God had hun bevrijd uit de vlammen! 
Wat een enorm getuigenis van Gods liefde en zorg voor Zijn 
trouwe volgelingen!  
Zou het mogelijk zijn dat er ergens in de toekomst iemand ons het 
bevel zal geven hoe wij moeten aanbidden. 
Is het mogelijk dat wij net als deze drie Hebreeën te maken krijgen 
met de doodstraf over het onderwerp van aanbidding. 

 40 

“Nou”, zul je zeggen, “Ik ben blij dat er niemand is die ons verteld 
hoe we moeten aanbidden!”. 
Dat zou verschrikkelijk zijn! Om met de dood geconfronteerd te 
worden als je niet aanbidt zoals een ander dat zegt. 

 41 

Wist je dat volgens de Bijbelse profetieën de grootste crisis in de 
geschiedenis vlak voor ons ligt? En dat het in die laatste crisis 
draait om aanbidding? 

 42 

Net zoals de drie Hebreeën zal iedereen die gedurende de laatste 
uren van de aardse geschiedenis leeft geconfronteerd worden met 
een soortgelijke keuze? 
Een keuze die voor altijd hun bestemming zal bezegelen! 
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 43 

Nebukadnessar, Babylon’s machtige leider richtte een beeld op 
waarvoor iedereen moest buigen. Waar het echt om ging was 
aanbidding. 
Het tweede gebod dat aanbidding van beelden verbiedt was de 
loyaliteitstest tussen de aanbidding van de ware God en de 
aanbidding van valse goden. 
De oven werd zevenmaal heter gestookt dan normaal. 
Een tijd van benauwdheid die groter was dan welke tijd van 
benauwdheid ook. 
De straf voor ongehoorzaamheid aan deze vereniging van kerk en 
staat was de dood. 
 
In de laatste dagen zal volgens Gods woord in het boek de 
Openbaring een machtig wereldheerser kerk en staat opnieuw 
verenigen. 
Hierbij zal aanbidding centraal staan. 
De geboden zullen de loyaliteitstest zijn tijdens de laatste tijd van 
benauwdheid op aarde wanneer opnieuw een wereldwijd 
doodsdecreet zal worden uitgevaardigd.  

 44 

De plechtigste waarschuwing die ooit gegeven is aan de inwoners 
op aarde staat in het Boek de Openbaring. 
Het is duidelijk dat God deze boodschap van zeer belangrijk vindt, 
want Hij zegt: 

 45 

(Tekst: Openbaring 13:9) 
“Als iemand een oor heeft, hij hore.” 
Openbaring 13:9. 
We moeten luisteren naar deze dringende boodschap! 

 46 

(Tekst: Openbaring 14:9,10) 
“...Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken 
op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 
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 47 

die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap,  

 48 

die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; 

 49 

en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen 
van de heilige engelen en van het Lam.” 
Openbaring 14:9,10. 

 50 

Iedereen moet deze profetie goed bestuderen en er zeker van zijn 
dat hij of zij niets te maken heeft met het beest of zijn merkteken. 

 51 

Volgens de Bijbelse profetie zullen aan het einde van de tijd de 
inwoners van de aarde worden verdeeld in twee groepen: 
zie die trouw zijn aan God en Zijn geboden gehoorzamen, en zij die 
het beest aanbidden en zijn merkteken ontvangen. 

 52 

Er zal zeer grote druk worden uitgeoefend op hen die weigeren 
het beest te aanbidden of zijn merkteken te ontvangen. Het zal 
net zo’n grote crisis zijn als waarmee de Hebreeën te maken 
hadden toen ze voor Nebukadnessar stonden. 
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 53 

(Tekst: Openbaring 13:16,17) 
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en 
de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op 
hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

 54 

dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” 
Openbaring 13:16,17. 

 55 

Uiteindelijk zal een decreet worden uitgevaardigd die degenen ter 
dood veroordeeld die weigeren het beest en zijn beeld te aanbidden. 

 56 

(Tekst: Openbaring 13:15) 
De Bijbel zegt van het tweede beest in de Openbaring: “En hem 
werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, 
zodat het beeld van het beest ook zou spreken, 

 57 

en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, 
gedood werden.” 
Openbaring 13:15. 

 58 

De mens zegt: “Als je het beest niet aanbidt, zullen we niets van je 
kopen en niets aan je verkopen, en uiteindelijk zullen we je doden.” 
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 59 

God zegt: “Als je beest aanbidt, zul je de wijn van Gods gramschap 
ontvangen.” 

 60 

Iedereen op aarde zal worden geconfronteerd met de moeilijkste 
keuze die men ooit heeft moeten maken. 
Wat zijn deze oordelen van God die over de goddelozen worden 
uitgestrooid? 
De Openbaring geeft het antwoord: 

 61 

(Tekst: Openbaring 15:1) 
“En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: 

 62 

zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede 
is de gramschap Gods voleindigd.” Openbaring 15:1. 

 63 

Drie van de zeven laatste plagen zijn speciaal gericht op het beest 
en degenen die hem aanbidden. 
Het is zeker dat God niet zal toestaan dat Zijn oordelen over de 
mensen komen zonder waarschuwing. 

 64 

Dat is zo wonderlijk aan God! 
Hij zal de zeven laatste plagen niet op de mensheid uitstorten 
zonder iedereen de gelegenheid te geven het merkteken van het 
beest te leren kennen en hoe men kan vermijden het te ontvangen. 
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 65 

Met Zijn laatste waarschuwingsboodschap geeft God de sleutel om 
deze profetie te ontcijferen, zodat wij kunnen begrijpen wat het 
allemaal inhoudt. Niemand hoeft onvoorbereid geconfronteerd te 
worden met de komende crisis. Het is van vitaal belang voor ons te 
weten wie het beest is en hoe we kunnen vermijden zijn merkteken 
te ontvangen. 

 66 

Laten we een profetie opslaan in het boek de Openbaring, en lezen 
over deze macht. 

 67 

(Tekst: Openbaring 13:1-8) 
De discipel Johannes schreef: “En ik zag uit de zee een beest 
opkomen  

 68 

met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen, 

 69 

en op zijn koppen namen van godslastering. 

 70 

En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als 
van een beer, 
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 71 

en zijn muil als de muil van een leeuw. 

 72 

En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.” 
Openbaring 13:1,2. 

 73 

“En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond,  

 74 

en zijn dodelijke wonde genas; en de gehele aarde ging het beest 
met verbazing achterna,  

 75 

en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven 
had, 

 76 

en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en 
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 77 

Wie kan er oorlog tegen voeren? 

 78 

En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en 
godslasteringen spreekt; 

 79 

en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te 
doen.” 
Openbaring 13:3-5. 

 80 

“En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn 
naam te lasteren 

 81 

en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 

 82 

En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen 
te overwinnen; 
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 83 

en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

 84 

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, 
ieder, wiens naam niet geschreven is 

 85 

in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld.” Openbaring 13:6-8. 

 86 

We moeten deze profetie punt voor punt bekijken. 
Hier gebruikt God opnieuw profetische symbolen om Zijn 
waarschuwing aan de wereld te geven. 

 87 

Wat symboliseert een dier? 
Daniël 7 heeft ons geleerd dat dieren koninkrijken of machten 
voorstellen. 
Hier in de Openbaring zien wij iets spectaculairs afgeschilderd – 
een samengesteld beest dat bestaat uit de vier grote dieren van 
Daniël! 
Je hebt nog nooit zo’n beest gezien! 
Een terugblik op Daniël’s vier dieren zal leerzaam zijn en ons 
helpen om het beest te begrijpen dat we nu bestuderen. 

 88 

Wat stelde de leeuw voor ? Inderdaad, Babylon! 
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 89 

De beer? OK: Medo-Perzië. 

 90 

En het luipaard? Griekenland, inderdaad. 

 91 

En het verschrikkelijk dier met de tien hoornen? Klopt! Het stelt 
het Romeinse Rijk voor. 

 92 

Het beest van Openbaring 13 is een macht dat volgt op deze vier 
grote wereldrijken. Het komt eruit voort. 
Hier vinden we iets opmerkelijks: slechts één macht op aarde 
voldoet aan alle kenmerken die in deze profetie gebruikt worden. 
De Bijbel en de geschiedenis maken identificatie zeker. 
Sprekende over het beest, schreef Johannes: 

 93 

(Tekst: Openbaring 13:2) 
“De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.” 
Openbaring 13:2. 
De draak stelt Satan voor want de Bijbel zegt: 

 94 

(Tekst: Openbaring 12:7-9) 
“En er kwam oorlog in de hemel ... 
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 95 

en de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die 
genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt ...” 
Openbaring 12:7-9. 

 96 

Natuurlijk, Satan gaat nooit de strijd aan in een zichtbare vorm. 
Hij werkt, in het geheim, achter de schermen, door ander 
machten, krachten en mensen. 
Openbaring geeft een beeld van een gigantische strijd tussen 
Satan en de kerk: 

 97 

(Tekst; Openbaring 12:3-5) 
“En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote 
rossige draak 

 98 

met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen... 

 99 

En de draak stond voor de vrouw, die baren zou,  

 100 

om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. 
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 101 

En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal 
hoeden met een ijzeren staf; 

 102 

en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.” 
Openbaring 12:3-5. 

 103 

Wie is dit mannelijke kind? 
Het is Jezus Christus! 
Achter de schermen is de draak, of Satan zichtbaar terwijl hij 
wanhopig werkt door een wereldmacht om Jezus te vernietigen. 
Dat is precies wat er gebeurde. 
Door welke natie werkte de duivel in de tijd van Christus’ 
geboorte? 

 104 

Als we de bladzijden omslaan van de wereldgeschiedenis 
ontdekken we de het heidense Rome, onder de keizers, aan de 
macht was toen Christus werd geboren. 

 105 

Herodus de Grote gaf het bevel dat alle jongetjes in Bethlehem tot 2 
jaar oud gedood moesten worden in een poging om Jezus te 
vermoorden wanneer Hij geboren was. 

 106 

Een Romeinse stadhouder, Pontius Pilatus, veroordeelde Jezus ter 
dood. 
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 107 

Romeinse soldaten nagelden Hem aan het kruis en een Romeins 
zegel verzekerde de ingang naar Zijn graftombe. Satan werkte 
door het heidens Rome om Christus te vernietigen. 

 108 

En Jezus stond op en ging naar de hemel precies zoals de 
profetie voorspeld had. 
Geeft dat geen vertrouwen in de Bijbelse profetieën? 

 109 

De profetie voorspelde verder dat deze macht, het heidense 
Rome,  

 110 

(Tekst: Openbaring 13:2) 
zijn ”kracht”, “troon” en “grote macht” aan het beest zou geven. 
Vervulde het heidense Rome deze profetie? En zo ja, aan wie werd 
het gegeven? 

 111 

Vele eeuwen lang gebruikte de Roomse kerk een document 
getiteld “De gave van Constantijn” om haar recht te bewijzen op 
de stad Rome. Dit document, dat later een vervalsing bleek te 
zijn, gaf hen aanspraak op het recht van de kerk om over het West 
Romeinse Rijk te heersen, zowel in politieke als religieuze zin. Dit 
document was de basis om hun macht als koninkrijk te 
rechtvaardigen met de paus als koning.

 112 

In 300 na Chr. verplaatste Constantijn zijn zetel naar Byzantium 
en veranderde de naam van de stad in Constantinopel ter ere van 
zichzelf. 
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 113 

Toen Constantijn vertrok gaf hij zijn zetel aan de bisschop van 
Rome. 
De bisschop van Rome werd het hoofd van de kerk, en ook een 
koning op zijn troon. 
Een vereniging van kerk en staat was het resultaat, waarbij de kerk 
heerste over de staat.

 114 

Vaticaanstad ligt in het midden van Rome, de stad die de zetel was 
van het Oude Romeinse Rijk. 

 115 

De Roomse kerk is daar vandaag de dag nog steeds, niet alleen als 
een religieuze macht maar ook als een politieke macht. Bijna alle 
landen van de wereld zenden hun ambassadeurs naar het Vaticaan. 

 116 

Het is erg belangrijk om in gedachten te houden dat de profetie 
spreekt over een organisatie, of een theologisch systeem. Het gaat 
niet om individuen! 

 117 

Er zijn vele oprechte mensen die God aanbidden maar die nog niet 
weten wat u momenteel leert vanuit de Bijbelse profetie over deze 
macht. 

 118 

Een nadere studie van de kenmerken van het beest in Openbaring 
13 maakt duidelijk dat het om dezelfde macht gaat als 
gesymboliseerd door de kleine hoorn in Daniël 7 dat we eerder 
bestudeerd hebben. 
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 119 

De profeet Johannes zei dat dit beest een onderscheidend 
merkteken zou hebben en dat het zou trachten om het aan iedereen 
in de wereld op te leggen! 

 120 

(Tekst: Openbaring 13:16,17) 
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en 
de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op 
hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

 121 

dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” 
Openbaring 13:16,17. 

 122 

Volgens Gods woord moet dit merkteken een symbool zijn van 
opstand of ontrouw aan Gods regering. 
De Bijbel beschrijft duidelijk een ander groep die het merkteken 
van het beest niet zal ontvangen. 

 123 

(Tekst: Openbaring 14:12) 
“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het 
geloof in Jezus bewaren.” 
Openbaring 14:12. 

 124 

Vergist u niet, de kwestie waar het in deze wereld op zal 
uitmonden, zal gaan om gehoorzaamheid aan Gods geboden! 
De ene groep mensen ontvangt het merkteken van het beest, terwijl 
de andere trouw is aan God door al Zijn geboden te houden en het 
geloof in Jezus vast te houden.  
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 125 

Gods volk zal ook een merkteken ontvangen, maar dit zal Gods 
merkteken zijn, Gods zegel. 

 126 

Het zal worden gezet op de voorhoofden van Zijn volgelingen. 
Niet letterlijk. Heel ons hart de Here dienen in al onze gedachten. 

 127 

(Tekst: Openbaring 7:2,3) 
“En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, 
hebbende het zegel van de levende God; 

 128 

en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was 
aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 

 129 

en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee 
noch aan de bomen, 

 130 

voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd 
verzegeld hebben.” 
Openbaring 7:2,3. 



18 – Forever Marked 

 
 

23

 131 

Ik wil dat zegel, u niet? 
Niets is belangrijker dan dat. 
Het laatste conflict van de wereldgeschiedenis gaat om het zegel 
van God of het merkteken van het beest. Het gaat om Gods teken of 
een vals teken. 
Als we Gods zegel, of merkteken, ontdekken zal het gemakkelijk 
zijn om het valse teken te ontdekken dat het beest zal opleggen. 
God zegt ons wat Zijn teken of zegel is: 

 132 

(Tekst: Ezechiël 20:12) 
“Ook gaf ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen...” 
Ezechiël 20:12. 

 133 

(Tekst: Exodus 31:13) 
Opnieuw zegt God: “Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn 
sabatten moet gij onderhouden, 

 134 

want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, 

 135 

zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig”. 
Exodus 31:13. 

 136 

God zei dat de Sabbat Zijn teken of zegel van Zijn gezag is. 
We herkennen Hem als onze Schepper en Verlosser, daarom is Hij 
alleen onze vrees en gehoorzaamheid waard. 
Wat geeft het beest aan als merkteken van zijn gezag? 
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 137 

Het volgende citaat is genomen uit een katholieke catechismus: 
VRAAG: Hoe valt te bewijzen dat de kerk macht heeft om 
feestdagen en heilige dagen af te kondigen? 

 138 

ANTWOORD: Door de handeling om de Sabbat te veranderen in 
de zondag waaraan protestanten zich houden: en daarom  

 139 

spreken zij zichzelf tegen door de zondag strikt te houden en de 
andere feesten te breken die door dezelfde kerk zijn afgekondigd. 

 140 

VRAAG: Is er enig ander bewijs dat de kerk macht heeft om 
voorgeschreven feesten in te stellen? 

 141 

ANTWOORD: Als zij die macht niet had gehad zou ze de heiliging 
van de zondag, de eerste van de week, niet hebben kunnen instellen 

 142 

in plaats van de heiliging van de zaterdag, de zevende dag, een 
verandering waarvoor geen schriftuurlijk gezag is.” 
–An Abridgment of the Christian Doctrine, Henry Tuberville,  p. 
58. 
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 143 

Zondag is het merkteken van het religieuze gezag van de 
Roomse Kerk, op grond van haar eigen getuigenis. 
Ze geeft grif toe dat ze de dag van aanbidding veranderd heeft 
van zaterdag naar zondag en verder, 

 144 

zegt ze dat deze handeling een “teken is van haar kerkelijke 
macht en gezag.” 
(Letter from C.F. Thomas, Chancellor to Cardinal Gibbons, 
October 28, 1895.) 
De Roomse Kerk daagt protestanten uit om aan te tonen waarom 
ze Gods dag ontheiligd hebben en zich afgewend hebben 

 
145 

van de Bijbelse Sabbat om een dag te eerbiedigen die ingesteld was 
door 

 
146 

gewoonte, 
traditie,  
en de kerk van Rome. 

 147 

(Tekst: Daniël 7:25) 
Daniël voorspelde dat dit beest “...er op uit zal zijn tijden en wet te 
veranderen...” 
Daniël 7:25. 

 148 

(Tekst: Daniël 8:12) 
Hij voorspelde ook dat deze macht “de waarheid ter aarde” zou 
werpen “en wat hij ook deed, gelukte hem.” Daniël 8:12. 
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 149 

Johannes voorspelde dat satan zal proberen om iedereen te 
dwingen het merkteken van het beest te ontvangen. 

 150 

(Tekst: Openbaring 13:16,17) 
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en 
de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op 
hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

 151 

dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” 
Openbaring 13:16,17. 

 152 

Om deze profetie volledig te kunnen vervullen zal deze macht 
proberen om gebruik te maken van de macht van burgerlijke 
overheden om het merkteken van zijn gezag aan het eind der 
tijden aan iedereen op te leggen. Merk op hoe God deze macht 
duidelijk identificeert: 

 153 

(Tekst: Openbaring 13:18) 
“Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het 
beest, want het is een getal van een mens, 

 154 

en zijn getal is 666.” 
Openbaring 13:18. 
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 155 

Wat betekent het getal van het beest. Veel mensen hebben deze 
vraag gesteld. 

 156 

We laten de katholieke kerk het antwoord geven. Latijn is de 
officiële taal van de katholieke kerk. 
De paus, in de katholieke theologie, staat voor de hele kerk. 

 157 

Eén van de titels van de paus is Vicarius Filii Dei, wat betekent “ 
Plaatsvervanger van de Zoon van God”, 

 158 

“Katholieken houden het er op dat de kerk die een zichtbare 
gemeenschap is, een zichtbaar hoofd moeten hebben.” 

 
159 

U zult zien dat de numerieke waarden van de Latijnse letters 
gemakkelijk te berekenen zijn: Vicarius Filii Dei 
Vicarius 5,1,100,0,0,1,5,0 = 112 
Filii 0,1,50,1,1 = 53 
Dei 500 0 1 = 501 
=666 
Hier is weer een duidelijk kenmerk dat de kerk van Rome het beest 
is van Openbaring 13. 

 160 

Wat kunnen we concluderen uit een studie van de profetieën in 
Gods Woord? 
Dat er een tijd komt die niet ver weg is, wanneer iedereen 
gedwongen zal worden de eerste dag van de week te houden in 
directe overtreding met het gebod van God! 
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 161 

Een recente encycliek getiteld: “Apostolische brief, Dies Domini, 
van de heilige Vader, Johannes Paulus II, aan de bisschoppen, 
geestelijkheid en gelovigen van de Kerk, over het heilig houden van 
de dag des Heren”, 
is uitgestuurd naar de kerkleiders om hen aan te moedigen om de 
nadruk te leggen op het houden van zondag als een tijd van rust en 
aanbidding. Zou het kunnen zijn dat deze goed bedoelde brief een 
voorloper is van wetten te gunste van zondagheiliging in plaats van 
de Bijbelse Sabbat? 

 162 

Het gaat zelfs zo ver door te suggeren dat ze zouden moeten werken 
aan burgerlijke wetgeving om het een realiteit te maken. 
Komt dit bekend voor? 
Precies zoals de profetie voorspelt! 

 163 

Een vraag die veel mensen stellen is: “Heeft iemand het merkteken 
van het beest op dit moment? Nee, niemand heeft nog het 
merkteken van het beest. 
God heeft waren volgelingen in iedere kerk. 

 164 

Als het merkteken van het beest opgedrongen wordt door 
burgerlijke wetgeving, moet iedereen op dat moment kiezen om 
trouw te zijn aan God door de Sabbat volgens Zijn geboden te 
houden – of trouw te zijn aan het beest door de dag te houden die 
vervangen is door menselijk gezag. Dan, en alleen dan, zal iemand 
het merkteken van het beest ontvangen! 
Iedereen zal te maken krijgen met de cruciale test: zal ik God 
gehoorzamen of de mens gehoorzamen? Het is geen kwestie van 
dagen. Het is een kwestie van meesters! 

 165 

(Tekst: Romeinen 6:16) 
Paulus schreef: “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u 
stelt als slaven ter gehoorzaamheid, 
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 166 

ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de 
dood, 

 167 

hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” Romeinen 6:16. 

 168 

Een zeer plechtig moment zal spoedig komen voor iedere inwoner 
op aarde. 
Niemand zal in staat zijn te kopen of te verkopen wie niet het 
merkteken van het beest heeft. 

 169 

Eerst komt een boycot, daarna een doodsdecreet. 
En voor degenen die het merkteken van het beest ontvangen de 
zeven plagen. 
Begrijpt u waarom dit punt zo belangrijk is? Waarom het kwestie 
van leven of dood is? Waarom het van levensbelang is dat we er nu 
voor kiezen om God te eren? 

 170 

Er is goed nieuws voor degenen die ervoor kiezen om God te eren 
en Zijn zegel te ontvangen. 

 171 

(Tekst: Jesaja 33:16) 
Ze mogen dan niet in staat te kopen of verkopen maar God zegt: 
“Zijn brood is gewis, zijn water verzekerd.” 
Jesaja 33:16. 
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 172 

(Tekst: Psalm 91:5-8) 
En betreffende de plagen die op de aarde uitgestort worden, 
belooft God: “Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de 
nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; 

 173 

voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op 
de middag vernield. 

 174 

Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw 
rechterhand, tot u zal het niet genaken; 

 175 

slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan 
de goddelozen zien.” Psalm 91:5-8. 
En, als u zich nog steeds mocht afvragen wat er zal gebeuren, zegt 
de Bijbel: 

 176 

(Tekst: Psalm 91:9-11) 
“Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot 
uw schutse gesteld; 

 177 

geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; 
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 178 

want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden 
op al uw wegen.” Psalm 91:9-11. 
Maar God geeft een prachtige belofte aan hen die ervoor gekozen 
hebben Hem te volgen: 

 179 

(Tekst: Daniël 12:1) 
“Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van 
uw volk terzijde staat; 

 180 

en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest 
is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. 

 181 

Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek 
geschreven wordt bevonden.” 
Daniël 12:1 
Johannes werd een visioen getoond van degenen die de 
overwinning hadden behaald over het beest: 

 182 

(Tekst: Openbaring 15:2) 
“En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de 
overwinnaars van het beest  

 183 

en van zijn beeld en van het getal van zijn naam,  
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 184 

staande aan de glazen zee, met de citers Gods.” 
Openbaring 15:2. 
Zelfs nu is God bezig te pleiten met Zijn ware volgelingen om uit 
de valse godsdienstige systemen te stappen en Hem volledig te 
volgen. 

 185 

(Tekst: Openbaring 18:4) 
“Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan 
haar zonden 

 186 

en niet ontvangt van haar plagen.” 
Openbaring 18:4. 

 187 

Het kost iets om ervoor te kiezen God te volgen. Herinnert u zich 
de drie Hebreeën die moedig, zelfs met een zekere dood voor ogen 
en zonder enige twijfel, pal stonden voor God? 

 188 

God heeft door Zijn Heilige Geest tot u gesproken deze 
bijeenkomsten. 
Hij doet Zijn laatste oproep aan een stervende wereld om zich klaar 
te maken voor de wederkomst van Zijn Zoon. 
Hij komt om degenen met Zich mee naar huis te nemen die ervoor 
gekozen hebben Hem geheel te volgen. Zou u niet net zoals de drie 
Hebreeën pal willen staan voor God en Zijn waarheid vanavond?

 


